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Seyfi DEMİRSOY i Ar ) 
—— 


peyce eski bir tarihte İstanbul Milletvekilleri sendikacı- 
E ların taleplerini dinlemek isterler. Sendikacılar da olur diyerek bir fabrikanın işçi yemekhanesinde toplanmayı uygun görürler. Gündem hazırlanır, üst Üste -yanlış hatırımda kalmadı ise- 3 gece milletvekilleri sendikacılar toplantısı yapılır. Konular dile getirilir sendikacılar tarafından. 


Şimdi, sıra milletvekillerinde. Mikrofon önündeler teker teker. Biri “Şu konunuzu ben halledeceğim, namusum üzerine söz” 
der, oturur yerine, alkışı da toplar. Halletmesi şöyle dursun üze. 
rine eğilmediği tespit edilmiştir. Sendikacılar da birbirleriyle konuşurlarken, herhangi bir iş için sakın ha şu milletvekili gibi namusun üzerine söz verme diye gıyapta bu zatla alay ederlerdi. 
Uzun müddet devam etti bu espri. 


Mikrofon önünde, şimdi sahasını iyi seçtiği başka bir milletvekili cafcaflı konuşmaktadır. “İş Kanunu tozlanmıştır rafta, eskimiştir, değiştirilmesi şarttır; bütün konularda haklısınız. Ben, 
İstanbul milletvekillerinin başı olarak meselelerinizi en kısa devrede nasıl hal yoluna sokacağım göreceksiniz. Şimdi izninizi al. 
mak suretiyle Başbakanı görmek üzere Ankara'ya gitmeye karar 
verdim” der ayrılır. Tabii süreklice alkışlanır sözleri. İki akşam 
sonra Ankara'dan dönen milletvekili başı mikrofonda boy gösterir, 
eveler, geveler, yutkunur, su içer, bir şeyler söylemek ister ama 
çıkmıyor hançeresinden gerçekler. Aldattım zanneder karşısındakileri fakat, aslında kendisi aldanmıştır. 


Seneler sonra 27 Mayıs'ın getirdiği yeni Anayasamızda temel 
işçi hakları yerini alır ve bu haklar parlâmentomuzca sahiplerine 
teslim edilir. 


Hür sendika hareketi yer bulur. Toplu iş sözleşmesi, grev, 
lokavt düzeni kurulur. Eh, bu yeni düzende tarafların acemilikleri 
olacaktır. Kınamak kimin haddine. Anılan hakların uygulandığı 
batıda vaktiyle olan sert, kırıcı, yıpratıcı mücadelelerin zerresi 
olmaz yurdumuzda. Ama gel gör ki, memleketimizde eşine sık sık 
rastlanan saf değiştirme yoluna yukarda bahsettiğim milletvekili 
eskisi de ayak uydurup, dün savunduğunu zannettiğimiz temel işçi haklarının karşısına dikilmek ister. 


Bir de dergisi var. Olur ya. Son sayısında sanki kendisi Me- 


rih'ten inmiş 20 nci asrın dünyasında olanlardan haberi yokmuş 
gibi “Grev” düzeninin karşısına dikilip fetva veriyor, sağa sola. 
Yanımda meslekdaşlarım bulunuyordu. Dergiyi verdim kendilerine. Aklı evvelimizin imzasını gösterdim. Şöyle baştan aşağı sayfa 


GÜCÜNÜZ 
YETMEZ 


sayfa çevirdiler. Bana, “Eh başkan, okadar olacak, elli sayfalık 
derginin onbeş sayfasını özel sektör ilânı iki sayfasını da yarı 
resmi reklâm süslerse elbette bindiği arabanın düdüğünü öttürmek istiyecek” dediler. 


Düdük meselesi deyip geçemeyiz. Grev hakkını kısıtlama teşebbüsleri nereden gelirse gelsin kırılmağa mahkümdur. Neden kırılmağa mahküm? İzah edelim : 


Kıraldan ziyade kıralcı geçinen eski arkadaşımıza ve onun 
gibi geçinenlere hatırlatalım ki 22 Ocak 1962 tarihli Çalışma 
Meclisinin raporunda özel sektör temsilcilerimizin insafları ve imzaları yatar. “Hukuki kıymeti yoktur, sırtımızda yumurta küfesi 
yok ya -yazarımızın tutumu ile. küfeyi deviririz” derlerse, karşılarına devletçe üyesi olduğumuz Uluslararası Çalışma Teşkilâtının 
parlâmentoca onanmış ( Teşkilâtlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına dair 98 sayılı Sözleşme) dikilir 
veya dikeriz karşılarına. Yalnız O mu? Anayasa'nın 11 nci maddesini ne yapalım? Rafa mı kaldıracağız? Kimin gücü yeter buna? 
Hakkın ve hürriyetin özüne kim dokunabilir? Anayasa'nın bekçileri var memlekette. Sonra adamı dikerler Türk hâkiminin karşısına, 


Yok dostum yok. Ne kulis arkası, ne kulis önü teşebbüsleri» 
nizle, Anayasa ile teminat altına aldığımız temel haklarımızı avucumuzdan almak için -gücünüz yetmez ya- çalışmayın. Türk-İş'i mi 
sileceksiniz haritadan? Geri gidiş istikametindeki tutumunuzu tek 
fiskemiz önlemeğe yeter. Sorayım size, İstanbul'da değil miydiniz 
31 Aralık 1962 de? Saraçhane'de toplanan vakur yüzbinlerin mitingini seyretmediniz mi? Onlar seneler sonra elde ettikleri hakları 
şunun bunun keyfi uğruna verirler mi? Hem bu yüzbinler nerede 
toplanmıştır bilir misiniz? 


Bir ara uğradığın Türk - İş'te, Türk - İş isminin neler ifade 


ettiğini bilmiyorsan acırım sana. 


Memleket hepimizindir. Rejime sahibiz. Andımız var. Sermaye 
ile ufak anlaşmazlıklarımız varsa insanca yaşamak istediğimizdendir, sermayeyi öldürmek değil. Ziya Hepbir arkadaşımın sözü ile, 
“kazandıracağız ve elbette hakkımızı alacağız.” 


Anladın mı şimdi. Canın isterse yine yaz; Kulak verecekler 
çıkarsa onlara da acırım. 


Sözde siyanet meleklerine, şefkat perilerine ihtiyacı yoktur 
Türkiyemizin. Bu da böyle biline. 


GE OLAYLAR 


DÜNYAYI HEYECANLANDIRAN 


Ekim Perşembe günü, bütün 
dünya gazetecileri, aylardan beri 
ilgilendikleri konunun, İngiltere se. 
çimlerinin heyecanı içinde, seçim 
sonuçlarını bekliyorlardı. Vietnam” 
da Vietkong çetecilerinin gerilla hareketleri devam ediyor, Kıbrıs olaylarında yeni gelişmeler bekleniyor, 
Fransa Devlet Başkanı De Gaulle, 
Güney Amerika illerini ziyareti boyunca yüzlerce gazeteci tarafından 
adım adım izleniyor, Kızıl Çin ilk 
defa patlattığı atom bombası ile, 
«sevimsiz» nükleer klübün yeni üye 
si olmağa hak kazanıyordu. 


Görüldüğü gibi, aktülite öylesi: 
ne önemliydi ki, doğu yarım küre 
sini şiddetle heyecanlandıracak bir 
iktidar değişikliği, belki bir kişi dışında, batılı gazetecilerin aklının 
köşesinden bile geçmiyordu, Gözler 
İngiltere seçimlerine ve uzaya yeni 
fırlatılan Rus bilim adamlarına çevrilmişti. 

15 Ekim akşamı, Rusya'nın dünyaca ünlü «İzvestia» gazetesinin 
çok önemli bir haber dolayısı ile 
yayınlanmaması ve o radyoların 
«Sovyet vatandaşlarının radyo başından ayrılmamaları gerektiği»ni 
bildiren anonsu ile tansiyon gerginleşti. Oysa, bir gün önce uzaya fırlatılan feza adamlarının resimleriy: 
le süslü bir İzvestia bekliyordu 
Moskova'lılar... Uzay gemisi, beklendiğinden erken dönmüş, bu konuda yorum yapan bir İngiliz gazetecisi de hayatının en büyük mesleki başarısını kazanarak, bu beklenmedik dönüşü, Rusya'da şaşırtıcı 
denebilecek kadar önemli siyasi 
olaylarla yorumlamıştı. Aradan geçen yirmi dört saat, bu gazetecinin 
tahminini doğruladı. 15 Ekim sabahı çıkan Pravda Krutçef'ten tek sa- 
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DEĞİŞİKLİĞİ 


Krutçef, komünist 
ilkelerini kapitalist ülkelere peşkeş çekmekle suçlandı. Batıya fazla yakınlaşmakla suç. 
landı. Kızıl Çin”i darıltmakla suçlandı. Baş 
bakanlık ile parti sekreterliğini birleştirdikten sonra, idare mekanizmasında nirengi 
noktalarına akrabala- 


İKTİDAR 


rını kayırmakla suçiktidardan düşenin arkasından söylenenlerin hepsi söylendi, 


landı. Ve her 


tırla bile bahsetmiyordu, Akşamla: 
rı çıkması mutad olan İzvestia ise 
on küsur saatlik bir gecikmeyle yayımlanabilmiş ve ayni şekilde Krutşev'den bahsetmemişti. 


Oysa batı dünyası şaşırtıcı haberi, Rus vatandaşlarından çabuk 
öğrenmişti. Perşembe akşamı Helsinki mahreçli sağlam bir haber 
kaynağı, Krutşef”in görevlerinden 
birinden ayrılacağını bildirdi. Bunu, 
Ajans France Press tarafından verilen ve bomba gibi patlıyan etraflı 
haber izledi. Bu dünyaca ünlü Fransız ajansı da, 19'u birkaç dakika geçe, Krutşev'in hem Komünist Parti Birinci Sekreterliği'nden, hem de 
Sovyet o Sosyalist o Cumhuriyetleri 
Birliği Başbakanlığından ayrılacağı 
nı, sekreterliğe Breinef”in, Başbakanlığa da Kossigin'in getirilecešini bildirdi. 


hummalı 


Bu sırada Rusya'da 
bir faaliyet başlamış, Yoldaş Krut- 


şefin resimleri, önemli yerlerden 
toplanmış ve radyonun anonsları 
sıklaşmıştı. Stalinin ölümünden 
sonra Beria'yı kurşuna dizdirerek 
Başbakanlığa gelen Malenkov”u har 
cayıf. onun yerine Bulganin'i oturtan, daha sonra Bulganin'i de yıpratarak onun yerine oturan ve Molotof'u defalarca küçük düşürerek 
sıfıra indiren Krutşef, 11 yıl sonra 
ayni akıbete uğramıştı. 


Krutşef, parti birinci sekreterliği ile Başbakanlığı 1958 yılında 
birleştirebilmişti. Böylece, Bulganin'i harcıyan Krutşef, 1956 yılında 
Stalin'ci bolşevizme karşı açtığı 
amansız savaş dolayısı ile kendisine 
diş bileyen Stalin taraftarlarının 
önünde daha da kuvvetli bir hale 
gelmişti. Bulganin"in arkadaşları, 
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Molotof, Malenkof, Kaganoviç, Per 
vuçin, Saburof, Voroşilof, 1956'da, 
yurt dışında bulunduğu sırada bertaraf edilmek istenen Nikita Krutsefin son dakikada Moskovaya 
dönmesi ve derhal taraftarlarını 
uçaklarla Moskova'ya getirterek 
presidyum’da hakimiyeti sağlaması 
üzerine zaten o zaman saf dışı blrakılmışlardı, 


YIPRATICI OLAYLAR 


Krutşef, batıya yaklaşmak ve 
«sulh içinde bir arada yaşama» 
sloganı içinde Rusya'nın dış meselelerini hallederek, iç meselelere 
eğilmek istiyordu. Fakat, batıya her 
tavizci adım, prezidyum'daki radikal 
yoldaşları tarafından homurtularla 
karşılanıyor, «Utanç Duvarı»nı aşarken vurulan her Doğu Berlin'li vatandaş ise, batı ile yakınlaşmasını 
güçleştiriyordu. 

700 Milyonluk nüfusu ile dünya: 
ya kafa tutmağa hazırlanan Kızıl 
Çin ile olan anlaşmazlıkları ise, bu 
yetmiş yaşındaki devlet adamını 
son zamanlarda yıpratan meselelerin hemen başında geliyordu. Batır 
lılarla, hele Amerika'yla anlaşmak 
fikri, Çin'in doğmacı yöneticilerini 
sinirlendiriyordu. Üstelik Çin'li lider Mao Tse Tung'un bu tutumu, 
Stalin taraftarı Rus devlet adamlalarına da şirin gelmeğe başlamıştı. 

Küba'daki füze rampalarıyla ilgili kriz sonucu batıda kaydedilen 
gerileme ise, Krutşef'i belki kısa 
süreli, fakat esaslı şekilde sarsan 
bir olay olmuştu. Dünya, nefesini 
tutarak, ablukayı yarmağa giden 
Sovyet gemilerinin geri dönmeleri 
ne dua etmiş ve gemiler geri dönmüştü... 


Dört yıl önce Rusya üzerinde 
düşürülen ve casusluk amacıyla u: 
çurulduğu Amerika'lı devlet adamları tarafından da kabul edilen U-2 
uçağını bahane ederek, Zirve Konferansı'nı sabote eden Krutşef”in 
bu konferansa katılması o halinde, 
daha o zaman iktidardan uzaklaştırılacağı yolundaki eski görüş, bugün bir kat daha itibar kazanmıştır. 

Olan olmuş, dünyanın Sol tara 
fındaki ağırlık merkezinin ortaya 
kayışından şikâyetçi olanlar, Bir- 


Leonid Brezhnev 


Parti Birinci Sekreteri 


leşmiş o Milletler'de (o ayakkabısını 
başkanlık divanına fırlatarak İngiltere Başbakanı'nı susturan bu devlet 
adamını kendi metodlarıyla bertaraf etmiştir. 

Öte yandan, Mikoyan'ın cumhurbaşkanlığını destekliyerek, onun 
böylelikle nisbeten pasif bir göreve 
gelmesini sağlıyan Kruşçef'in azliyle ilgili mekanizmanın başında Kominist Partisi'nin «kuvvetli adamı» 
Suslov'ın büyük rol oynadığı yolundaki görüş itibar kazanmaktadır. 
Hale yurt dışında gezide bulunan 
Suslov”un, Kruşçef'in kendine halef 
olarak yetiştirdiği Brejnev'e başbakanı harcatması, olmıyacak şey değildi. Bugüne dek susarak beklemesini bilmiş olan Suslov, hâlâ perde 
arkasnda oynamakta ve Stalin'in, 
Lenin'in mirasına konarken oynadığı soğukkanlı oyunun bir benzerini oynar görünmektedir. Kruşçef'i 
pek sevmediği herkesçe bilinen Mikiyan”m da Suslov”u desteklemiş 
olması akla yakın gelmektedir. 

Rusya'nın 70 yaşındaki eski Baş 
bakanı'nın son olarak, Karadeniz kı 
yılarındaki Soçi'de görünmesinden 
bu yana, bir daha ses çıkarmaması 
ve sıhhat haberinin alınmaması, 
hakkındaki söylentilerin artması- 
na sebep olmuştur. Son alınan ha- 


Olaylar 


ber, Kruşçef'in bir hastahanede 
istirahatte olduğu merkezindeydi. ? 


Bu arada, olayın patlak ver 
mesinden birkaç gün sonra, Yugoslavya'nın işgalden kurtuluşu- 
nun yıldönümünü kutlamak amacıyla uçakla Rusya'dan hareket 
eden bir askeri kurulun hepsinin 
telef olmasına sebep teşkil eden 
kaza, yeni istifhamlar yaratmıştır. 
Çünkü kurul, arasında Sovyet 
genel kurmay başkanının da bulunduğu dokuz yüksek rütbeli subaydan müteşekkildi. 


Kruşçef'in akibeti belli değildir. Zaten yaşlı ve rahatsız olan 
devlet adamının «karın ağrısından 
öleceğini» beklemek, Rusya'yı hâ 
lâ Stalin Rusya'sı zannederler için 
olanaklı görülebilirse de biz buna 
pek ihtimal veremiyoruz. Ancak, 
Rusya'nm yeni yöneticilerinin ideolojik görüşleri, Kruşçef ve Rus: 
ya için olduğu kadar Dünya barışı 
için de önemli olacaktır. 

Temennimiz, uğruna başarısız 
denemiyecek bir başbakanın harcandığı Rusya - Kızıl Çin yakınlaşmasının, batıyla olan ilişkileri akamete uğratarak dünyayı kana bulayacak savaşla sonuçlanmamasıdır. 
Bunu zaman gösterecek ve biz bekliyeceğiz. 


Alexei Kosygin 
Yeni Sovyet Başbakanı 
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Olaylar 


Bon ayının ortalarında yapılan 
seçimler, İngiltere'de İşçi Partisi” 
nin az bir farkla da olsa, seçimleri 
kazanacağı yolundaki tahminlerin 
doğruluğunu ortaya koydu. Seçim 
sabahı ilk alınan sonuçlar, işçilerin 
açık farkla kazanacağı yolunda kuvvetli bir görüş birliği meydana getirmişti. Ancak şimdiye kadar Olduğu gibi, sabah geç uyanan muhafakârlar, öğleden sonra attıkları oylarla dengeyi sağladılar, Bu arada, 
muhafazakârların çoğunlukta olduğu küçük bölgelerden gelen oyların 
daha geç saatlerde tasnif edilmesi 
de, seçimin başlangıcında İşçi Par 
tisi'nin açık farkla seçim kazandığı 
şeklinde yanlış tahminlerin doğmasına sebep oldu. 

Sabah ilk gelen haberler, İşçi 
Partisi”inin lehine 70-80 farklı bir 
handikapı bildiriyordu. Son alınan 
sonuçlara göre ise, Avam Kamarası'ndaki 630 sandalyenin 317sini İşçi Partisi, 304”ünü Muhafazakâr Parti, 9'unu ise Liberaller kazanmıştı. 
Böylelikle, Muhafazakârları tutacağı şimdiden belli olan Liberalleri 
de hesaba katınca, İşçi Partisi'nin 
sadece 4 milletvekillik bir averajı 
kalıyordu. 


Seçim sonuçları alınınca, Profumo skandalından sonra istifa €- 
den Mac Millan'in yerine başbakanlığa atanan Lord Home, doğruca 
Buckingham Sarayı'na yollandı ve 
Kraliçe'ye istifasını sundu, Kraliçe 
istifayı kabul edecek ve yeni kabineyi kurma görevini, İngiltere'nin 
20'inci asırdaki en genç başbakanı 
olacak Harold Wilson'a verecekti. 
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İNGİLTEREDE 
İŞÇİLER 
KAZANDI 


İşçi Partisi'nin kuvvetli adamı 
Wilson, aradaki farkın az olması 
nın önemli sayılmaması gerektiğini 
bildiren ilk demeciyle cesur ve ka 
rarlı bir devlet adamına yakışır 
davranışla ortaya çıkmasını bildi. 
Winston Churchill'in söylediği sözü 
hatırlatarak, «Çoğunluk demek, rakibinden bir oy fazla alabilmek demektir. Avam Kamarası'ndaki sandalye sayısı arasındaki farkın, azlığı, kuvvetli ve başarılı hükümet kurmamamıza sebep teşkil edemez.» di 
yordu. 


Bir skandal ertesi başbakan 
olan ve bir İngiliz gazetecisinin 
hakkında, «Kaligula'nın atını nazir 
yapışından bu yana bu kadar ber 
bat bir seçim yapılmamıştır...» dediği Lord Home ise, Muhafazakâr 
organların Wilson'a «yalnız adam...» 
deyimini yakıştırmaları karşısında 
tebessüm ediyor ve Wilson'un kabine kuramayacağı yolundaki ümit 
lerini açığa vurmamakla birlikte, ü. 
mitle bekliyordu. 


Seçimlerin bu kadar az farkla 
biteceği, son yapılan anketlerle belli olmuştu. 1960'daki Birleşik Amerika seçimlerinde nadir hatalarından birini işliyen Gallup Enstitüsü 
bu defa yanılmamış, işçiler lehine 
verdiği yüzde 1-2 lik averaj, yok 
denecek kadar az hatayla gerçekleşmişti, 


VVİLSON NE YAPACAK? 

İşçi Partisi'nin seçim öncesi İn. 
giliz Milleti'ne açıkladığı seçim 
programında özellikle şu noktalar 
dikkati çekmiştir : 


— Seçim ertesi çelik (o sanayii 
devletleştirilecektir. 

— Karayolları devletleştirilecek 
ir, 

— Su işletmeleri devletleştirilecektir, 

— Şahıslara ait arsalar devlet 
leştirilecek ve bu arsalar, özel teşebbüse, kamu yararına kiralanacaktır, 

— İhtiyaç duyulduğu takdirde, 
başka alanlarda da devletleştirme- 
ye gidilecektir, 

— İşçi Partisi'nin seçimi kazanmasından itibaren, İngiltere hızlı 
ve plânlı bir kalkınma dönemine 
geçmiş olacaktır. İngiltere'nin ekonomik - sosyal kalkınmasını programa bağlamak üzere hazırlanacak 
plân için bir ofis, belki de bir bakanlık ihdas edilecektir, 

— Eğitim plânlamasına gidilecek, zorunlu eğitim yaşı 16'ya çıkarılacak, «eğitimde demokratizasyon» diye adlandırabilecek bir programla, İngiliz vatandaşlarının eğitin alanında fırsat eşitliğine kavuş 
maları sağlanacak, daha fazla sayıda burs dağıtılacaktır. 

— Çalışan vatandaşlara «ücret 
garantisi» sistemi ilk defa İngiltere'de uygulanmağa başlayacaktır. 
Bir sigorta sistemi halinde değil fakat, devletin bir kamu hizmeti ola: 
rak, çalışan vatandaşların işsiz kal 
maları, yaş veya diğer sebepler yüzünden çalışamaz duruma gelmele: 
ri halinde, kendilerine bütün uygar ihtiyaçlarını sağlıyabilecek bir 
meblağ, devlet tarafından ödenecek 
tir. Bu meblâğa karşılık olarak vatandaşlardan, çalıştıkları süre içinde hiçbir prim talep edilmiyecektir, 

— Vergi alanında radikal reformlara gidilecektir. Böylelikle 
İngiliz vatandaşlarının vergi adaleti sağlanmış olacaktır. Bu arada, 
belki de ilk defa uygulanacak bir 
yeni vergi sistemine gidilmesi düşünebilir, 


eli 


— Kiralar dondurulacak, gayrımenkul kiralamak yoluyla servet 
yapmak, tarihe karışacaktır, 

— İngiltere Ortak Pazar'a «Hayır» demeye devam edecektir. Muhafazakar Parti iktidarında girilmek istendiği halde başarı sağlana- 


mayan Ortak Pazara girme işine 
İşçi Partisi kendiliğinden muhalif 
görünmektedir. 

— Az gelişmiş ülkelerle olan 
ilişkilerin geliştirilerek korunması, 
İşçi Partisi'nin programı arasında 
yer almıştır. Bu ülkelerle olan siyasi, ekonomik, kültürel bağlar sağlamlaştırılacaktır, 

— Doğu-Batı yakınlaşmasının 
gerçekleşmesi uğruna, İngiltere gerektiğinde fedekarlıktan kaçınmıyacaktır, Böylelikle kıtalararası barı 
şın sağlanmasında yardımcı olunacak, dünya barışının gerçekleşmesi uğruna yapılacak çalışmalarda 
İngiltere ön plânda yer alacaktır, 

— Silâhsızlanma konusunda İşçi Partisi.nin tutumu, çok önceler- 
den bilinmektedir. Anglo, Amerikan 
ilişkilerinin belki de en fazla bu 
alanda daha değişik bir şekilde geliş 
tiği görülecektir, Nükleer silâhsızlan 
maya taraftarlıkta öncülüğü, İskandi 
nav ülkeleriyle birlikte elde tutan İn 


giliz İşçi Partisi'nin genç önderi Harold Wilson, seçimlerden birkaç ay 
önce, İsveç Başbakanı Tage Erlander'in öncülük ettiği «Nükleer Silâhsızlanma ve nükleer gücün barış alanında kullanılması» ile ilgili 
toplantıya katılmıştı. İki yıldır yapılmakta olan bu toplantılarda, özel 
olarak davet edilen Harold Wilson 
yer almaktadır. 


İşçi Partisi- 
nin kuvvetli 
adamı Harold Wilson, 
az bir farkla 
iktidara gel 
melerinin önemli sayilmaması ve 
secim öncesi programlarını gereği 
şekilde tatbik edebileceklerini 
söylemiştir. 


DEVLET 
ve 


İŞÇİLER 


T ürkiye Devlet Demiryolları İş” 


çileri Federasyonu ile Devlet Demir 
yolları Genel Müdürlüğü arasında 
aylardan beri devam edegelen toplu müzakere, tarafların anlaşamaması üzerine uzlaştırma kuruluna 
havale edildi Uzlaştırma Kurulu” 
nun kararına uymak istemiyen Genel Müdürlüğün tutumu üzerine, 
işçiler greve gidecekler » 

Bir gazete haberinden alman 
yukarıdaki ifade, gerçeğe uygundur. 
Ama, ne var ki, ulusça kalkınma 
çabasını gerçekleştirmek iddiasında 
olan bir devlet tarafından, büyük 
bir işçi teşekkülüne reva görülen 
davranışı aksettirmekte elbette ye 
terli değildir. Biz, bunu yapmağa 
çalışacağız. 


Devlet DemiryollarUnda çalışan 
onbinlerce ağır bakım, tamir işçisi, 
ateşçi, makasçı, gardöfren, kondöktör, elektrikçi ve daha birçok çe 
şitli işlerde çalışan işçi adına toplu 
pazarlığa girişen Türkiye Devlet 
Demiryollar: İşçileri Federasyonu, 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile daha ilk görüşmelerde aniaşamamış*. Genel Oo Müdürlük, 
Emekli sandığı'na tAbi tutulan işçilerin «yaptıkları iş ne olursa olsun» işçi niteliğini taşımadıklarını 
ileri sürüyordu. Oysa, bu konuda 
alnan bir prensip kararı vardı. Ba 
kanlarla sendika yöneticileri arasında üç ayda bir yapılmakta olan 
mutad toplantılarda, bu mesele defalarca ele alınmış ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, işçi niteliği taşıyan işçilerin hangi kanuna tâbi 
olurlarsa olsunlar, Anayasa'nın ilgili məddesi uyarınca, 274 ve 275 sa: 


j 


Olaylar 


yılı kanunlardan yararlanacakları 
konusunda söz vermiş, meselenin 
halliye de Devlet Personel Dairesini görevlendirmişti. 


Bu konuda, baremde yüksek de 
recelere erişmiş muhafazakâr memurlar ve memurluktan gelmiş siyasîlerle tartışmanın çatalla su içmeden farksız olacağını hesaplıyan 
federasyon yöneticileri, meseleyi 
Danıştay'a aksettirmeğe karar verdler Danıştay meseleyi inceledi ve 
şu kararı verdi: «Hangi kanuna tâbi olurlarsa olsunlar, yaptıkları iş 
itibariyle işçi niteliğini taşıyan personel, sendikaya üye olduktan sonra, Anayasa teminatı altındaki sendikal haklardan yararlanabilir.» 
Bu karar alındıktan sonra, sadece 
doğrudan doğruya ilgili demiryolu 
işçileri değil, bütün Türk işçi toplumu, Türk-İş yöneticileri kıvançla 
irkildiler. Mesele halledilmiş, Türk 
adaleti işçi davalarından birinde da 
ha, kralın hakkını krala vermişti. 
Bu karar, bundan böyle yapılacak 
toplu sözleşmelerde de mihenk teş 
kil edecekti. Ancak, bağımsız Türk 
adaletinin verdiği bu karar, «özel 
sohbetlerde ve hatta basın toplantılarında yöneticileri tarafından da 
ifade edildiği gibi» işletmeyi iflâsa 
sürükliyebileceği gerekçesiyle çiğnendi. 


Aklın ve Türk adaletinin verdigi karar ne yönde olursa olsun, genel Müdürlük, bu işçileri işçi addet 
memekte diretecekti. 


Bu durumda yapılacak bir tek 
şey vardı, federasyon da onu yaptı 
ve greve gideceğini ilân etti. Önce, 
federasyon yöneticileri tarafından 
kaleme alınan ve greve hazır olunması gerektiğini bildiren bir genelge bütün teşkilâta yolladı. Bunu, 
kesin olarak alınan grev kararı izledi. Bu sırada Türk-İş Yürütme 
Kurulu da toplanarak meseleyi ince 
lemiş ve bu haklı grevi desteklediğini kamuoyuna bildirmişti. Bu 
önemli haber, pek tabii olarak basın tarafından ilgiyle karşılandı. 
Mesele artık kamuoyuna malolmuştu. 


Bu arada, önemli haberle ilgilenen basın mensupları, devlet yöneticilerine şu soruyu da -haklı olarak- sormaktan geri kalmadılar: 
«Acaba, Hükümet, bundan önce birkaç defa yaptığı grev durdurmak 
yoluna gidecek miydi?» Hükümet 
temsilcilerinin bu konuda verdikleri cevap şu oldu. «Devlet Demiryolları grevi durdurulmayacaktır.» 


Bu demeç elbette ki sorumsuzca verilmemişti. O halde hükümet, 
ulaştırma şebekesini felce uğratacak böylesine bir grevden nasıl olur 
da çekinmezdi? 


Elbette bu grevden çekiniliyordu. Ancak, meseleyi dallandırıp budaklandırmadan, bir takım vaatler. 
de bulunarak ve birazcık tavizle 
mesele hallolabilir, hallolmasa bile 
hiç olmazsa savsaklanabilirdi. Ama 
evdeki hesap çarşıya uymadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, meselelerin grevsiz hallini elbette isterdi. Bunu şimdiye kadarki 
tutumuyla göstermişti. Ancak, böylesine haklı bir grevi desteklemek, 
her namuslu işçi yöneticisinin hakkıydı ve bu grev elbette desteklenecekti, 


İşte o zaman paçalar tutuştu. 
Türk-İş'in arabuluculuk yapması 
için ortaya atılmasını sağlamak gerekti. O sırada Çalışma Bakanı Ecevit te, grevde arabuluculuk yapacağını vaadetmiş bulunuyordu. Grev 
tarihi olarak ilân edilen 18 Ekim'e 
birkaç gün kala, Türk-İş'in Selânik 
Caddesindeki Genel Merkezi'ne telefon eden bazı bakanlarla, Türk-İş 
Yürütme Kurulu üyeleri arasında 
konuşmalar cereyan etti. Bu konuşmalarda, meselenin hallolması için 
grevin birkaç gün geri bırakılması 
istendi. Mesele 18 Ekim sabahı olmasa bile birkaç gün içinde mutlaka hallolacaktı. Bu bakımdan, birkaç günlük bir gecikmenin «Mazur 
görülmesi» isteniyordu. 


Türk-İş Yürütme .Kurulu üyeleri, federasyon yöneticileriyle de görüştükten sonra, teklifi memnunlukla karşıladıklarını bildirdiler. 
Hükümet üyeleriyle işçi yöneticileri arasında, ertesi gün toplanmak 
ve uyuşmazlığa yeni bir hal çaresi aramak konusunda görüş birliğine varıldı. 
bakanları 
otomo- 


Ayni günün gecesi, 
evlerinden alan siyah lüks 


biller, Başbakanlığın kapısında siraya dizilerek önemli bir meseleyi, 
-gazetelerin tahminine göre Kıbrıs 
meselesini- görüşen sahiplerini bek- 


lemeğe başladılar, Aslında içeride 
Devlet Demiryolları grevi görüşülüyordu. Kabine içinde, genç ve gerçekten iyi niyetli Çalışma Bakanı'nı 
çok üzen bir klik harekete geçti ve 
Türk-İş Oo yöneticileriyle yapılan 
görüşmelerin «taviz» niteliği taşıdığı yolunda hücumlar yapıldı. Bakanlar Kurulu toplantısı geç vakit 
bitmiş ve grevin, emilH güvenliği 
zedeleyici niteliği bakımından» durdurulmasına karar verilmişti. Sabah bu haberi alan Türk-İş yürütme kurulu üyeleri şaşırdılar. Bu ne 
perhiz, bu ne lahâna turşusuydu. 
Birkaç saat önce verilen söz yerine 
getirilmemişti. 


Aslında bu sakat bir zihniyetin, 
Anayasa'nın ruhuna aykırı olarak 
feveran edişinden ibaretti. Hükümet, işçi konularında belirli bir politika gütmemekle itham edilemiyen hükümet, işçi haklarının topluma kazandırılmasında aslan payını 
almıyan talip bir siyasi partinin teş 
kil ettiği hükümet, bu tutumuyla 
çelişmeye düşmüyor muydu? 

İşçiler, elbette kendilerine gülücük yapıp sonra dişlerini çıkaran 
kuzu postuna bürünmüş kurtlara 
taviz vermeyeceklerdi. Mesele bir 
defa daha Danıştay'a intikal ettirildi. Yürürlükteki kanunların ruhuna 
aykırı olan ve her baş sıkıştığında 
başvurulan grev durdurma alışkanlığından vazgeçilmedikçe Toplu Söz 
leşme, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 
varlığı hiçe sayılacaktı. 

Türk İşçisi, Danıştay'ın alacağı 
kararı beklemektedir, Danıştay, ah- 
de vefa göstermiyenlerin aldığı kararı bozarsa, grev hemen, aksi takdirde, erteleme kararının akabinde 
uygulanacaktır. Bu defa, verilecek 
sözlere de kanılmayacak, Türk-İş, 
grevi bütün varlığıyla maddi - manevi alanda destekliyecektir. 


Alınan karar, -çok defa olduğu 
gibi palyatiftir. Meselenin hallini 
geciktirmekten başka işe yaramayacaktır. Güçlü işçi örgütü Devlet Demiryolları Federasyonu, grevi mutlaka yapacaktır Haklı olan, bir defa daha galip çıkacaktır. 


EYLÜL 


Değiştirme Birliği uzun 


gecikmelerden sonra, 
İskenderun'dan merasimle Kıbrıs'a uğurlanırken 


KIBRIS'TA 


TÜRK 
ASKERİ 


S on iki ay Kıbrıs olaylarının başlangıç tarihinden bu yana geçen sü 
rece en büyük kozların oynandığı ve 
bizi Londra ve Zürih Antlaşmalar?’ 
nın yürürlükte olduğuna dair bundan 
sonra iddiada bulunamayacak hale 
getiren basiretsizliklerle dolu iki ay 
olarak geçti- gitti. 


Kıbrıs'ta tedhişin başlamasından itibaren geçen yedi - sekiz aylık 
süre içinde, Türk halkoyu içinde en 
fazla yer eden düşünce, Londra ve 
Zürih Antlaşmaları'nın bize verdiği 
hakkı kullanarak müdahele hakkı 
na ne zaman başvuracağımızdı. Bu 
konudaki tenkitlerin çoğaldığı bir 
sırada, Rum'lar Erenköy ve Mansu 
ra yöresine hücuma geçtiler. Ve 
Türk Hükümeti -muhakkak ki iç 
politika sebeplerini de önemle göz 
önüne alarak -bir atımlık barutunu 
kullandı. Eskişehir'den kalkan jetler, bu yöreyi bombalıyarak, ileride 
çıkarma yapabileceğimiz, -aslında ya 
pacağımız yoktu ya güya, sabrımızın tükendiğini imâ ediyorduk, 
köprü başlarının bulunduğu bölgeyi Rum işgalinde korudu. Genç 
bir Turizm - Tanıtma Bakanı'nın yö 
netimindeki radyolar, aylardan beri yaptığı şövence yayımla, zaten 
halkın tansiyonunu muhafazaya ça- 


EYLÜL 


lışmış ve bunda kısmen de olsa, 
başarı sağlamıştı. Türkiye Radyoları, Eskişehir'den kaç jetin nasıl 
havalandığını, Erenköy ve Mansura 
yöresine hücuma geçen Rum kuvvetlerini nasıl bozguna uğrattığını 
yana yakıla» anlattı durdu, Halk 
elbette birikmiş tansiyonu yumuşatacak bu haberden kıvanç duyacaktı, kolay bir mizansendi, tuttu. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in cenaze 
törenindeki silindir şapkalılar, bu 
tansiyonun emaresiydi. 


Belki, bir dış politikaya oyunu, 
belki de bir tesadüf eseri,hava hücumu Vietnam'daki Amerikan hava 
birliklerinin, komünist gerillacıların 
bulundığı yöreyi bombalamasından 
hemen sonra yapılmıştı. İyi niyetli 
vatandaşlar, bu hücumdaki zaman 
seçimini, diplomatik bir dehayla 
yorumladılar. 


Ancak, madalyonun bir de aksi 
yüzü vardı Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Johnson, Türk Hükümeü'ne yolladığı mesajda, «meşru savunma için verdiği silahların Kıbrıs’ 
ta kullanılmamasını» istiyordu. Geçen sayımızda, bu mesefin tepkilerini ve Türkiye'de, Amerika aleyhine 
yapılan ilk nümayişlere sebep teşkil eden bu davranıştaki basiretsiz- 


Olaylar 


ışaretlemiştik, Türk Dışişleri 
Bakanlığı tarafından açıklanmakta 
sakınca bulunmıyan bu mesajın, 
elbette bir de «back grond»u (arka 
plânı) olacaktı. En hassas gözlerin 


liği 


bile aralamaktan aciz kaldığı bu 
«çelik perde» arkasındaki gerçekleri çözümlemek her babayiğitin harcı değildi. Bu konuda tahminlerde 
ise, bazı bakımlardan zordu... 


Buna rağmen sonuç oldukça açıktı. Londra ve Zürih Antlaşmala: 
rının yürürlükte olduğunu savunan 
Türkiye, bunca celâdet gösterdikten 
sonra, değiştirme birliğinin zama 
nında adaya yollanması konusunda 
anlaşmazlıklar başgösterir göster 
mez, parlatarak halkını sevindirdiği 
sivri dişlerini sökmüş, «Ada'da barışın sağlanması için Birleşmiş Mil 
letler Kuvvetlerinin güç durumda 
kalmasına sebep olmamak...»» gibi 
kolay bir sloganla kuzu kesilmişti. 
Böylece, «Enosis'i ilân edeceğini» be 
yandan çekinmiyen Yunan Başbakanı Papaandren, genç Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Yunanistana satmakta 
sakınca görmiyen kıdemli bir dağ 
siyasetci Grivas.ın ricaları yerine getirilmiş iluyor, değiştirme birliginin yollanması geri bırakılıyordu. 

Biz, hep sabrediyorduk, sonra 
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da en kızgın olduğumuz zamanda 
kadim dostlarımıza dönüp, «Bak 
nasıl sabrettik, artık ne yapacaksan 
yap...» diyorduk. Onlar da bize, 
«Hiç merak etme...» diyorlardı. 


Kıbrıs davası Türkiye için ya 
çözümlenmesi gereken bir davaydı, 
ya değildi. Muhalif -muvafık bütün 
gazeteler, meseleyi iki ayrı yönden 
ele alıyorlar, gerçeklerin arkasına 
sığınmış ticari endişeler, Kıbrıs dava 
sını bir intikam, kan davası havası 
içinde halka empize ediyordu. Bası- 
nın bu tutumu, bu havadan hoşlandı 
ğı bilinen Türk halkına, selofan kâğıdı içinde her gün sunuluyordu. Hele akşam gazetelerinin bu konudaki 
tutumu içler acısıydı. Buna rağmen, 
Kıbrıs davası -elbette hemen hallolmayacaktı ama, bir prestij meselesi olarak ele alındıysa, bugüne dek 
hallolmasa bile kararlı bir tutum 
ileri sürülebilirdi. Bu, yapılmadı, 
Habire «Lâ havle...» demekle, uluslararası alandaki haklarının korunacağı yolunda kararlı bir tutum göstermek istiyen Türk Hükümeti, bütün karşı koymasına rağmen, meselenin Birleşmiş Milletler'e intikal 
etmesine engel olamadı. Bugün de 
havada su dövmeğe devam ediyoruz, «Londra ve Zürih Antlaşmaları 
yürürlüktedir. Bizim anlayış göstermemizi artık kötüye kullanmayın...» dememize artık kargalar bile 
gülecektir. Biz, hâle birçok ülkeye 
Kıbrıs'la ilgili heyetler yollayarak 
kendi çapımızda meseleyi halle çalışacağımız yolunda beyanlarda bulunurken, hasımlarımız aylardan be 
ri arı gibi kulis yapmaktadırlar. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, 
«genç Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hü 
kümranlık haklarının korunması» 
gibi uygun bir sloganla gelen Yuna- 


nistan ve savunucuları karşısında 
başarı sağlamamız, söz konusu olamaz. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiştir. Biz, Birleşmiş Milletler'de 
federatif sistemi savunacağız ve bu 
yolda bir karar alınırsa, bunu bir 
başarı olarak empoze etmiye çalışacağız. Ama artık buna kim inanacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
Millet Meclisi'ndeki sözcüsü Nihat 
Erim'in dediği gibi, «Mesele elbet- 


te müekkil değil, millet davası...» 
Ancak, biz meseleleri çözümlemedeki başarımıza göre, davaların 


önemini ya büyütüyor, ya da işimize geldiği gibi, «Öyle icap etti, öyle 
yaptık» diyiveriyoruz. 


Elde kalan son şey, Girne yolu 
da ,uluslararası anlaşmaların uygulanabilmesi uğruna kaptırılmış olu 
yir. Bunu, adada «barışın sağlan 
ması» için yapıyorlar, Devlet Hukuku, bir anlaşmanın bazı hükümleri- 
nin tek taraflı olarak feshedildiğini 
ilânâ eden bir maceraperestin tutumuna paralel olarak, anlaşmada taraf teşkil eden bazı devletlere taviczi şartlar empoze edilerek ih: 
lâl ediliyor. Buna kabul edenler ise, «iyi niyet göstermiş» oluyorlar Yok. böyle şey. 


Artık Kıbrıs davasının, adadaki 
azınlığın lehine ve Türk Hükümeti” 
nin uluslararası alandaki prestiji- 
nin korunması yönünde hallini bekliyemeyiz. Mesele, artık o «zevahiri 
kurtarmak davası» haline gelmiştir. 


Türk komuoyunu 1965 seçimlerinde 
istismar edecek çok taraflı demagoji, Türk aydınları tarafından, sevimsiz bir radyonun parazitleri gibi 
bekleniyor, Cümlemize geçmiş ol 
sun. demekte erken davranmamış 
olduğumuzu zaman gösterecektir, 


Dr. Fazıl Küçük'e, Birleşmiş Milletler Genel 


KANATÇIRPMASI 


Gelişi güzel söylenen, 
dikkatten kaçan, ifadede 
ufak mânâda büyük söz- 


ler vardır. 
Birisinin karakterinin 1 
ahlâkının mazbut oluşunu 


beyanda «ipi ile kuyuya 


inilir» denir. 


Nasihatte, «İngiliz ipi gi W 
bi sağlam arkadaş tut» * 
sözü suk ssk tekxarlanır. 
Arkadaş edinirken iki yüzlü işe yaramaz kişiler çıkmaması için de «tutunacağın dal çürük dal olmasın» 
denir. 


E...gel şimdi de dalı degil de, gövdesi çürüklere tu 
tunmak isteyenlere sorma. 
Kova ile su ve çuvalla top. 
rak bul da teşvik et mantar bünyeyi. Karşılığında 
ne alırsın, neye faydası dokunur? 


Fazla kapalı oldu. Ama 
ne yapalım? Havanda su 


dövenler çıkıyor da... 


BEZELİ 
Sek- 


Becu”dan Mesajlar 


On aydan beri Kıbrıs'ta cereyan eden üzücü 
olaylara son verilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler ve ICFTU nezdinde, gerek Türk-İş ve gerekse 
Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Federasyonu'nca teşebbüse geçildiğini bildirmiştik. 

Söz konusu teşebbüsü derhal gözönüne alan 
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Ömer Becu, Kıbrıs'taki Türk 
Cemaati Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
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reteri U'Thant'a ve Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Necati Taşkm'a yolladığı birer mesajla, adada iki cemaat arasındaki 
büyük anlaşmazlığın, tek yarar uğruna mücadele 
eden işçi topluluklarına sirayet etmemesi gerektiğini hatırlatmış ve bu yoldaki temennisinin kabulünü dilemiştir. 

Becu'nun önemli mesajlaiını aynen iletiyoruz: 


Aziz Kardeşim Necati Taşkın 


27 Ağustos tarihli mektubunuzu aldığımı bildir. 
mekle bahtiyarım. 


EYLÜL 


ooo mmm 


Kıbrıs İşçileri Konfederasyonu ile müşterek ha 
rekete geçmenizi talep eden telgraf mesajını ne dere 
cede ciddiyetle ele aldığınızın bir delili olan bu mek 
tubunuza çok teşekkür ederim. İcra Heyeti'nizi, be. 
nim müracaatıma göre harekete geçmek için zama 
nın daha çok erken olduğu yolunda bir karara sevkeden sebepleri çok iyi anladığıma emin olabilirsi. 
niz. Ancak, bu kararınızı, teklifinizi esas olarak 
reddidildiği şeklinde tefsir etmediğimi bildirmek 
isterim. Bizler gibi hür sendikacılar, fikir ayrılıkları 
ve ihtilaflar yüzünden ayrılan milletlerin veya top: 
lumların, zamanla bu ihtilaflarına bir hal çaresi bu: 
larak, barışçı amaçlara dayanan münasebetlerini 
yeniden idame ettireceklerine olan inancımızdan hiç 
vazgeçemeyiz, 

Diğer taraftan, mektubunuzda bahsettiğiniz ve 
diğer kaynaklardan aldığımız haberlere göre malzeme nakli ve hareket serbestisinde (karşılaştığınız 
güçlükler, bizleri derin endişeye sevketmiştir, Bundan bir süre evvel, adadaki barış gücünün, barışı 
tesis için daha fazla gayret sarfetmesini talep eden 
bir mesajı, Genel Sekreter U”Thant”a gönderdiğimi 
ve Kızılay'a mensup gemilerin yardım malzemesi 
getirmelerinde (o karşılaştıkları güçlükler hakkında 
Cenevre'deki Kızılhaç camiasına müracaat ettiğim 
mâlumunuzdur. Bu kere, malzeme nakli ve hareket 
serbpstisinde karşılaşılan güçlüklerin acilen kaldırıl 
ması gerektiğini belirten bir mektubu, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ne göndermiş bulunuyorum. 

Bilginiz için, bu mektubun bir kopyası ilişiktedir, 
Ayrıca birer kopyeleri de, Kardeş Zivanos'la, Başpis 
kopos Makarios'a ve Dr. Küçük'e gönderilmiştir. 

U'Thant 

Genel Sekreter 

Birleşmiş Milletler 

New York 

Ekselâns, 

Kıbrıs'ta görevli barış gücünün, barışı tesis 
için faaliyetlerini artırması yolunda zatınıza 10 
Ağustos'ta çekmiş olduğum telgrafa, müsaadelerinizle dikkatinizi çekmek isterim. Son zamanlardaki gelişmeler, beni size tekrar müracaat etmeğe mecbur 
kılmıştır. 

Kıbrıs probleminin siyasi ve beşeri cepheleri 
olduğu malümunuzdur. Siyasi cephesinde, uluslararası özgür sendikal hareket, Kıbrıs'ta bulunan iki 
toplum arasındaki derin ihtilâf yüzünden duyduğu 
endişeyi defalarca belirtmiş ve bu ihtilâfın, toprak 
bütünlüğü ve adadaki azınlığın hak ve menfaatlerinin 
gerektirdiği şekilde korunup, teminat altına alınması ilkelerine dayanan bir şekilde çözümlenmesini ümit ettiğini açıkça izhar etmiştir. 

Meselenin, uluslararası sendika hareketi yönün- 
den ayni derecede önemli olan diğer bir yönü de, 
beşeri cephesidir. Son zamanlarda, bilhassa Kıbrıs” 
ta Türk azınlığının gıda ve zaruri ihtiyaç maddelerini temin etmede ve hareket serbestisi ile günlük 
ekonomik faaliyetlerini idame için gerekli olan diger hususlarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahim durum, 


EYLÜL 


karşısında, uluslararası hür sendikal hareket kayıtsız 
kalamaz. Hayati ihtiyaçların devamlı olarak temin 
edilebilmesini gerçekleştirmek için, yolların açılması, malzeme getiren gemilerin serbestçe yanaşması 
v.b gibi hususların sağlanmasında, elinizden gelen her 
türlü imkânın kullanılarak, tedbirler alınmasında 
ısrarla duracağız. 


Hareket serbestisini ve malzemelerin naklini 
gerçekleştirmek için Uluslararası Kızılhaçın da yardımlarıyla, Kıbrıs'taki Barış Gücünün büyük gay 
retler sarfettiği malümumuzdur. Bu gayret ve faaliyetleri tam olarak desteklediğimizi ifade eder. çalışmalarınızın daha köklü ve kuvvetli bir şekilde, Kıb. 
rıs'taki bütün alâkalı mercilerin de desteği ile, gerektiği kadar devam etmesini ümit ettiğimizi bildiririm. 

Sayın Dr. KÜÇÜK 


Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Lefkoşe — Kıbrıs 
Efendim, 


Türk sefaretinin nazikâne hizmetleriyle bana 
ulaştırılan mektubunuzu almış olduğumu bildirmek 
le şeref duyarım. 


10 Ağustos 1964 tarihli mektubumu cevaplandır. 
manız, bendenizi minnettar bırakmıştır. Kıbrıs'taki 
Türk cemaatinin içinde bulunduğu müessif durumu 
tam manâsıyla anladığımdan emin olmanızı rica ede 
rim. 


Üyemiz bulunan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları 
Federasyonu”nun bu mealdeki raporlarını almış ve 
hemen harekete gecerek, Cenevre'deki Kızılhaç Cami 
ası'nın dikkatini, Kızılay gemilerinin Kıbrıs'a yardım 
malzemesi getirmelerine mâni olan hususlar hakkın 
da çekmiş bulunuyoruz. Tabiatıyla, Cenevre'deki 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin, yardım malzeme 
sinin korunabilmasi hususunda göstermekte olduğu 
gayretlerden mâlumattarız. 


Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği 
nezdindeki vaki müracaatımızla, Kıbrıstaki Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin barışı koruma uğrundaki 
rollerinin kuvvetlendirilmesini talep etmiş bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin müracaatımızın ışığı altında, yardım malzemeleriyle ilgili olarak gösterdikleri gayreti dikkatle takip etmekteyiz. 

Bu bakımlardan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tekrar müracaatta bulunarak, Kıbrıs'taki 
Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin yardım malzemesi: 
nin nakline ve insanların hareket serbestisine engel 
olunmamasının sağlanması konusundaki gayretlerini tasvip ettiğimizi bildirmiş bulunuyoruz. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ne hitaben yazılmış bulunan mektubumuzun bir suretini ekli olarak göndermek 
le şeref duymaktayım. 


Saygılarımla 
Ömer Becu 
Genel Sekreter 
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e m a r 


Türk Ekonomisi 


Durgunluk 


İçinde mi 
Yoksa 


«Türk ekonomisi durgunluk içinde mi, yoksa 
enflâsyona mı gidiyoruz?» 
tartışması sürüp gidiyor. 
Bu tartışma bile, ekono- 


mik hayat hakkında ne 
kadar az bilgi sahibi olduğumuzu göstermektedir. İktisadi hayat hakkmdaki fikrimiz, körlerin fil hikayesinden fark 
u değil. Fakat, bu bilgi 
yetersizliği'ne rağmen, 
ana batlarıyla görünen 
durum şudur : 


Enflasyona mı Gidiyoruz ? 


3 ya ekonomisi, bugün durgunluk içinde bulun-. 
maktadır, fakat enflasyon tehlikesi de önlenmiş değildir, Beklenmedik bir anda, durgunluğun yerini 
şiddetli bir enflasyon alabilir. 

1960 öncesi devreye nazaran, bir hayli ihtiyatlı 
davranılmasına rağmen, güdülen enflasyonist politikanın sonucu olarak 1963 yılı ortalarında Türk ekonomisi enflasyon yoluna girmiş intihamı vermekteydi. Nitekim 1963 yılında ,hayat pahalılığını arttıran 
önemli fiyat yükselmeleri vuku bulmuştur. Aynı 
zamanda milli gelirde, mahsulün iyi olması dolayısıyla, yüzde 7,5 gibi önemli bir artış kaydedilmiştir. 
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Doğan AVCIOĞLU 


Türk-İş Araştırma 
Merkezi Direktörü 


Gidiş, hızlı bir genişlemeye ve enflasyona doğru 
iken; ekoniminin birdenbire beklenmedik bir durguluğa düşmesi, gerçekten endişe vericidir. Bir öl 
çüde istikrarsızlıklar, ancak bünyesi hasta ekonomilerde görülebilir. 


İstikrarsızlığın, sâdece Kıbrıs olaylarının sebe» 
biyet verdiği psikolojik etkilerle izah olunamıyacağı 
inancındayız. Bugünkü durgunluğun belli başlı sebeplerinden olarak gösterilen özel yatrımlardaki düşüş ve kamu harcamalarmdaki azalma, Kıbrıs olaylarından önceki davranışların sonucudur. 


EYLÜL 


Devlet Planlama Teşkilatı yetkililerinin de belirttikleri üzere, mesken ve tekstil alanlarına yığılan 
özel yatırımların başka verimli alanlara yöneltilmesinde başarı sağlanamaması ve lüks mesken, tekstil 
alanlarında talebin çok üstünde yatırım yapılmış olması özel yatırımların azalmasına yol açmıştır, 


Özel yatırımların azalışının sebebiyet vereceği 
durgunluk, devlet yatırımları ve harcamaları yüksek 
bir seviyede tutularak önlenebilirdi, Ne var ki, Kal 
kınma Plânında öngörülmesine rağmen, ciddi bir 
vergi reformunun şimdiye kadar gerçekleştirileme: 
mesi yüzünden, devlet gelirleri düşük seviyede kal 
mış, bu da devlet harcamalarında yıl içinde önemli 
kısıntılara gitme sonucunu doğurmuştur. 


Hastalığın tedavisi, köklü bir vergi reformuyla, 
devlet yatırımlarının plânın öngördüğü seviyede tu: 
tulması ve yatırımların en ufak gecikmeye mahal 
vermeden hızla gerçekleştirilmesi suretiyle mümkün 
olacaktır. Ne var ki hükümet, durgunluğun tedavi: 
sinde daha çok, açık finansmanı, özel sektör kredi. 
lerinin genişletilmesi ve banka likiditelerinin arttırılması gibi kolay tedbirlere başvurmaktadır, Bu 
tedbirler, bir konjonktür değişikliğinde, dış borç yükünün ağırlığı ve dış yardımların yetersizliği dolayısıyla ithalat imkânlarının azalmasının yarattığı 
mal darlığı da gözönünde tutulursa, yatırımlar dü 
şük seviyede kaldığı kalde, tehlikeli bir enflasyona 
yol açabilir. Bunun içindir ki durgunluk kadar, enf. 
lasyondan da endişe edilmektedir. 


Türk işçileri, enflâsyona da, durgunluğa da karşı olmalıdırlar. Yalnız düşük bir yatırım seviyesinde 
gerçekleştirilecek istikrara da karşı olmak gerekli 
dir. 


Milli gelirimizin çok düşük, işsizliğin de çok 
yüksek olduğu malumdur, Milli geliri hızla arttırmak 
ve işsizliği azaltmak için, Kalkınma Plânımızın ön 
gördüğü yatırım hacmi, enflasyona gitmeden gerçek 
leştirilmelidir. Bu da vergi kaçakçılığını önliyen ve 
yüksek tarım gelirlerini gerçekten vergilendiren ciddi bir vergi reformunun yapılması, kamu yatırımlarmın zamanında ve noksansız gerçekleştirilmesine 
imkân verecek idari islâhat tedbirlerine gidilmesi, 
özel sektör tasarruflarının verimli yatırımlara yönel 
tilmesi, döviz ve yatırım kKaynaklarımısm kurutan it 
bâlat -ihracat oyunlarına son verilmesi gibi köklü 
tedbirlerin en kısa zamanda alınmasını gerektirir. 
Enflâsyon ve durgunluk arasında bocalamaktan kur 
tularak kalkınmanın asgari şartı budur. 


Görüldüğü gibi hastalık bünyevidir. Eğer aspirin 
tedavisinden vazgeçip köklü bünye reformlarıyla, 
hastalığın derin sebepleri ortadan kaldırılmazsa, 


ekonomimiz, yüksek bir kalkınma hızı sağlamadan 
durgunluk ve enflasyon arasında bocalamaktan kurtulamıyacaktır, 


EYLÜL 


Bu arada işçi ücretlerindeki artışların enflasyon 
yaratacağı tarzındaki kasıtlı ve samimiyetten uzak 
beyanlara değinmek gerekir. Memleketimizde şimdi. 
ye kadar enflasyonun sebebi aşırı kredi genişlemesi 
ve kamu sektörü açıkları şeklinde ortaya çıkan enflasyonist ekonomi politikası ve onun yarattığı dış ti 
caret o tıkanıklıkları olmuştur. Batıdakinden farklı 
olarak milli gelirin çok ufak bir bölümünü teşkil eden 
işçi ücretlerindeki artışlar, ancak fiyat yükselmele: 
rinden sonra vuku bulmuştur, ve işçilerimizin hayat 
seviyelerindeki düşüşü ancak bir dereceye kadar karşılayabilmiştir. 


Nitekim (Kalkınma Plânımızda da belirtildiği 
üzere işçilerimiz geçmiş devirdeki fiyat artışlarından 
zarar görmüşlerdir. Bu devrede işçilerimizin mill? 
gelirdeki nisbi payı azalmıştır. Buna karşı müteşebbis gelirlerinin milli gelirdeki payı anormal ölçüde 
artmıştır. Şimdi toplu sözleşmelerle, bu adaletsizliklerin kısmen giderilmesine ve işçilerimizin milli 
gelirden hak ettikleri payı almalarının sağlanmasına 
çalışılmaktadır Milli gelir dağılışındaki adaletsizliğin 
giderilmesini amaç edinen bir ücret artış politikasıanormal kârlar devresinin ardevrinin 


smun ise, işeverenler 
tk kapandığım, norbal kârlarla yetinme 
geldiğini anladıkları takdirde, enflasyona sebebiyet 


vermesi imkânsız gibidir. 


Devlet sektörüne gelince, hükümet kararlarıyla, 
bu sektörün zarara çalışmasına yol açan politika artık değiştirilmeli, mâliyete uygun fiat politikası bu 
sektörde de hâkim olmalıdır. Köklü ve adli bir vergi 
reformuyla birlikte yürütülmesi gerekli olan bu politika, hem kamu yatırım fonlarını çoğaltacak, hem 
de ücretlerdeki hakiki zam taleplerinin kolayca 
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 


Milyarları aşan yüksek yatırım gelirlerinden an 
cak 20-30 milyon lira vergi alabilen, devlet teşebbüslerini düşük fiyat politikası yoluyla özel teşebbü. 
sü sübransiyone etmek için kullanan, çeşitli vergi ve 
kredi kolaylıklarıyla kar artışlarını teşvik eden 
vergi kacakçılığıyla yeterli bir mücadeleye girişme 
yen yöneticilerin, sıra işçi ücretlerine gelince, enflasyon tehlikesi ve bütçe darlığı gibi mazeretleri, 
hem de bir ekonomik durgunluk devresinde, ileri 
sürmelerinin hakkaniyete uygun bir davranış olma-- 
dığmı bütün vicdan sahipleri teslim edeceklerdir. 


Tekrar belirtelim : Hükümetin görevi Kalkınma 
Planı”nda da öngörüldüğü üzere, enflasyona gitmeden 
ve durgunluğa düşmeden, sosyal adaleti ve hızlı kalkınmayı gerçekleştirmektir. Bu da başta vergi reformu olmak üzere, plânın zaruri saydığı reformları 
gerçekleştirmekle mümkündür. 
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KANUN TASARISI 


Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu, İzmir Milletvekili Arif 
Ertunga ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener tarafından verilen 
Ziraat Âlet ve Makinaları ile Kimyevi Gübre ve ilâçların ithalât 
ve memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu maddelerin Gümrük vergisi, 


ç milletvekili tarafından Millet Meclisi'ne 
yöneltilen bir kanun tasarısı ile, tarım âletlerinin 
ithalinin özel şahıslardan alınması istenmiştir. 


Yiyeceğimiz ekmeğin hazırlanmasındaki kutsal çalışmaya, asırlardan beri kara sapan ve pullukla girişen Türk üreticisi, son yıllarda makine 
gücü ile çalışma olanağına sahip kılınabilmek için 
komisyoncularla karşı karşıya bırakılmıştır. 

Dünya buğday üretiminde en önde gelen ülkelerden biri iken, hızla artan nüfusumuzu doyurabilmek için gerekli buğdayı dışarıdan getirttiğimiz 
gerçektir. Planlı kalkınmayı gerçekleştirebilmek 
için ulusca seferber olduğumuz bu çağda, ekmeği 
mizi verecek üreticiye, üretim âletlerini, elbette 
ki ilk elden ve ucuz olarak sağlamak, böylelikle 
üretimi artırmak zorunluğundayız. 

Söz konusu kanun tasarısı, «ticaret için her 
şeyi mubah gören zihniyetin temsilcileri» tarafından baltalanmazsa, tarım üretimi için gerekli 
malzemenin yalnız Zirai Donatım Kurulu tarafından ithali sağlanacak ve çiftçinin yüzde 50'ye 
yakın ucuzlukta sağladığı buğdayla yapılan ekmek, ulusça ucuz yenecektir. 

Mesele, her zamanki soruya gelip, dayanmak 
tadır : 

30 Milyon daha ucuz ekmek yesin ve bir 
genel müdürlüğün marifetiyle rasyonelleştirilecek 
bu ithalâtla devlet mi kazansın? 


KANUN 


den muaftır. 


rük ve bilcümle vergi ve resimler- 


resim ve harçlardan muafiyetine dair kanun teklifi 


Yoksa, sayısı birkaç kişiyi aşmıyan birkaç fi: 
manın yararına bulacağımız ucuz ve demagoji 
larsloganlarla, birkaç ithalatçının milyinlara milyonlar katmasına mı yardım edelim? 


Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
gün be gün bünyesinde toplamağa devam etti 


iki milyon Türk işçisinin yararına, elbette ki | 
rinci teklifi desteklemek kararındadır. 


Türkiye”nin komisyonculukla değil, yaratı 
güçle, dev üretimle, yeni yatırımlarla kalkınac 
Ema candan inanmış bulunuyoruz. Tüm bu işleri 
yapabilmemiz için de önce «DOYMAMIZ>» şarttır. 


Kara ekmeği aklatacak, ekmek yapılan buğdayı tarladan sökecek işçi, ekmeği elbette ki daha ucuz yemelidir. 


Bu arada, nimetlerini bizden esirgememesini 
dliediğimiz kara toprağın verimini artıracak kimyasal gübre, alınteri ile beslenen ekinlerin, dikilen 
fidanların düşmanı haşaratı öldürücü tarım ilâçları da, «ticari amaçlar uğruna» üreticiye fahiş 
kârlarla intikal ettirilmemelidir. 


Bu yolda çıkarılacak kanun, karaborsacıların 
da belini kıracak, parazitlerin bu en beterine indirilecek bir darbe niteliğini de taşıyacaktır. 


Kanun tasarısını, gerekçesiyle birlikte aynen 
iletiyoruz : 


Donatım Kurumu'nun sermayesi 
800 milyon liraya çıkarılmıştır. Bü 


Madde 1) Biçerdöğer, Traktör 
ve ekipmanları, Su Motorları gibi 
Ziraat Alet ve Makinaları ile, kimyevi gübre ve zirai ilâçların, ithal, 
imâl, istihsal ve satışı münhasıran 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafından yapılır. 

Madde 2) Bu makina, alet ve 
ekipmanlar, gübre ve ilâçlar güm- 
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Madde 3) Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu makina, alet, ekipman, 
kimyevi gübre ve ilâçları Türkiye - 
nin her yerinde aynı fiatla satar. 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
sattığı bu mallara W 20 den fazla 
kâr ilâve edemez; 


Madde 4) Hükümetçe yerli ve 
yabancı firmalara bugüne kadar tanınmış olan haklar saklıdır. 


Madde 5) Bu hizmetlerin yerine getirilmesi için Türkiye Zirai 


miktar her yıl bütçeye konacak tahsi 
satla karşılanır, Bakanlar Kurulu 
kararı ile sermaye iki katına çıkarı 


labilir. 


Madde 6) Türkiye Zirai 
natım Kurumu bu hizmetleri yapar 
ken, kooperatiflerle işbirliği yapar 


Dona 


kooperatiflere satıcılık veya bayilik verebilir. 


Madde 7) Kimyevi gübrelerin 
tedarik ve satışında Ziraat Bankası ile işbirliği yapar ve Ziraat Ban. 
kasının bu konudaki kredilerinden 
istifade eder. 


Madde 8) Bu kanun tatbikatı 
ile ilgili hususları tesbit için Tarım 
Bakanlığı bir yönetmelik çıkarır. 


Madde 9) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 


Madde 10) Bu kanunu Bakan 


lar Kurulu yürütür. 


GEREKÇE 


1) İthal mallarına karşı memleketimizde daima fazla talep oldugu, döviz imkanlarının darlığı sebebiyle bu taleplerin tamamının 
karşılanamadığı, dolayısiyle fazla alıcısı olan biçerdöğer, traktör, kimyevi gübre ve ziraat ilaçlarının ya yüksek fiatlarla fazla kâr 
alınmak suretile veya karaborsaya 
intikal ettirilerek satıldığı bir vakr 
adır, 


Büyük bir çiftçi kitlesine hitap 
eden bu gibi emtianın pahalı satıl 
ması hem çiftçilerimizi mutazarrır 
etmekte hem de ziraat mahsulleri- 
nin maliyetini yükseltmektedir. 


Serbest piyasada 55.000.— liraya satılmakta olan lastik teker. 
lekli traktörlerin 1962 fiatı itibariyle gümrüğe geliş fiatı 17.492.— lı. 
ra, gümrük vergileri tutarı 4.881.— 
T. Lirası ki cem'an 22.373 — TL sı 
değerinde bulunduğunu, söylersek 
Türk çiftçisinin her yıl yüz milyonlarca lirayı haklı sayılmayacak şekil 
ve vasıtalarla ödemek zorunda bı. 
rakıldığını uzun uzun anlatmaya 
lüzüm kalmaz kanısındayım, Çeşid: 
yüzleri bulan öksüz traktörlerin ithali ile heder olan milyarların hikâyesini ayrıca izahı lüzumsuz sayarım. 


Kimyevi gübre ve ilâçların Zirai reformun tatbikatını temin ede 
cek ana maddelerden bulunduğu, 
her yıl yüz milyonlarca liranın bu 
maksada tahsis edildiği, bu madde 
lerin emniyet telkin edecek evsafta, yeteri kadar ve zamanında ithâl, 
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istihsal ve satışının ne derece lüzumlu bulunduğu, toplum kalkın 
masının ve plân tatbikatının ancak 
bu maddelerin yeteri kadar ve iyi 
evsafta kullanılması ile mümkün 
bulunduğu, bu neticelere ulaşmanın 
da en emin ve kısa yolunun başarı. 
ları tercübelerle sabit bulunan Zirai Donatın Kurumunun takviye 
edilerek bu kurum aracılığı ile ithâl istihsal ve satışlarım- yapılmasıyle mümkün olacağ. kanısındayız. 


İhraç mallarımızın hemen tamamını teşkil eden zirai mahsul. 
lerimizin maliyetlerinin fazla oluşu ihraç imkânlarımızı azaltmak- 
ta, rekabet imkânlarımızı asgariye 
indirmekte ve bu yüzden Maliye. 
miz döviz sıkıntısı çekmektedir. 


2) Türkiye Zirai Donatım Kurumu geniş teşkilâtı, tamir atölyeleri ve yetişmiş personelleriyle bu 
hizmetleri senelerden beri başarı 
ile yürütmektedir. Bilhassa sattığı 
malların her türlü yedeklerini temin etmek hususunda hassasiyet 
göstermektedir. Bugün dahi çiftçilerimizin ihtiyaçlarını en iyi ve 
en ucuz şekilde temin eden tek 
müessesemizdir. Halen satmakta 
bulunduğu Fordson traktörleri ve 
Ford biçer döğerleri emsallerinden 
5-30 bin lira civarında ucuz ve en 
iyi kalitededirler. Nitekim Türkiye Zirai Donatım Kurumundan 
traktör almak için sıraya girmiş 
kimselerimizin sayısı 6 binin üzerindedir. 

Teklifte bulunduğumuz kanun 
teklifinde kar hadlerini azami © 
20 olarak tahdit etmek o suretiyle 
bu gibi emtianın geniş çiftçi kitlesine daha da ucuz olarak satılma 
sı temin edilmiş olacaktır. 


Zirai isitihsalimizin arttırılmasında en kısa vadeli ve en kolay 
vasıtanın kimyevi gübre kullanılması olduğu herkesçe bilinen bir 
gerçekti. Kimyevi gübrenin yurdun her yerinde aynı fiatla satıl 
ması ve plânda 1964 yılında 660 bin 
ton olarak tahakkuku istenilen ve 
her sene artmak suretiyle 1967 yılında ve 1 milyon 200 ton civarında olan kimyevi gübrenin büyük 
bir kısmı ithâl edilmek suretiyle 
çiftçiye intikal ettirilecektir. İthal 
malı kimyevi gübrelerin zaman za- 


man fahiş fiatlarla satıldığı bir ger 
çektir. 


Nitekim, Hükümet bir kararname ile kimyevi gübrelerin ithalatını Türkiye Zirai Donatım Kurumuna ve kendi müstahsilierine 
verilmek şartıyle Şeker Şirketine 
bırakmıştır. Halen Ziraat Bankasınca 210 milyon lira olarak finan- 
se edilen gübre tedarik ve çiftçiye 
intikâl kredisinin ileriki yıllar da. 
ha da arttırılması icabedecektir. 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Ziraat Bankası ile işbirliği yaparak Zirai gübre mevzuunu en iyi 
şekilde halledecektir. 


Türkiye Ziraai Donatım Kuru 
mu bugüne kadar müstahsile takri 
ben 1 milyar 455 milyon liralık mal 
intikal ettirmiştir. Bunlar arasında 21.800 adet traktör, 3675 adet 
biçerdöğer. 38.000 adet çeşitli ekip 
manlar ve 160.000.000.— lira tutarında yedek parça vardır. 


Türkiye Zirai Donatım Kurumu mali imkânları artırıldığı takdirde bu hizmetlerini çiftçilerimizin lehine ve en elverişli şekilde 
yapmak imkânına kavuşacaktır. 
Bu sebeple kurum Oo sermayesinin 
800.000.000. liraya çıkarılması ve 
her yıl artmakta devam eden ihtiyaçlarını karşılamak için Hükümete bu sermayeyi bir misli arttır 
ma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür. 


Teklifin 5 inci maddesiyle mük 
tesep hakların himayesi öngörülmüştür, 

Zirai Donatım Kurumunun bu 
hizmetleri vaparken kooperatifler 
le işbirliği yapması faydalı görülmüştür. Bu suretle çiftçi ihtiyaçlarını muhitlerine göre isabetli şekilde tayin ve takdir durumunda 
bulunan kooperatiflerle işbirliği 
sayesinde zirai alet ve vasıtaların, 
zirai ilâç ve gübrelerin ihtiyaçlara 
uygun, yeter miktarda ve zamanın 
da temini mümkün olacağı gibi satışını ve bayiliğini alacak olan kooperatiflere kârdan bir kısmını intikal ettirmek te mümkün olacaktır. 


Zirai gübre ihtiyacını teminde 
Ziraat Bankası kredilerinden bugüne kadar olduğu gibi faydalanıl 
ması yerinde olacaktır. 


13 


Teklifimiz kanunlaştığı takdir 
de sayısı mahdut bir kaç müteşebbis vatandaş belki de kazançlarından mahrum olacaklardır. Ancak; 
asırlar boyu yurd uğruna herşeyini 
veregelmiş ve karşılık almamış ve 
beklememiş olan 20 milyon Türk 
köylüsü her yıl vermekte olduğu 
bir nevi acaip verginin yüz mil 
yonlara baliğ olan ağır yükünden 
kurtarılacaktır. Zirai reformun en 
sağlam zemini hazırlanmış olacak 
tır. Çiftçinin iyi Kaliteli, yurt iklim 
ve coğrafyasına uygun ve ucuz zi 
rai alet ve kimyevi gübre ve ilaçlar sayesinde teksifi ziraatı gerçek 
leştirmesi, verimi süratle artırması, mahsulün maliyet fiatlarmı düşürmesi bu suretle malların ihraç 
imkânlarını arttırması mümkün o. 
lacaktır. Bundan topyekün millet 
kalkınmasında elde edilecek müs. 
bet neticeler izahtan varestedir. 


Müstehlikin ucuz ve bol ürün istih 
lâki de imkân dahiline sokulmuş 
olacaktır. 


Hazine vergi kaybına uğruyor 
gibi görünmektedir. Hakikati hal 
de teklif kanunlaştığı takdirde artan 
ihracattan ve artan kazançlar-- 
dan hazinenin direkt ve endirekt 
şekilde tahsil edeceği vergiye harç 
ve resimlerle temin edeceği fayda 
şimdiki aldığının kat kat üstünde 
olacaktır. Zirai Donatım Kurumunun kârlarının süratle artması 
hatta sözü edilen mevzularda yerli 
sanayii kifayetli ve verimli şekilde 
kurması mümkün olacaktır. Bugüne kadar hayal edip başaramadığı 
mız birçok imkanların kapısı milletimizin ve devletimizin önüne 
açılacaktır. 

Vatansever müteşebbislerimizin 
zin bu işlerin ticaretinden kaybettikleri yanında milletçe temin edilen faydadan zevk ve gurur duyacakları muhakkaktır. Hulâsa müs 
tahsilin, müstehlikin, müteşebbisin 
ve Maliye'nin yüzünü güldürmese 
bile tebessümünü temin edecek ve 
topyekün milletin yüzünü aydınlığa kavuşturacak olan bu teklifimi 
zin kabulünü istirham etmekteyiz. 
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Başkanı Seyfi Demirsoy, aynı zamanda Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı olan, İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Başkanı Arne Geijer'e gönderdiği mesajla, Kıbrıs'da nefsi müdafaa halinde olan Kıbrıs Türkle. 
rine silâh yardımı yaptığından dolayı tutuklanıp, 
İsveç mahkemelerince ikişer yıl hapse mahküm 
edilen iki İsveç subayının dünya kamuoyu vicda- 

| nında beraat ettiklerini belirtmistir. 


Seyfi Demirsoy'un Arne Geijer'e gönderdiği 


mesaj aşağıdadır : 


«Aziz Kardeşim Geijer, 

Türk basınında, Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler 
barış gücünde vazife görmekte iken, Türklere bir menfaati 
karşılığı olmaksızın silâh verdiklerinden dolayı, insanlık tarihinde olduğu kadar, Türk harp tarihinde de müstesna Sa 
hifeler işgal edecek iki şerefli İsveç subayının mahküm ol 
duklarını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. 

Adalet kanunları, her memlekette bu tip hareketlere se 
bep olanlara ceza taktir eder. 

Ancak ben eminim ki, Teğmen Lars W. Lindh ile Teğ 
men Helge Hjalmansson'u dünya kamuoyu vicdanı mahküm 
etmemiş, aksine kendilerini bu asil hareketten dolavı alkış 
lamış ve alkışlamakta devam etmektedir. 

Zira, yirminci asır dünyasında, azınlıkta olan Kıbrıs 
Türklerine Papaz Makarios'un reva gördüğü mezalim karşı. 
sında, yüreklerden gelen sese kulak vererek hareket eden, 
iki genç İsveç teğmeninin davranışları asildir ve her takdirin 
üstünde değer taşır. 

Teğmenler affedilmeli, hapishanelerin dehlizlerine değil 
mesleklerine 'gönderilmelidirler. Niçin mi? 

Katil Makarios'un ihtiyar, genç, âciz, masum Türkler: 
imha plânı karşısında vicdani vazifelerini yapmışlardır. 

Affedilmelidirler. Niçin mi? 

Milletlerin harp ve insanlık tarihlerinde böyle şerefli sa 
hifeler enderdir. İşte İsveç milletinin daima iftahar vesilesi 
olacak bu hadise sebebile tarihlerine altın sahifeler kazandıran teğmenlerin yeri, bunun için hapishanelerin loş dır 
varları olmamalıdır. 


Türklerin can, mal, namus ve şereflerini korumak için 
verdikleri silâh karşılığında bir menfaat sağlamayı akılların 
dan geçirmediklerinden... 

30 milyon Türkün olduğu kadar milyonlarca insanın kalp: 
lerinde şeref tahtları kuran İsveçli teğmenlerin affedilmeleri 
için bu gerçeklerin yeterli olduğu inancındayım. 

Aziz meslekdaşım Geijer, 

Lind ile Hjalmansson'un aftedilmeleri konusunda, kişiliğinizin büyük etkisi olacağına inandığım için size yazıyorum. 

Çünkü, siz ekmek, barış ve hürriyet için çalışan, çaba gösteren milyonların liderisiniz. Bu hadisede şahsiyetinizi bütün 
ağırlığıyla koyacağınıza emin olarak en derin saygılarımı sunarım.» 
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Almanyadaki Yabancı 
İşçilere Sendika 
Yardımı 


Bugün için milletlerarası alanda üzerinde 
en çok durulan konu, tarım işçilerinin sanayie 
intibakıdır. Bu konu çerçevesinde, tarımsal 
bir ekonomiden, gerek geçici ve gerekse devamlı olarak sınai bir ekonomiye göç eden işçilerin problemleri, büyük bir yer işgal 
- eder. Batı Almanyada istihdam edilen ve 
sayıları 1 Milyona yaklaşan yabancı işçilere Alman Sendikalarının ne şekilde yardıma çalıştıklarını açıklayan bu yazı, geçen sene Weisba- 
den şehrinde yapılan Milletlerarası OECD seminerine verilen raporlardan derlenmiştir. 


Son yapılan sayımlara göre, bugün Batı Alman 
ya'da 828,000 yabandı işçi çalışmaktadır. Bunların 
280.000'i İtalyan, 117.000'i Yunan, 110.000'i İspanyol 
ve 53.000'i Türk işçileridir. Geriye kalan küçük grubun ise çoğunluğunu, İsviçre ve Avusturyalılar te: 
kil eder. Ancak, bu son grubu, Almancanın kendi ana 
lisanları olması bakımından ayrı bir grupta müta 
lea etmek gerekir. 1964 yılı sonuna kadar, Almanya: 
da çalışan yabancı işçilerin toplamının 1 milyonu 
aşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum karşısında 
aklımıza gelen ilk soru, Alman sendikalarının bu 
yabancı işçi akımı karşısında tutumlarının ne olduğudur. 


Almanya'ya yabancı işçilerin gelmesi için ilk mü 
zakere ve görüşmeler, İtalyan tarım işçileri hususunda cereyan etmişti. Bu müzakereler sırasında üzerinde en fazla durulan konu ise, gelecek bu yabancı 
işçilerin, halihazırdaki ücret düzenine yapacakları te. 
sirler olmuştur. Memleket içindeki ücret seviyesinde 
bir düşme meydana getirmemek için, müzakereler 
neticesinde, Almanyada çalışacak yabancı işçilerin, 
ayni işlerde istihdam edilen Alman işçileri ile aynı 
ücret ve sosyal yardımları almaları kabul edilmişir. Böyle bir kararın alınmasında, memleket menfaatlarıtın yanı sira, uluslararasi birlik ve dayamış 
ma ruhunun da rol oynadığını söyliyebiliriz. 

Alman İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DGB, 
bu konuda Federal Hükümet ile görüşmelerde bulur 
nurken. yabancı işçilerin istihdam şartlarını belirten iş kontratlarına, yabancı işçilerin, memleket 
içindeki işlerde çalışan Alman işçileri ile ayni ücret 
ve sosyal yardımları almalarını garanti altına alacak bir maddenin ilâve edilmesinde şiddetle israr 
etmiştir. Bu konu, yabancı işçiler lehinde halledildikten sonra, yabancı işçilerin, -çalışma şartları, tatiller, istirahatlar, ikramiye ve primler gibi- toplu iş 
sözleşmeleri ile elde edilen haklardan da istifadeleri 
garanti altına alınmıştır Bu iki garanti, Alman işçilerinin istihdam şartlarına ve ücretlerine tesir edecek ucuz işçi çalıştırılmasını kesin olarak önlediği 
gibi, çeşitli ekonomik sebeplerden ötürü, Batı Almanyada hangi ücretle olursa olsun çalışmağı kabul 
eden yabancı işçilerin, işverenler tarafından istismarına fırsat bırakmamaktadır. 


İşçilere Mesken 


Geçmişteki tecrübeler, ücretler kadar önemli olan 
mesken durumunun da nazarı itibara alınması icap 
ettiğini bizlere öğretmişti. Bilhassa o zamanlar mesken darlığının, bugüne oranla büyük bir problem teşkil ettiğini de göz önüne alırsak, yabancı işçiler için 
bu konunun ciddiyetle ele alınması icap ettiği kendiliğinden ortaya, çıkar Yapılan görüşmelerde, yabancı işçilerin mesken durumlarının, iş kontratları- 
nın yapıldığı zaman ele alınmasını ve müsbet bir 
sonuca bağlanmasını ileri sürdük. Neticede, işveren 
lerin, herhangi bir yabancı işçiyi istihdam etmeden 
evvel, İş ve İşçi Bulma Kurumuna, işçilerin kalabileceği uygun meskenlerin bulunduğu yolunda garanti vermesi prensibi kabul edildi. Bu prensip, tatbikatta İş ve İşçi Bulma Kurumuna, yabancı işçiler 
için uygun meskenler bulunmadığı takdirde, yabancı 
işçilerin işverenler tarafından istihdam edilmelerini 
önleme yetkisini vermektedir. 


Mesken problemi, bugün dahi halledilmiş değil 
dir. Bunun nedenlerini aramadığımızda, Almanya 
da hala hüküm süren mesken darlığını, ve yabancı 
işçilerin, Alman işçileri kadar kira ödemekten çekindiklerini görmekteyiz. 


Birçok yardım kurumları ve şirketler, Federal 
Hükümetin ve İş ve İşçi Bulma Kurumunu'nun yardım 
ları ile, münhasıran yabancı işçiler için daimi mesken 
inşa etmişlerdir. Bu konuda DGB'nin üzerinde hassasiyetle durduğu konu, inşa edilen meskenlere yalnız yabancı işçilerin yerleştirilmesidir. Bu kabil bir 
iskân sisteminin, yabancı işçileri, Alman işçilerinden 
ve halkından tamamile ayıracağı ve birbirleri ile kaynaşma imkanlarını ortadan kaldıracağı muhakkaktır. İ 

Bizim görüşümüz, yabancı işçiler ile Alman halkının bir arada yaşamasıdır. Bunu sağlamak için her 
iki tarafın da çok dikkatli ve tamamen hüsnüniyet ile 
hareket etmesi icap ettigi, yenilmesi güç bir mesele 
olarak ortaya çıkar. Her şeyden evvel, bu fikrin halk 
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arasında tutunması gereklidir. DGB, kendi yayın va 
sıtaları ve, toplam olarak tirajı 7 milyonu bulan gazeteleri ile, devamlı surette bu hususun gerçekleşmesi için yayın yapmaktadır, Alman halkının, yabancı 
işçileri kendi başlarına bırakmamaları ve onlara ev 
sahipliği yapmaları gereklidir. 

Alman Hükümeti ile İtalyan Hükümeti arasında, 
işçi istihdamı konusunda ilk müzakerelerin başladı. 
ğı zamanlarda, DGB, İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu, CISL, ile temasa geçmiştir. Bu temaslar, daha ziyade ücretler ve mesken gibi konuların 
yanısıa büyük mesele olarak ortaya çıkan, sosyal 
konularda olmuştur. 


İtalyan işçileri, kendi çevreleri olan ücra köşe 
lerden, bir anda büyük sanayi merkezlerine gelmek- 
te, ve herşeyden evvel iklim şartları, kendi yaşadığı 
ülkeninkinden çok değişik olan bir memlekette çalışmak zorunda bulunmaktadır. Bu faktörlerin yanı 
sıra, kendi ailesi ve arkadaşlarını tertederek, tamamen değişik sosyal nizamları bulunan bir toplum 
içinde yaşamak zorunluğunu hissetmektedir. 


Yardım Merkezleri 


Yukarıda bahsettiğimiz çeşitli sosyal problem 
lerin halledilmesi için CISL ile yaptığımız temaslar, 
daha ziyade bir «İtalyan İşçileri için Yardım Mer. 
kezi» kurulmasını öngörmekteydi. Böyle bir merkez, 
CISL tarafından DGB, emrine verilecek muktedir 
bir İtalyan sendikacı tarafından sevk ve idare edilecekti. Böyle önemli bir görevi, İtalyanca konuşan 
bir Alman sendikacıya vermek istemedik. Bunun se: 
bebi ise, herşeyden evvel İtalya'nın örf ve adetlerini, 
sosyal nizamını ve işçilerin psikolojisini bilen bir 
sendikacının, kendi vatandaşı olan işçilere yardım 
edebileceği gerçeğine olan inancımızdır. 

Neticede, böyle bir merkezin tesisi kararlaştırıldı ve 1 Nisan 1965 günü resmen faaliyete geçti. Yapılan andlaşma gereğince, DGB, bir daktilo - sekreter 
ile büronun diğer masraflarını, CISL ile İtalyan Mil. 
li Sosyal Yardım Kurumu da sendikacının maaşını 
deruhte ettiler. Ayni şekilde, İtalyan İşçi Birliği, UIL, 
ile müştereken diğer bir merkez de, Stuttgart'ta faaliyete geçti. 

Düsseldorf taki merkezin faaliyete geçmesinden 
bir müddet sonra, DGB, İtalya'nını Verona şehrindeki 
Alman İrtibat ve İşçi Komisyonu nezdinde çalışmalara katılmağa başladı. Burada, açılan bir Enformasyon ve Danışma Bürosu, Almanyada çalışacak İtalyan işçilerine memleketin sosyal, ekonomik, siyasi 
ve sendikal hayatı hakkında lüzumlu bilgi vermeğe 
ve sorulan her soruyu tatminkâr bir şekilde cevaplandırmağa başladı. 


Ancak, Almanyada çalışan İtalyan işçilerinin sayısı yüzbinleri aşmağa başlayınca, bu merkezler yeterli olamadılar. Bu sebepten, bu merkezleri 1959 yılında kapatmak zorunda kaldık. Fakat merkezlerin 
faaliyette olduğu yıllar içinde çok kıymetli tecrübeler elde ettik. Bunların en önemlisi, Almanyada çalişacak işçilere kendi memleketlerini terk etmeden 
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evvel gerekli bütün bilgilerin verilmesi, kaçınılmaz ve 
mutlaka yerine getirilmesi icap eden bir husus olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu arada, bütün bu çabalarımıza rağmen, çok 
sayıda yabancı işçinin, Almanyaya tamamen yanlış 
fikirler ile dolu olarak,hiç bir ön bilgi almadan gel 
diklerini de belirtmek icap eder. Birçokları, Almanyanın süt ve bal memleketi, sokakları altın kaplı ko 
lay ve çok para kazanılan ülke olduğu fikri ile memleketimize gelmektedirler. Böyle fikirler ile dolu olan 
yabancı işçilerin, Almanyaya geldiklerinde, realiteler 
ile karşılaştıkları zaman içinde bulundukları ruh du: 
rumunu kestirmek zor olmasa gerek. 

Birdenbire değişik çalışma metod ve usulleri ile, 
tamamen yabancısı oldukları bir vergi ve sosyal sigorta sistemi içinde kendilerini bulan bu kabil işçiler 
için en önemli husus, bütün bu değişikliklere kendilerini adapte etmek meselesidir. Bu bakımdan, Düsseldorf yardım merkezinin çok verimli faaliyette 
bulunduğunu ifade edebiliriz. 


Yabancı İşçilere Hakikatları Anlatmak 


Bu merkez tarafından yapılan yardımların yanı 
sıra, tarım işkolundaki Alman sendikaları, İtalya iş 
çileri için özel bir dergi yayınlamağa başladılar. 
Dağıtımın büyük bir problem olarak ortaya çıkması, 
bir sene sonra bu derginin yayın hayatına son vermesine sebep oldu. Bu başarısızlığa rağmen, yaban: 
cı işçiler için, muntazaman neşredilecek bir yayın 
organının büyük faydalar sağlıyacağı ortaya çıktı, 


Bugün için DGB, ayda bir yayınlanan 4 sahifelik 
bir dergi çıkarmaktadır. Bu dergi İtalyan, İspanyol 
ve Yunan işçilerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 
Bu dergi, üç lisanda yayınlanmaktadır. L”Ecco İtal. 
yanca, Grite İspanyol'ca ve İphoni de Rumca yayın 
lanmaktadır. Son aylar içinde bu derginin dağıtım; 
180.000 nüshayı bulmuştur. Derginin Yazı İşleri Mü. 
dürlüğüne gelen binlerce mektup, yabancı işçilerle 
olan haberleşme boşluğunu büyük bir başarı ile doldurduğumuzu bizlere göstermektedir. 


Bu dergide yayınlanan çeşitli makaleler, yabancı 
işçilerin çeşitli problemlerine hal yolları göstermekte, Alman işçileri ile kanunlar karşısında eşit haklara sahip olduklarını izah etmekte, sordukları özel 
soruları cevaplandırmakta ve Almanya hakkında ge: 
niş bilgi vermektedir. 


Diğer taraftan bu dergi vasıtasile, yabancı işçi 
lere, ücret sistemleri, ücretlerinden yapılan vergiler 
ve sosyal sigorta ödenekleri gibi kesintiler izah edilmektedir. Bilhassa ücretlerden yapılan bu kesintiler, 
büyük bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Yabancı işçiler, kendi memleketlerinde iş kontratlarını 
imzalarken, alacakları saat ücretlerine dayanarak, 
ellerine bir ayda geçecek parayı hesaplamaktadırlar. 
Almanyada çalışmağa başladıkları andan itibaren de, 
kendi hesapları ile ellerine geçen paranın değişik olması, birçok anlaşmazlıklara sebebiyet vermektedir. 
Göz önüne alınması icap eden husus, iş kontratlarına yazılan ücretlerin brüt ücretler olması ve bundan vergi, sosyal sigorta ve diğer hususlarda kesintiler yapılacağıdır. 

DGB tarafından merkezi olarak yapılan bu yayınlardan başka, üye sendikalarda yabancı işçiler için, 
gerek o lisanda yayınlanmış özel bültenlerle, ve gelardan başka, üye sendikalar da yabancı işçiler için, 
makalelere yer vererek, teşkilatlanma kampanyasına 
iştirak etmektedirler. 

Karşılıklı anlaşmazlıkların ve meselelerinin birçoğunun çözümü, yabancı işçilerin Almanca öğrenmesi ile kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yabancı 
işçilerin memleketimize geldiği ilk anlardan itibaren, 
en büyük arzumuz, bu işçilerin Alman halkı ile kaynaşmasıdır. Bu arzumuz ise ancak lisan bilmekle 
gerçekleştirilebilecektir. Almanca öğrenmek isteyen 
her yabancı işçiye, birçok imkânlar hazırlamağa ve 
yardım etmeğe gayret etmekteyiz. Bu çalışmalarımı. 
zın merkezini, DGB'ye bağlı mahalli sendika şube ve 
mesleki eğitim merkezlerinde, yabancı işçiler için 
özel Almanca kursları teşkil etmektedir. Ayrıca, üç 
lisanda yayınlanan ve yabancı işçilere hitap eden 
aylık derginin her nüshasında, «Almanca Köşesi» bu 
lunmaktadır. 


Bütün bu faaliyetlerimize rağmen, kurslara muntazaman devam eden yabancı işçilerin sayısı, mem: 
leket içinde bulunan yabancı işçilerin sayısına oranla çok azdır. 


Yardım İstiyorlar mı? 

Yukarıda zikrettiğimiz hususların ve sendikala 
rın yabancı işçilere yapmak istedikleri yardımların, 
uzun vadede başarıya ulaşabilmesi, ancak alâkalı yabancı işçilerin bu kabil yardımları arzu etmelerine 
bağlıdır. 

Bugün için Almanyada çalışan birçok yabancı 
işçi, geçici bir süre çalışıp para kazanmak, ve müm 
kün olduğu kadar biriktirerek memleketine dönüp, 
küçük sermayesi ile kendisine ait bir işe girişmek 
amacını gütmektedir. Bu kabil işçilerin, kendilerini 
yeni bir cemiyet hayatına hazırlıyacak her türlü 
yardımları reddedeceği muhakkaktır. Sadece işverenleri veya hükümet makamları ile olan münasebetlerinde yardım talebinde bulunacaklardır. Gene araştırmalar, bu kabil işçilerin, boş zamanlarını, para 
harcamak Korkusu ile gerektiği şekilde değerlendiremediklerini de ortaya koymuştur. 

Bu konuda DGB ve ona bağlı üye sendikalar, ya: 
bancı işçilerin boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmek için birçok fırsatlar hazırlanmaktadırlar. 
Son aylar zarfında, DGB, birçok 16 mm lik sinema 
makinası satın alarak, yabancı işçilere kendi lisan: 
larında eğlendirici veya öğretici filmler göstermeğe 
başlamıştır. Film programları, İtalyan işçileri için, 
İspanyol, Yunan ve Türk işçilerine nazaran çok daha 
geniş çapta yapılabilmektedir. Bunun sebebi ise, İtalyanca filmleri temin etmenin, diğer lisanlardaki 
filmlere nazaran çok daha kolay olmasıdır. Bu programlara ilâveten, DGB, birçok müessese ile müşte 
reken, mahalli seviyede çeşitli programlar düzenle. 
mektedir. 


Alman ekonomisinin, ilanihaye yabancı işçileri 


istihdam edeceğini bekliyemeyiz. İşçi ihraç eden ül 
keler, kalkınma ve sanayileşme çabası içinde oldukları için fazla işgücünü Almanyaya çalışmağa gön: 
dermektedirler. Bu kabil ülkelerden, sanayide ileri 
gitmiş Almanyaya gelen işçilerin, bir süre sonra 
kendi memleketlerine dönmelerini kabul etmemiz 
gereklidir. Diğer taraftan, Alman sanayisi içinde çalışan bu işçiler, yine sanayileşen kendi ülkeleri için 
çok kıymetli bir unsur olacaktır. Bu sebepten Almanvada yabancı işçilerin istihdam edilmesini, milletlerarası kalkınma yardımlarının bir parçaşı olarak mü: 
tâlea etmekteyiz. Yabancı işçilerin Almanyadaki kalışları süresince, mesleki bakımından O eğitilmeleri 
konusunda, her zamanki gibi hassasiyetle israr ede: 
ceğiz. 

İtalyan işçilerine yapılan yardımlar, DGB'nin yabancı işçilere yaptığı yardımların sadece başlangıcını teşkil etmiştir. Bu gün için, her türlü masrafları tamamen DGB tarafından karşılanan, Yunan ve 
İspanyol işçileri için yardım merkezleri faaliyettedir. 


Bu merkezlere ve çalışmalara ilâve olarak, DGB' 
nin 300'den fazla bölge ve mahalli temsilcilikleri, 
kendisine bağlı milli sendikaların 1,200” den fazla 
memuru, ve sayıları binleri bulan fahri sendikacılar, 
her zaman için yabancı işçilerin güçlüklerini yenmelerine yardımcı olmağa hazırdılar. Bir tüm halinde 
mütalea edildiğinde, yardım programımızın çok geniş olduğu ortaya çıkmaktadır. 


Yabancı İşçilerin Sendikalara Üye Olması 
Bütün bunlara rağmen, yabancı işçiler için yaptığımız faaliyetlerin arzu edilen neticelere ulaştığını 
söyliyemeyiz. DGB”nin 6.500.000 üyesinin sadece 
100.000'i yabancı işçidir. Bu neticenin nedenleri nelerdir? Birinci sebep olarak, mümkün olduğu kadar 


fazla para biriktirmek isteyen yabancı işçilerin, sen 
dikalara aidat ödemekten çekinmelerini, ikinci sebep olarak ta, kendi memleketlerinden ayrılmadan 
evvel, sanayi ülkeleri ve sendikal hayat hakkında 
yeterli bir bilgiye sahip olmamalarını gösterebiliriz. 
Sendikalara üye olan yabancı işçiler, Alman üyelerle eşit haklara sahip olmakta ve birçok ahvalde, 
yöneticilik yapmaktadırlar. 

Yardım proramlarımızda nazarı itibara alınması icap eden yeni bir faktör daha ortaya çıkmıştır. 
Birçok müfrit grupların, kendi gayeleri için, yabancı işçilerin karşılaştıkları güçlüklerden istifade etme 
çabalarıdır. İtalyan komünistleri, halihazırda Almanyada faaliyet göstermek için bir büro açmışlardır. 
Önümüzdeki günlerde, bir kaç tane daha bu kabil 
büro açmağı tasarlamaktadırlar, Faşistler ise, Çolog: 
ne şehrinde açtıkları büro ile faaliyet göstermektedirler. 

Bütün bu müfrit akımlar, DGB ile ona bağlı sendikaların, kendi yardım programlarını arttırmaları- 
na sebep olmaktadır. Halihazırda DGB yardım için 
her sene 1 milyon (3 Miyon TL) mark harcamaktadır. Bu paranın iyi gayeler için harcandığına inanmaktayız. Ancak karşılıklı yardım ile Almanya'daki 
yabancı işçiler arasında hakiki anlamda bir kardeşlik ve dayanışma ruhu yaratılabilecektir. 
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İŞÇİ HAKLARI 


1 
Güne, Afrika Hükümeti tarafından siyah derililere ve sendikacılara uygulanan insanlık dışı davranışlar, son yıllarda, dünya kamuoyunda ve özellikle 
özgür işçi örgütlerinde sert tepkilerle karşılanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Teşkilâtı gibi üye kuruluşları tarafından şiddetle proteşto edilen ve son genel kurul toplantısında Uluslararası Çalışma Teşkilâtı bünyesinden çıkarılan Gü 
ney Afrika Hükümeti, bütün bu tepkilere rağmen, 
irk ayrımı politikası uygulamağa ve sendikacılara 
baskı yapmağa devam etmektedir. Son aylar zartın- 
da, Güney Afrika Hükümeti'nin bu konulardaki sert 
hareketleri ve buna dünya özgür işçi kuruluşlarınca 
gösterilen tepki, şu seyri takip etmiştir : 


Rivonia duruşmaları, bütün dünyada tepki uyandırmış ve özgür işçi kuruluşlarının hemen tümü tamü tarafından sert şekilde protesto edilmiştir. 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1963 yılının 
Ekim ayındaki toplantısında, Güney Afrika Hükü- 


Kişileri Öldürebilirsiniz 
Fikirleri Asla !. 


Güney Afrika 
Yargı organları tarafından idama mahküm 
edilen üç miliyetçi işçiden bi 
ri, cezaevinde 
bir engizisyon 
- seansından 
“sonra perişan 
“bir halde, 


GÜNEY AFRİKA'DA 


meti'nin Rivonia duruşmaları dolayısiyle tutukladığı 
sendikacıların ve halk liderlerinin tümünün serbest 
bırakılmasını ve bundan böyle ırk. ayrımı aleyhinde 
savaşacak kişilerin tutuklanmamasını öngören bir 
önergeyi l'e karşı 106 oyla kabul etmiştir. Aleyhte oyu 
yalnız Güney Afrika Hükümeti kullanmış, İspanya, 
Portekiz, Paraguay ve Honduras gibi diktatörlükle 
yönetilen dört ülke, oylamada hazir bulunmamıştır. 

1963 ortalarında başlayan yüz kızartıcı Rivonia 
soruşturmaları, Şubat ayı sonunda bitmiş ve sanıklar 7 nisandan itibaren savunmalarını yapmaya baş 
lamışlardır. 11. Haziran. 1964'de mahkeme, 11 sanıkdan 9”unun müebbet hapse mahküm olduğunu bildirmiştir. Bu gayrı insani karar, dünya çapında yankı 
uyandırmış, bir çok ülke, mahkümların affı için müracaatta bulunurken, özgür sendikacılığın gerçekleşmesi ve irk ayrımının kaldırılması için çalışan Ri 
vonia mahkümlarının hapsedilmeleri, şiddetle protesto edilmiştir. 

6, Temmuz. 1964'de yapılan, kongresinde, 560.000 
maden işçisi adına İngiliz Maden İşçileri Sendikası 
ve Metal Levha İşçileri Sendikası ile Bakır İşçileri 
Sendikası tarafından Güney Afrika Hükümeti'nin 
uyguladığı ırk ayrımı politikası takbih edilmiş ve bu 
hükümete karşı çok yönlü bir boykota gidilmesi 
oybirliğiyle kararlaştırılmıştır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) nun 1964 
Temmuz ayında Cenevre' de yapılan genel kurul 
riplantısında, ırk ayrımı güden hükümetlerin ILO 
bünyesinden ihraç edilmeleri yolundaki bir önerge, 
çok büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 


Önergeye, 253 lehte, 24 aleyhte ve 35 çekimser 
oy kullanılmıştır. Bu önergenin verilmesine gerekçe 
olarak, Güney Afrika Hükümeti'nin gütmekte olduğu 
ırk ayrımı politikası gösterilmiştir. Bu karardan sonra, Güney Afrika, ILO bünyesinden çıkarılmıştır. 


Ağustos ayı başında içlerinde ünlü sendikacı Nel- 
son Mandela'nın da bulunduğu sekiz sendika önderi, Günet Afrika Hükümeti tarafından tutuklanmıştır. Bu münasebetle, Güney Afrika Hükümeti'ne bu 
tutumun, insan haklarına ve özgür sendikacılık ülküsüne aykırı olduğu yolunda binlerce telgref çekilmiştir. 


Irk ayrımı politikası aleyhine yayın yapan altı 
gazetecinin tutuklanması üzerine, başta Uluslararası 
Gazeteciler Sendikası olmak üzere, birçok işçi örgütü, Güney Afrika Hükümeti Adalet Bakanı B. J. Vorsteri sert bir dille protesto etmişlerdir, ” 
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Ağustos ayında yargılanan 44 siyasi mahkümun 
dördü, sendika önderidir. Bunların tümünün de 
ölüm cezasına çarptırılmaları, dünya özgür işçi teşekküllerini galeyena getirmiştir. 54 milyon üyesi 
bulunan Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Uluslararası Çalışma Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler tarafından, bu konudaki gayrı insani tutum 
protesto edilmiştir, 

Bu arada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı 
C.P, Swart ve Başbakan Dr. H. Verwoert te sendikacılara yapılan bu ortacağ baskısı dolayısiyle protesto edilmişlerdir. 


Güney Afrika Yiyecek ve Kutulama Sendikası 
Genel Sekreteri Bayan Elisabeth Abrahama'nın hapse mahküm edilmesi de, uluslararasıişçi teşekküllerinin protestosuna yol açmıştır. Bu karar üzerine 
Uluslararası Besi Maddeleri İşçileri Sendikası tarafından kaleme alınan bir bildiride, üyeleri yararına 
ırk ayrımının aleyhinde ve özgür sendika hareketinin 
gelişimine yardım için çalışan sendikacıların tutuklanmaması istenmiştir. 

2. Ekim tarihinde yapılan duruşmada ırk ayrı 
mının aleyhinde oldukları gerekçesile vargılanan üç 
Güney Afrikalı, ölüm cezasına çarptırılmışlard r, Vu 
yisile Mini, Zinakele Kaba,Wilson Khayingo adların 
daki siyah derili Güney Afrika vatandaşları hakkın: 
da alınan bu çok ağır cezanın uygulanmaması içir 
Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) 
tarafından bir protesto mesajı yayınlanmıştır., Şimdiye kadar bütün bu karşı tepkilere aldırmama yo 
lunu tutan Güney Afrika Hükümeti'nin, bu sefer de 
ayni şekilde hareket edeceği beklenmektedir. Mini, 
Kaba ve Khayingo'nun, önümüzdeki üç gün içinde 
idam edilmesi gerekmektedir. 


TÜRK-İŞ'IN GÖRÜŞÜ 

Yirminci asırda, insanları derilerinn rengine 
göre sınıflamak, özgür sendika hareketinin gerçek 
leşmesinde kahramanca mücadele eden sendika önderlerinin çalışmalarını polis kuvvetleriyle durdurmak, bu insanlara haksız cezalar vererek, orta çağın 
engizisyon mahkemelerinin benzeri mahkemelerden 
ölüm cezaları yağdırmak suretile elini kana bulamış 
Göney Afrika Hükümeti'nin bu tutumunu Türk-İş 
protesto etmektedir. 


Güney Afrika'ya işçi yollanması konusunda bu 
ülkeyle herhangi bir temas yapılmadığı gibi, diplomatik bakımdan da Türkiye ve Güney Afrika arasında hiç bir münasebet yoktur. Bu bakımdan tama 
men ticari amaçlarla yapılan bir yayıma Türk İşçisinin kanmaması ve emeğinin karşılığını, ne şekilde 
muameleye tabi tutulacağı belli olmayan bir ülkede 
aramaması gerekmektedir. 

Batı Avrupa ülkelerine giden işçilerim z, buradaki eksik işgücünü tamamlayarak, bu ülkelerde- 
ki ileri sendikacılık hareketinin çalışmalarına engel 
teşkil etmemektedirler. Oysa, Türkiye'den Güney 
Afrikaya gidecek işçiler, belki burada (o derilerinin 
renginin siyah olması gibi ellerinde olmavan sebeplerden eza ve cefa çekmeye mecbur tutulan ve bu 
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yüzden bütün dünya ülkelerinin üzüntüsüne sebep 
olan sendikacıların yerlerini alacaklardır. Böyle bir 
tutuma hiç bir sendikacı razı olamaz. 


Türk işçilerinin meçhul âkibetlere itilmesi- 
ne rıza göstermeme kararında olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, bu organizasyona O itibar 
edilmemesini Türk işçilerine önemle duyurur. 


Yaşamak 
Bizim de 
Hakkımız ! 


ULUSLARARASI SEMİNER 


akın ve ortadoğu ve kuzey Af 
rika ülkelerinin sanayileşmesinde, 
pazarlama, istihdam ve yönetim ko 
nularında karşılaşılan problemlerle 
ilgili bölge semineri, 13 Eylül- 
3 Ekim tarihleri arasında Bağdat'ta 
yapıldı. On ülkenin işçi, işveren ve 
hükümet delegelerinin katıldığı seminerde Türkiye'yi Türk-İş Araştırma Merkezi İstatistik Uzmanı Okan 
Altan işçi delegesi olarak temsil etti. 


Seminer bölgesinde olmakla bir 
likte, politik nedenler dolayısı ile 
Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
seminere katılmadılar. 


Seminerin ilk haftasında istihdam, kaynaklar, pazarlama ve idare 
konularında Uluslararası Çalışma 
Teşkilâtı (ILO) uzmanları tarafından hazırlanan raporlar okundu. 
Delegeler, raporda yer alan sorunlar ve bu sorunların kendi ülkelerindeki uygulanışı hakkında bilgi 
veren konuşmalar yaptılar, Açıklayıcı değeri olan bu konuşmalarda, 
ILO raporu üzerinde de görüşler 
belirtildi. 


İkinci hafta, delegeler üç gru- 
ba ayrılarak pazarlama, istihdam 
ve idare konularını tartıştılar ve gegel kurula raporlar hazırladılar. 
Bu konular üzerinde düzenlenen raporlar daha sonra genel kurula sunuldu. Genel kurulda, bu raporlar 
üzerinde eleştirmeler (o yapıldıktan 
sonra, konuların tümünü kapsıyan 
bir son rapor hazırlandı ,Bu rapor, 
ilgili ülkelerin hükümetleriyle, işçi ve işveren teşekküllerine yollanacaktır. 


Delegemiz, Okan Aktan, birinci 
hafta boyunca yaptığı konuşmalar 
la, Türkiye'deki işgücü ile ilgili bilgi verdi, bu arada Türk işçi hare-- 
keti hakkında da etraflı açıklamalarda bulundu. Türk-İş'in hazırlamış olduğu «Türk-İş nedir, Ne ya: 
par, Nasıl çalışır?» adlı broşür de 
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delegemiz tarafından dağktıldı ve 
ilgi uyandırdı. Broşürü okuyan delegeler, bu kadar iyi gelişmiş bir 
işçi örgütünün, ancak hükümet ta 
rafından organize edilmiş ve yardım 
almış bir kuruluş olabileceğini ileri 
sürdüler, Türk işçi delegesi Aktan, 
bu konuda verdiği cevaplarla Türk- 
İşin hükümet tarafından değil, 
Türk İşçi Hareketi'nin kendi kendisi tarafından organize edilmiş bir 
örgüt olduğunu genel kurula açıkladı. 


İkinci haftanın sonunda, Okan 
Aktan, «İstihdam ve evrensel kaynakların kullanılışı» konusunda çalşan komisyona üye seçildi. Türk 
işçi delegesinin de katıldığı bu komisyonun hazırladığı raporda, özetle şu noktalar belirlendi : 


1 — İşsizlik problemiyle etkin 
şekilde mücadele edebilmek için 
işsizlik ve eksik istihdamın yü. 
zeyini kesin olarak bilmek şart. 
tır. Bu bölgede yer alan hükü. 


metlerin uzmanlarının, işgücü istatistiklerinin, özellikle tarım alanındaki eksik istihdamın ölçülmesiyle ilgili istatistiklerin toplama 
metod ve tekniğini tartışmak üzere 
yakın bir tarihte bir araya gelmeleri temenni edildi. 


2 — Tarımda, geniş ölçüde eksik istihdamın var oluşu ve bunun 
sonucu olarak köyden kente akım, 
bu kente gelen işsizlerin kentte de 
istihdam edilmemeleri nedenleriyle 
ilgili olarak, istihdam sorununun öz 
kaynakta, yani tarım bölgelerindeki 
tedbirler açısından ele alınması öngörüldü. Bu bölgelerde yaşıyan insanların da çabalarından en fazla 
ölçüde yararlanarak, teknik ve kurumsal tedbirlerin alınmasında görüş birliğine varıldı. Bu yoldan, tarım bölgelerinde istihdam olanakları yaratmak amacına yöneltilecek 
ve geniş araştırmalara yer verecek 
programlara özel önem verilmesi 
gereğine dikkat çekildi. Böyle bir 
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program, tarımsal eksik istihdamın 
kapsamı ve bölgesel dağılışıyla il 
gili yeterli araştırmalara dayanmalıdır şeklindeki görüş üzerinde birleşildi. 


Bu konuda alınacak tedbirler 
konusunda da şu konulara yer verilmesi kabul edildi : 


(a) Toprak reformunu, ufak 
arazilerin kooperatifler şeklinde 
birleştirilmesini, tarım vergilerinin 
redaksiyonunu ve geliştirilmiş tarım metodlarını kapsıyan geniş açıh bir tarımsal reform, 


(b) Toprağın ıslahı, «entansif» 
tarım metodları, tarım ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi ve balıkçılık gibi 
diğer verimli konuların geliştirilme 
si. 


3 — Tarımsal bölgelerin kalkın 
dırılmasıyla ilgili problemlerin temelini kara ve demiryolları, sulama, toprak ıslahı ve drenaj gibi alt 
yapı (enfrastrüktür) yatırımların 
teşkil etmesi gerekirliği kabul edil 
di, Bu konuda emeğin entansif metodlarla çok işler başarabileceği 
konusunda görüş birliğine varıldı. 
İstihdamın devamlılığını sağlamak 
amacıyla uzun süreli programların 
hazırlanması ve işgücü mabilitesi- 
nin teşviki kararlaştırıldı. 


4 — Tarım bölgelerinde uygun 
endüstrilerin kurulmasıyla, bu böl 
gelerde elverişli istihdam koşulları 
yaratılabileceği kabul edildi. Normal endüstrilerin yanıbaşında, küçük endüstrilerin ve el sanatlarının 
geliştirilmesi veya bunların kooperatifler şeklinde birleştirilmesi, istihdam olanaklarının genişlemesin- 


de yardımcı olabilecek nitelikte 
görüldü. 
5 — Bazı ülkelerin tarım böl- 


gelerinde iş ve işçi bulma büroları 
kurduklarına dikkat çekilerek, bu 
davranışın mümkün olduğu kadar 
yaygın bir hale getirilmesi için çalışmalar yapılmasına ve bu çalışmalar arasında diğer bölgelere 
olan işçi akımının kontrolünün de 
yer almasına karar verildi. 


6 — Hızlı nüfus artışının, işsizlik ve eksik istihdam problemleri-- 
nin sebeplerinden en önemli bir ta- 


nesini teşkil ettiği yolunda görüş 
birliğine varıldı. Geniş aile gruplarının, işsizlikle mücadelede önemli 
bir sosyal faktör olarak yer aldığı, 
bu durumun özellikle tarım bölgelerinde kendini gösterdiği, geniş 
ailelerin, genellikle insan yaşayışı- 
nın belli başlı emniyet unsurunu 
meydana getirdiği hususlarında ileri sürülen fikirler ayni yönde oldu 
ve raporda yer aldı. 


Ekonomik kalkınma, sanayileşme ve işsizliği önlemeğe yönelmiş tedbirlerin, aile bağlarını zayıflatma bakımından etkili olduğu 
belirlendi. Sonuçta, güvensizliği 
yaratan nedenler ortadan kaldırılmadıkça, her türlü değişmenin bir 
mukavemetle karşılacağı konusunda görüş birliğine varıldı. 


7 — Tarım bölgelerindeki noksan istihdam ve kente akım sorunlarıyla ilgili bir tedbir olarak, tarım 
metodlarının geliştirilmesi, tarım 
bölgelerinin kalkındırılması sorun: 
ları uzun uzun tartışıldı. İmalat ve 
hizmetler safhalarında, endüstrinin 
gelişmesi, kentlerdeki işsizliği önleyici bir tedbir olarak nitelendi, 
halen her ülkenin bu alanda çaba 
sarfettiği belirtildi. Hemen hemen 
her ülkede, hâlâ dışarıdan ithali gereken geniş ölçüde tüketim maddesine ihtiyaç duyulduğu ve bu ülkelerde bu malları üretecek ve ithâl 
mallarını ikame etmek üzere üretim 
yapacak sanayilerin kurulması konu 
sundaki ortak arzu topluca ifade 
edildi Bu konuda ortaya çıkan 
önemli bir problem olarak, ithal 
mallarının yerli mallarından üstün 
olduğu yolundaki tüketici tercihi 
gösterildi ve buna çareler aranması istendi. Bu psikolojik nedenin ortadan kaldırılması için ,yerli malların ithâl edilenlerden iyi olduğu: 
na dair yapılacak telkinin, yerli firmaların yöneticilerine ait olduğu 
konusunda görüş birliğine varıldı. 


8 — Orta ve ağır endüstrilerin 
kurulmasında, bir kaide olarak ağır 
sermaye yatırımının gerekirliği 
tekrar ifade edildikten sonra, birçok 
hafif endüstrilerin ve bu arada hizmet endüstrilerinin nisbeten küçük 
sermayelerle kurulabileceği ve bunların da önemli ölçüde istihdam 
olanağı yaratabileceğine işaret edildi. 
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9 — Seminer bölgesindeki ülkelerin çoğunun turist çekebilecek nitelikte tarihsel yapıtlara ve doğal 
güzelliklere sahip olduğu kabul edildikten sonra, turizmin geniş istihdam olanakları yaratabildiği bazen 
de mevsimlik işsizliğin turistik bölgelerde bu şekilde önlenebildiği be- 
Hrtildi. Turizmi geliştirmek için 
dağlarda ve göl ve deniz kenarlarında yapılacak dinlenme yerleri, 
otel ve diğer olanaklar, karayolları 
ve hava alanları için geniş ölçüde 
sermayeye ihtiyaç duyulacağı genel 


11 — İstihdam olanağı yaratmak yolunda öngörülen yukarıdaki 
tedbirlerin yanısıra, bazı ülkelerin, 
ücretlerde indirim yapmaksızın çalışma saatlerinin indirilmesi, fazla 
mesainin önlenmesi ve çeşitli vardiya sistemlerinin kullanılması metodlarını uyguladığı ifade edilerek, 
çalışma saatlerini kısaltarak, çalışan işçi sayısını artırmadan maliyetin artmayacağı ve prodüktivite- 
nin yükseleceği hususlarında deliller teşkil edecek araştırmaların gerekli olduğu belirlendi. 


Seminere katılan Türk delegasyonunda işçi delege Türk-İş Araş. 
tırma Uzmanı Okan Aktan (solda) seminerde 


olarak kabul edildi. Ancak, bugünkü turistlerin çoğunluğunu zenginlerin teşkil etmediği ve bu sebeple 
lüks dinlenme yerlerinin ancak sınırlı bir istekle karşılaştığı kabul 
edilerek, bugün Avrupa'da doğru 
yerlerde kurulmuş temiz ve ucuz 
otel ve kamp yerlerinin büyük istekle karşılaştığı belirtildi. 


10 — Çalışan nüfusun aşırı ve 
noksan şekilde nüfus artırmasının 
hüküm sürdüğü ülkelerde, ülkeler 
arası hareket genişletilerek istihdam olanağı yaratılabilir, bu bölgesel ortak pazarın gerçekleşmesiyle, kendiliğinden halledilebilecek bir 
sorundur şeklindeki görüş üzerinde anlaşmaya varıldı. 


12 — Bölgedeki ülkelerin kal 
kınmasındaki en büyük engellerden 
birinin, kalifiye işçi yetersizliği olduğu hususunda görüş birliğine varıldı. Öğretmen, eğitmen, idareci, 
teknik elemanlar, işyeri şefleri 
(superviser'ler) ve kalifiye işçi yetersizliğinin, işsizliği artıran ve istihdam olanaklarını güçleştiren sebeplerden olduğu belirtildi. Kalifiye işgücü noksanlığı, sadece bunları değil, aynı zamanda diğer faktörler arasında sanayileşmeyi, kali- 
te ve malların dağıtımında süreklilik ve yeknesaklığı gerektiren ihraç 
pazarlarının da gelişmesini engelliyici bir sakınca olarak nitelendi. 
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13 — Seminere katılanlar, işgücü maharetini geliştirmenin büyük 
önem taşıdığını belirttiler. Bölgedeki ülkelerin bazılarında bu yolda 
bazı ileri adımlar atılmasına rağmen, genellikle birçok ülkelerde 
hiçbir gelişme kaydedilmediği de ifa 
de edildi. Bu konuda gerekli görülen tedbirler, genel ve teknik öğretimin ve mesleki eğitimin geliştirilmesi suretiyle, mesleki ve teknik 
elemanların açığını kapamak, genel 
öğretime devam olanağından yok- 


sun gençlere iş olanakları yaratmak 
şeklinde belirlendi. Bu arada, öğretim ve eğitim arasındaki farklar 
da ortaya kondu. Eğitimin, belirli 
ustalıkların kazanılması için, öğretimin de genel bilgilerle, temel 
analitik kabiliyetlerin geliştirilmesi 
için tutulan yollar olduğu birer tanım olarak belirlendi. Bu arada, 
öğretimin, çok çeşitli eğitimin ilk 
koşulu, temeli olduğu da kabul edil 
dı. 


14 — Yukarıdaki hususlara ek 


olarak aşağıdaki tedbirlerin alnması da, uygun görüldü : , 


(a) Acil ihtiyaçların ve kalkınma planının gereklerini karşılaya: 
cak yüzeyde, uygun bir çıraklık eğitimi ve hızlandırılmış eğitimin uygulanması, 


(b) Malüller için rehabilitasyon 
merkezleri kurulması, 


(c) Üniversite ve teknik enstitülerin öğrenci mezunlarına, kabili 
yetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla cintership - sand- 
Wich» eğitimi uygulanması, 


(d) Dikkatle seçilecek yönetici 
ve «suverviser» ların (işyeri şefi) 
eğitim programlarının geliştirilmesi 
ve yaygın hal getirilmesi, 


(e) İşçi ve işveren kuruluşları 
tarafından, genişliyen iş alanlarında devamlı iş olanağını sağlayıcı 
eğitim programları organize ederek, 
işçileri de bu programlara katılacak olanağa sahip kılmalarının teş- 


| vik edilmesi, 

15 — Eğitimin, sadece yüksek 
prodüktivite veya üretimin artışını 
garanti edecek bir tedbirden ibaret olmadığı ifade edildi. İlk adı- 


22 


mın, işe karşı sağlam bir tutum, böy 
Je bir davranış yaratma olduğu belirtildi. Ancak idareyle işçiler arasında uygun bir iklim yaratılmasıyla sağlanabilecek olan durumdan 
doğrudan doğruya idarenin sorumlu olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca, aşağıdaki vasıtalarla da işe karşı istek yaratılabileceği ifade edildi : 


(a) Yeterli ücret, 


(b) Sağlam bir iş değerlendir. 
mesi sistemi, Ücretlerin diplgmaya 
göre ve keyfi olarak belirlenmesi 
yerine, işçilerin sorumluluk, ustalk ve çalışma durumlarına göre 
belirlenmesi, : 


(c) Uygun bir iş intibak sistemi, 


(d) İşbaşında eğitim, 


(e) İşi yapanın kapasitesine 
göre uygun iş verilmesi, 


(£) İlerleme olanağı, 
(g) İvi fiziki çalışma koşulları, 
(h) Yeterli sosyal yardım, 


(i) Kârdan pay alma sisteminin 
uygulanması. 


16 — Bunların tümünün üstünde iyi bir liderlik ve «supervision»a 
ihtiyaç olduğu ifade edildi. 


Bir işletmede çalışan insanlar 
arasında her yüzeyde kurulacak 
sağlam ilişkilerin, iyi bir yöneticilik için şart olduğu noktasında da 
görüş birliğine varıldı. Ancak bunun, sadece işverenlerle sendika 
arasındaki şekli ilişkilere inhisar 
etmemesi gerektiği de bu görüşe 
eklendi. Ayni şekilde, yönetim kurulu ile, üst kademedeki yönetici 
ler ve bu üst yöneticilerle alt kademe yöneticileri, teknik elemanlar 
ve ssuperviserəəler arasında karşılıklı ilişkilerin var olması gerektiği 
belirtildi. Üst kademedeki yöneticilerin, alt kademedekilerle günlük 
münasebetlerindeki davranış şekil 
lerinin, alt kademe o yöneticilerin, 
emirlerinde çalıştırdıkları insanlarla 


olan münasebetlerindeki davranış 


şekillerine aynen aksedeceği işaretlendi. Bu etkenlerden ayrı olarak, 
iyi bir evrensel ilişki sisteminin ilk 
koşulunun, herkesin neden ve kime 


karşı sorumlu olduğunu bildiği bir 
organizasyon yapısı olduğu noktasında birleşildi. 


iy — 
işçiler ve 


İşçi - idare ilişkilerinin, 

işçi (o temsilcilerinin, 
sanayinin işleyişi ve idarenin bünyesi hakkında bilgi sahibi olmalarıyla geliştirilebileceği kabul 
edildi. Ulusal kamu yönetimi 
prodüktivite merkezlerinin, işçi 
temsilcileri ve sendika yöneticilerine yön verecek uygun eğitim kurs 
ları sağlamaları gerekliliği işaret 
edildi. İşçi kazancı ve çalışma koşullarında doğrudan doğruya etkili olacak «İş etüdü» gibi konularla 
ilgili derslerde Uluslararası Çalışma 
Teşkilâtı (ILO) tarafından hazırlanmış projeler arasından başarısı denenmiş olanların uygulanmasındaki 
yararlar üzerinde görüş birliğine 
varıldı. 


18 — Bir işletmede yönetim ve 
evrensel ilişkilerin ve tekniklerinin, 
bütün yönleriyle uygulanmasında, 
ilgili ülke örf ve âdetlerinin, davranışlarının göz önüne alınmasını 
ve diğer ülkelerde uygulanan metodların, gözü kapalı kopya edilmemesinin son derece önemli bir nokta 
olduğuna dikkat çekildi. Bölgedeki 
ülkelerde «şevk ve çalışma isteği» 
problemine ışık tutmak üzere, ülkele 
rin âdetleri ve liderlik konularında 
bir araştırma yapılmasının gereği işa 
retlendi ve bu araştırmanın ILO 
tarafından yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, bu konunun, yukarıda 
sözü geçen tarım işçilerinin problemleriyle vakından ilgili olduğu 
da belirtildi, 


19 — Yüksek bir prodüktivite 
ve etkin bir çalışmadan idarenin 
sorumlu olduğu belirlendi, Modern 
endüstride işçilerin verimliliğinin, 
genel anlamıyla üretimin plânlanması ve kontrolü, üretimin faaliyet 
metodlarıyla çeşitlendirilmesi, ve 
pazarlama ile ilgili vetire ve politikanın etkinlik derecesi ile sınırlandırıldığı ifade edildi. Bunlar iyi bir 
şekilde idrak edilmedikçe ve uygulanmadıkça, faaliyetin ve verimliliğin sınırlı kalmasının önüne geçilemeyeceği noktasında görüş birligine varıldı. 
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Tida 


TÜRKİYE IŞCI SENDİKALARI KGNFEDERASYONU 
——“ —— 


HABERLER 


Amerika'yı ziyaret eden 
sendikacılar döndüler. 


Haziran ayında Amerika'ya gi 
den yirmi sendikacı, 24 Eylül tarihinden itibaren, gruplar o halinde 
yurda dönmüşlerdir. 


Amerikan İktisadi Yardım Ku 
rulu (AİD) tarafından üç ay sür:yl. 
Amerika'da kalmak ve sendikal ça: 
lışmalar üzerinde incelemeler yapmak üzere davet edilen sendikac - 
lar arasında Türk-İş Mâli Sekreteri 
Ömer Ergün de bulunmaktadır. 


Amerikan işçi hareketini yerinde inceliyen bu sendikacı arkadaşlarımız, şunlardır : 


Ömer Ergün (Türk-İş Mâli Sekreteri), Ekrem Özkılıç (Türk-İş Yö 
netim Kurulu üyesi), Hasan Türkay 
(Türk-İş Yönetim Kurulu Üyesi), İsmail Topkar (Türk-İş Birinci Böl 
ge Temsilcisi), Rıdvan Gülsen (İzmit Kağıt-İş), Demirhan Tuncay 
(Ankara Besin-İş), Mehmet Yenigelen (Bursa Teksif), Faik Dinçay 
(Ankara Şeker-İş), Necdet Baydar 
(Zonguldak Maden İşçileri Sendikası), Cavit Yalçın (Ege Tütün- 
Müskirat İşçileri Sendikası), Necmi 
Ertez (Türkiye Devlet Demiryolları 
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İşçileri Federasyonu), Adnan Gün 
(Samsun Karayolları İşçileri Sendikası), Rüştü Güneri (İstanbul 
Deniz-İş), Yusuf Sıdal (İstanbul 
Maden-İş), Halit Atabay (Türkiye 
Maden İşçileri Federasyonu), Vahap 
Güvenç (Ankara Teksif), İbrahim 
Denizcier (Tütün - Müskirat Fede- 


rasyonu ), Abdullah Baştürk (Ankara Genel-İş), Mahmut Yüksel (İs- 


tanbul Liman - Dok Gemi İşçileri 


Sendika), Etem Ezgü (Harp İş Fv- 


derasyonu ). 


MESAJLAR 


Japon İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Başkanı ile 
Türk-İş Başkanı arasında 
mesajlar. 


Japonya'da şimdiye kadar ayrı 
avrı örgütler halinde faaliyet gösteren üç büyük işçi federasyonu 
birleşerek, bir konfederasyon halinde bir araya geleceklerdir. 


Milyonlarca işçiyi bünyesinde 
toplayan bu dev örgütlerin birleşmesi, ICTFU”va üye olan Japon sendikalarının kuvvetlenmesi yolunda 
atılan bir ileri adım olarak kıvanç 


uyandırmıştır, 


Birleşmenin 11 Kasım tarihinde okyo'da yapılacak kurucu kong- 


rede gerçekleşeceği, Japonya İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (DE 


MEO - KAİĞİ Başkanı Kumazo Nakachi tarafından, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı 
Seyfi Demirsoy'a yollanan bir mektupla bildirilmiştir. 


Mektupta şöyle denmektedir : 
«Aziz kardeşlerim, 


Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, her ikisi de ICFTU'ya bağlı 


bulunan ve 1.130.000 işçiyi bünyesinde toplamış bulunan kuvvetli 
Federas- 


Japonya İşçi Sendikaları 
yonu (SODEMEİ), Hükümet ve Kamu İşletmeleri Genel Konseyi (ZEN- 
KANKO) ve Japonya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DOMEİ), 11 
ve 12 Kasım 1964 tarihleri arasında 
Tokyo'da yapılacak kurucu kongre 
ile birleşmiş olacaklardır. 


İftihar duyarak müşahede ediyoruz ki, bu memleket tarihinde, 
sağ ve sol cereyanlara karşı ve totaliter hareketlerle mücadelede, ta 
rihi bir muvaffakiyet örneği veren 
bu üç federasyon, hür sendikacılık 
hareketinde, işbirliği anlayışı için 
de, yeni bir düzenin adımını alarak 
birleşeceklerdir ICFTU oCamiasını 
teşkil eden hür sendikaların, bu 
müsbet gelişmenin gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi yardım ve 
teşviklerini esirgememeleri büyük 
bir rol aynamıştır. Bu, şükranla kar 
şıladığımız bir anlayışın mahsulüdür. 


Bu kongre, memleketimiz hür 
sendikacılık hareketinde bir dönün 
noktası teşkil edecektir. Sizlerden, 
kongre delegelerinin ve (DOMEİ) 
üyelerinin kararlı tutumlarna can 
katacak, şavk verecek bir «Dayanışma Mesajı» rica etmekteyiz. Mesailnızın, en geç Ekim ayı sonuna kadar göndərilmiş olması, bizlere tercüme ettirilebilmesi imkânını sağ 
uyacaktır. 

Faaliyetlerinizde başarınızın devam:nı ümideder, işbirliğiniz için 
teşekkür ve takdir hislerimi ifad? 
etmek isterim. 

Saygılarımla, 


Komazo Nakachi 
Başkan» 
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Haberler 


Türk-İş Başkanı, Seyfi Demirsoy, derhal kademe aldığı bir tebrik mesajını Tokyo'ya yollamış bulunmaktadır. Başarı dilekleri ifade 
eden mesajda, aynen şöyle denilmektedir : 


«Muhterem Meslektaşım, 


Japonya'nın kudretli ve hür üç 
işçi teşekkülünün birleşmek suretiyle «Japonya İşçi Sendikaları Kon 
federasyonuəsnu kuracağını belirttiginiz mektubunuz içi nen samimi 
teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. Bu ileri görüşlü hareketinizi 
büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ifadeyle, atılan adımın muvaffakiyete neticeler tevlit etmesini 
dilerim. 


Bizler de, sizler gibi hür sendikacılık âleminin bir parçası olmanın derin kıvancı içindeyiz. Bu 
itibarla, ayırıcı unsuru bertaraf ve 
birlik şuurunu tesis yolunda atılacak ilk adım, zaferimizi teşkil edecektir. İnanıyoruz ki, bu üç teşekkül birleşip, tek bir kudret halini 
iktisap ettiği andan itibaren, sadece 
Japon işçilerinin menfaatleri gereği gibi gözetilmiyecek, ayni zamanda, dünyanın hür sendikaları, ortak 
davalarında yeni bir sevk. veni bir 
güç kazanacaklardır. 


Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu adına, samimi, kardeşçe 
selâm ve başarı dileklerimin kabulünü rica ederim. 

Mektubunuzun, 
lik münasebetlerimizin tesisinde 
ilk adımı teşkil edeceği ümidiyle, 
b u mutlu olayın Japon işçi kardeşlerim için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla, 
Seyfi Demirsoy 
Başkan»» 


yakın kardeş- 


İsrail İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
(HISTADRUT) 
Genel Sekreteri ve Uluslararası 
Münasebetler Merkezi Müdürü 
Türkiye'ye Geldiler. 

İsrail İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Aharon 
Becker ve Uluslararası Münasebet- 


ler Bürosu Başkanı Zev Levin, 
Türk-İş yöneticileri, sendika çevreleri ve bazı bakanlarla görüşmeler 
yapmak ve Türk sendika hareketini yerinde incelemek üzere 1 Ekim 
tarihinde Türkiye'ye gelmişlerdir. 

1 Ekim 1964 günü saat 13.49'te 
Esenboğa Hava Alam'na gelen ko- 
-nuklar, Türk-İş yöneticileri tarafın 
dan karşılanmışlar ve kendilerine 
ayrılan otellerine götürülmüşlerdir. 
Daha sonra Türk-İşi ziyaret eden 
Türk-İş Başkanı Seyfi Demirsoy ve 
Genel Sekreter Halil Tunç ile görüşen yabancı sendikacılar, akşam 
Türk-İş tarafından kendilerine ve: 
rilen kokteylde hazır bulunmuşlardır. 

2 Ekim günü sabah saat 9.30'da 
Çalışma Bakanı'nı makamında ziyaret eden konuklar, burada 45 dakika kalmışlar ve kendisiyle Türk - İsrail dostluğu ve Türk sendika hareketinin gelişimi hakkında görüşmüşlerdir. Çalışma Bakanı Bülent 


Ecevit, konuklara Türk sendika 
hareketinde rastlanan en önemli 
zorluğun tarım işçilerinin organi- 


zasyonu olduğunu söylemiştir. Türk 
işçisiyle hükümetin elele çalıştığını 
belirten Çalışma Bakanı, Tarım-İş 
Kanunu ve Toprak Reformu Kanunu'nun çıkması halinde bu meselenin halledileceğini söylemiştir. 


Aharon Becker ve Zev Levin Türk-İş Genel Merkezinde Başkan Demirsoy ve Genel Sekreter Halil Tunç ile beraber 
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Çalışma Bakanı, konuklarla yap 
tığı görüşmede Kalkınma Plânı'ndan da söz etmiş ve birinci beş 
yıllık dönemin ilk yüzde 7 oranındaki kalkınma hızının gerçekleştiğini, ancak Kıbrıs olayları dolayısı 
ile, 1964 döneminde istenilen hıza 
ulaşılamayacağını söylemiştir. 


Buradan ayrılan konuklar, daha sonra Anıt- Kabir'i ziyaret etmiş 
ve çelenk koymuşlardır, Burada şeref defterini imzalıyan Aharon Becker ve Zev Levin, öğleden sonra 
saat 15”te Metal-İş Federasyonu'nu 
ve saat 16'da da Seker-İş Sendikası”- 
nı ziyaret etmişlerdir. Öğle yemeğini, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı ve 
birlikte yiyen konuklar, akşam, İsrail Sefareti'nde şereflerine verilen 
kokteyi hazır bulunmuşlardır. 


3 Ekim günü de Köy Bakanı 


Lebit Yurdoğlu'nu ve daha sonra 
Teksif Sendikası”nı ziyaret eden 
konuklar, akşam yemeğini Ankara 


Palasta yemişlerdir. Ertesi gün İstanbul'a giden konuklar, orada da 
Türk-İş Birinci Bölge Temsilciliğini 
ve diğer bazı Sendikaları ziyaret etmişlerdir. 


Türk sendika hareketiyle yakından ilgilendiklerini ve Türk - İsrail 
işçi toplumu arasındaki yakınlaşma 
nın gerçekleşmesinden büyük ku 
vanç duyacaklarını söyleyen Becker ve Levin 5 Ekim tarihinde yurdumuzdan ayrılmışlardır. 


Kendilerini İsrail'e götürecek 
olan uçağa binmeden, önce, kardeş 
sendikacılığın bir örneğini veren 
konuklarımız, Yeşilköy hava alanından Türk-İş'e aşağhdaki telgrafı 
Türkçe olarak çekmişlerdir : 


«TÜRK-İŞ 
Ankara 


Dostluk ve taktir hisleri ile 
dolu olarak Türkiye'den ayrıhrken gördüğüm yakınlığa tēşekkür eder, Türk Milletine 
ve işçi evlatlarına hürriyet, 
barış ve refah içersinde yaşamalarını temenni eder, iktisadi ve iştimai ilerleme çaba 
larında sonsuz başarılar dilerim. Yaşasın Türk ve İsrail 
işçileri. Türk-İş başkanı Demirsoy ve Senatör Ergün 
dostlarıma, bize büyük misafirverlik gösteren sendika idarecilerine ve bütün Türk-İş 
camiasına tekrar teşekkür 


ederim. Genel Sekreter Halil 
Tunç dostuma acil şifalar dilerim. 
Kendim ve Levin adına 
Aharon Becker» 


KONGRE 


Türkiye Kâğıt-İş Kongresi 
yapıldı. 

Türkiye Sellülloz ve Kâğıt İşçileri Sendikası (Kâğıt-İş) olağanüstü genel kurul toplantısı, 27 Eylâl 1964 Pazar günü Genel Müdürlük Sinema Salonu'nda yapılmıştır. 
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, Va- 


Haberler 


li Bekir Suphi Aktan, Kocaeli Milletvekilleri, Genel Müdür Cemal 
Köstem'in de hazır bulunduğu genel kurul toplantısında, Türk-İş 
Başkanı Seyfi Demirsoy, İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Dr. 
Fikret Pamir, Petrol-İş, Deri-İş ve 
diğer bazı sendika başkan ve üyeleriyle iki yüze yakn delege de katılmışlardır. 

Kongrenin açış konuşması, sen 
dika başkanı Nusret Çoker tarafından yapılmıştır. Çoker, konuşmasını şöyle bitirmiştir : 

«Türk sendikacılığı, emin ellerdedir ve böyle kalacaktır. Siziere 
engin başarı dileklerimi ve sevgilerimi sunarım.» 


Kongre başkanlık divanı seçildikten sonra, 1 milyon 750 bin üyeli Uluslararası Kâğıt İşçileri Federasyonu'na Kâğıt-İş'in katılmasıyla 
ilgili teklif görüşülmüş ve oybirliyle kabul edilmiştir. Kâğıt-İş'in, merkezi Amsterdam'da bulunan bu bir 
yük uluslararası federasyona üyeliği böylece gerçekleştikten sonra, 
başkanın daveti üzerine kürsüye gelen Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, 
bir konuşma yapmış ve 274 ve 275 


Histadrut Genel Sekreteri A. Becker, Başkan Demirsoy'a İsrailli 
işçi kardeşler adına getirdiği armağanı sunarken 
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Haberler . .. 


sayılı kanunların yürürlüğe girişinden bu yana kaydedilen gelişmeyı, 
işçi yararına bundan sonra çıkarılacak kanunları özetlemiştir. 


GREV 


Türkiye Maden, Madeni Eşya 
ve Makina Sanayi: İşçileri Sendikası, (Maden-İş) ile Arçelik Fabrikası 
arasındaki uyuşmazlık sonucu başlatılan grev, iki aydan fazla süredir 
devam etmektedir. 

Ekim ayının ortasında, işverenin, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu'na aykırı tutumu, sendika tarafından İstanbul Valiliği'ne 
şikğyet edilmiştir. Maden-İş, işverenin, kanuna aykırı olarak grev 
kırıcı işçi çalıştırmasını şikâyet etmektedir. Bu arada, valilikten, 
grev yapan işçilerin grevden önce 
çalışmakta oldukları makinelerin, 
grev süresince mühürlenmesi istenilmiştir. Söz konusu şikâyeti yapan 200 kadar işçi, erken saatlerin- 
den itibaren İstanbul Adliyesi'nin 
koridorlarını doldurmuş ve ellerindeki dilekçeleri, İş Mahkemeleri'ne 
vermişlerdir. Mahkemeden çıkan 
işçiler daha sonra topluca Valiliğ ” 
: gitmişler ve burada kendilerini ka- 
© bul eden İstanbul Valsi Niyazi 
I Akı'yı ziyaret ederek, idarenin, kanu 
nu ihlâl eden işveren hakkında harekete geçmesi için savcı'ığı harekete geçirmesini istemişlerdir. 

Maden-İş Genel Sekreteri Ruhi 
| Yümlü, olaylar hakkında aşağ'daki 
“ açıklamayı yapmıştır : 

«Arçelik Fabrikası'nda işverenin toplu sözleşme imzalamaması 
yüzünden verilen grev kararı üzeri 
ne işveren 275 sayılı kanuna aykırı 
olarak yeni işçi almağa başlamıştür. Ayrıca, grev yapan işçilerin ça- 


lıştıkları makinelerin de durması 
önlenmiştir. Böylece işveren, hem 
kanunun özünü yok etmiş, hem 
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de 275 sayılı kanunun 27'nci 
maddesi hükümlerine açıkça aykırı davranmıştır. 


Bu kanunsuz hareketin durdurulması, yani hem yeni işçi alınmaması, hem de greve katılmıyan işçi 
lerin, grevcilerin tezgâhlarında ve 
makinalarında çalıştırılmaması için 
İş Mahkemesi'ne müracaat ettik. 
Grevci işçilerin çalıştıkları tezgâh 
ve makinaların çalıştırılması suretiyle. telâfisi kabil olmıyacak zararlara uğradığımız için mahkememeden hem bu faaliyetin durdurul. 
masını, hem 275 Sayılı Kanuna, 
hem de Hukuk Usulü Muhakem: 
Kanunu'na dayanarak istedik. Grevci işçiler yerine başkalarının çalış 
tırıldığının tesbit olunup, bu yerlerde gerekli tedbirlerin alınmasını 
talep ettik. Ankara'daki Yenimahalle Asliye Yargıcı, Erkunt Sanayii 
Anonim Ortaklığı için tedbir karavı verdiği halde, İstanbul mahkemelerinin kararları, grevci işçilerin isteklerini karşılamadı ve reddetti, 
İşçiler, çaresizlik içinde valiye mü 
racaat ederek, Anayasa ve kanun 
larda açıkça yer alan haklarının 
savcılık yoluyla korunması lüzumunu belirttiler.» 


TASFİYE 


Sanayi Bakanı, on bin işçinin 
tasfiye edilmiyeceğini açıkladı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba 
kanı Hüdai Orol, kömür sektörü dz 
on bin ikçiinin tasfiye edileceği yəhundaki haberi yalanlamıştır. Bakan, 
bu yıl kömür ftatlarında herhing 
bir değişiklik yapılmasının düşünül 
mediğini belirtmiş ve kömür işletmelerinde 1964 yılında işçi ücvetlerine yapılan zamlara değinere” 
şöyle demiştir : 


«Kurum, 1964 yılı başında işçi 
ücretlerine 44 milyon lira tutarında 
zam yapmıştır. İşçi ücretlerindeki 


bu artış, istihsal artışı ve işçilik 
dışında diğer masraflarda yapılan 
tasarruflarla karşılanmıştır. 10 Bin 
işçinin tasfiye edileceği yolundaki 
haberlerin, bu sebeple aslı yoktur.» 


Hüdai Oral, bundan başka bakanlığının kuruluşu ile ilgili mev 
zuatı özetlemiş, petrol sektörü, 
elektrik sektörü, su sektörü ve Keban Barajı ile ilgili konularda geniş bilgi vermiştir. 


Sanayi Bakanı'nın açıklaması, 
işçi çevrelerinde memnunluk uyandırmıştır. 


VEFAT 


İş kazalarında iki işçi öldü, bir 


ağır yaralı var. 


Bayındırlık ve Karayolları İşçi 
leri Sendikası (Yol-İş) Mersin Şu 
besi üyelerinden iki işçi, iş kazasında can vermişlerdir. Karaisalı 
yolunda ölen Hikmet Marangoz ve 
Toros'lardaki bir trafik kazasında 
can veren Hacı Dilmen'in kaybı, 
sendika çevrelerinde büyük üzün'ü 
yaratmıştır. 


Sendika, sözleşme uyarınca, V4- 
zife şehitlerinin ailelerine Ser yü" 
lira ödenmesiyle ilgili formaliteleri 
tamamlamış, bu meblâğ, Marangoz 
ve Dilmen'in ailelerine ödenmiştir. 

Öte vandan, gene ayni sendika 
üyelerinden Hasan Çek te, üzücü 
bir iş kazasında bacağını yitirmiştir. İşçi Sigortaları Hastahanesi'nde 
vatan çek'e âcil şifalar dileriz. 
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GENEL MERKEZ 


Şeker-İş'in yeni genel merkezi. 


Türkiye Şeker Fabrikası İşçileri Sendikası (Şeker-İş), önümüzdeki yıl içinde, kendi malı bir genel 
merkeze kavuşacaktır. 


Ankara"da, Yenişehir yöresinde, 
Mithatpaşa Caddesi'nde yapılacak 
olan apartmanın üç dairesi, genel 
merkez olarak kullanılmak üzere, 
bu güyük milli sendikaca satın 
alınmıştır. Tapu muamelelerinin 
tamamlanması için yetkili kılınan 
Şeker-İş Yürütme Kurulu'nun bu 
yetkisi, Ankara Valiliği'nce de onaylanmıştır. ? 


Kendi genel merkezinde çalışma olanağına önümüzdeki yıl kavuacak olan bu sendikamızın başarısına, bütün sendikalarımızın kavuşmasını dileriz. 


BASKI 


Türk-İş bu sıkı davranışlara 
seyirci kalmayacak 


T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan işçilerin sendikal haklarını sınırlamak amacıyla baskı 
tedbirleri almağa başlamıştır. Bir 
süre önce, tarım kredi kooperatif 
lerinde çalışan içilerin kurduğu «Ko 
operatif-İş» adlı sendikanın varlığından rahatsızlık duyan yöneticiler, Genel Müdür Yardımcısı'nın im 
zasıyla ve «gizlidir» kaydıyla kaleme 


EYLÜL 


aldıkları bir genelgeyi teşkilata gön 
dermişlerdir. 


Genelde, T.C. Ziraat Bankası'nın 
tarım kredi kooperatiflerinde çalışan işçilere gerekli yardımı yaptığı 
iddia edilmekte ve sendikalaşmadan duyulan endişe, özetle öyle ifade edilmektedir : 

x... Bu bakımdan tarım kredi 
kooperatifleri personelinin bir sendika kurmalarında ve bu sendika 
aracılığıyla, kendileri için yeni bir 
takım hak ve menfaatler teklif etmelerinde hiçbir lüzum ve fayda 
görülmediği gibi isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde grev ilânı gibi 
bir takım hareketlere girişmek suretiyle yapacakları davranışların, 
hepimizin üzerine titrediği ve ge: 
lişmesine o çalıştığı o memleketimiz 
kooperatifçiliğine bir fayda sağlamayacağı, aksine bu halin zararlı 
olacağı ve çiftçilerimizdeki kooperatifçilik şuur ve anlayışını baltalayacağı bir gerçektir. 

Yukarıdaki hususların, bankamıza bağlı tarım kredi kooperatif. 
leri memurlarına etraflıca anlatılmasını, gereğince hareket olunmasını ve sonucundan bilgi verilmesini 
rica ederiz.»» 


Sendikalaşmayı baltalamak için 
yapılan bu harekete hem de dev 
let kesimindeki bir işyerinin yöneticileri tarafından girişilmesi, sen 
dika çevrelerinde üzüntü yaratmıştır. İş bununla da bitmemiş, bu sen 
dikanın üyelerine yapılan baskı, 
yönetim kurulu üyelerine yollanan 
aşağıdaki yazıyla daha da ileriye 
götürülmek istenmiştir. Yazıda şöyle denilmektedir : 


eKooperatif-İş adlı sendikanın 
yönetim kurulu asil üyeliğine seçil 
diğiniz öğrenilmiştir. 

Yönetmenliğin üncü maddesiyle, 1960/1963 sayılı kooperatif genelgesi hükümlerine aykırı olarak, 
Genel Müdürlüğümüzün izni alınmadan mevzubahis görevi kabul 
sebebinizin derhal yazılı olarak 
açıklanmasını ehemmiyetle rica ederiz.» 


Bakanın bu davranışı, Türk-İş 
çevrelerinde de antipati uyandırmıştır. Bir yetkili, Türk-İş'in bu 
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davranışa seyirci o kalamayacağını 


belirtmiştir. 


İŞÇİ GÖÇÜ 
Yılbaşına kadar 35 bin işçi 
daha Almanya'ya gidecek... 

Ağustos ayı içinde Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya yapuğı geziyi tamamlayarak ay başın- 


da yurda dönen İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürü Kemal Gök 
çedağ, yılbaşına kadar 35 bin Türk 
işçisinin Almanya'ya yollanacağını 
açıklamıştır. 


Ankara İş ve İşçi Bulma Kuru 
mu Müdürü ve müdür yardımcılarıy 
la yaptığı toplantıda, bu konudaki 
kararı açıklıyan Gökçedağ, halen Almanya'da 73 bin Türk içkisinin bu: 
lunduğunu, bu rakamın yılbaüına 
kadar 108 bine ulaüacağını söylemiütir. 

Bu arada diğer ülkelerden de 
teklifler geldiğini belirten Gökçedağ, Avusturya, Fransa ve İsviçre'ye 
18 bin kadar kaliteli işçi yollanacagını bildirmiştir. 

Almanya ve diğer yabancı ülkelere gitmek üzere, İş ve İşçi Bulma Kurumu'na müracaat eden ve 
sıra bekliven işçi sayısı, 187 bindir. 


SÖZLEŞME 


10 Bin demir - çelik işçisi için 

toplu sözleşme imzalandı. 
Türkiye Maden-İş Sendikası ve 

Sanayi İşçileri Sendikası ile Türkiye 


Zə 


| Haberler 
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Demir-Çelik Fabrikaları A.Ş. arasında dört aydan beri devam eden top 
lu pazarlık olumlu şekilde sonuçlanmış taraflar toplu sözleşmeyi imzalamışlardır. 


Sanayi Bakanı Muammer Erten 
ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in 
de hazır bulunduğu törende, Çalışma Bakanı tarafından yapılan konuşmada özetle şöyle denmiştir: 


«Bu toplu iş sözleşmeleri, sonunda zamanla nüfusunun yüzde 
70'i köylü olan memleketimizdeki 
köy hayatına intikal edecek işçilerimizin verimli çalışmaları sonu- 


| cunda temin edilecek kâr ile yeni 


müesseseler kurulacak ve böylece 
köydeki kardeşlerinize, akrabalarınıza yeni iş alanları açılmış olacaktır. 

Bilhassa bu günlerde, daha fazla çalışmağa her zamankinden daha 
fazla birlik olmağa muhtacız. Kıbrıs davamız devam ettiği müddetçe, 


i cephede çalışır gibi, işyerimizde ça- 


lışmamız lâzımdır » 


Bu büyük toplu sözleşmeden 


|| faydalanacak işçi sayısı 10 bin 855 


kişidir. 


KARARNAME 


Avusturya'ya gidecek 
işçilerimizle ilgili kararname 


| imzalandı. 


15 Mayıs 1964'te Viyana'da imzalanan anlaşma uyarınca, Avusturya'ya yollanacak Türk işçilerinin 
çalışma koşullarıyla ilgili olarak belirlenen anlaşmaya ek maddeler, 17 
Eylül tarihinde Resmi (o Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşmaya göre, yurt dışına daha önce çıkan işçilerde olduğu gibi, Avusturya'ya gidecek işçilerimiz için de İş ve İşçi Bulma Kuru- 


| mu aracı olacak, işçilerin yurt dışı- 
| na çıkmalarıyla ilgili formaliteleri, 


bu kurum organize edecektir. 


Avusturya firmalarının ihtiyacı 
olan işçi miktarı, Türkiye'de görev 
alacak bir Avusturya komisyonuna 
bildirilecek ve bu komisyon da, İş 
ve İşçi Bulma Kurumu ile irtibat 
sağlıyarak, hangi nitelikte ve ne kadar işçi istendiğini, bu işçilere sağlanacak ücret ve çalışma koşulları 
nı kuruma bildirecektir. 


Durumla yakından ilgilenen ve 
Avustulya'ya işçi ihracı ile ilgili olarak çalışmalar yapan Türkiye İş 
çi Sendikaları (o Konfederasyonu, 
Avusturya ve Türk Hükümetleri arasında bu konuda imzalanan anlaş 
mayı yayımlayarak bir genelge ha 
linde üye örgütlere yollamış bu 
lunmaktadır. 


İş ve İşçi Bulma Kurumu'na 
yakın çevrelerden alınan haberlere 
göre, Avusturya'ya gitmek üzere, 
daha şimdiden çok sayıda işçi müracaat etmiştir, Kurum, bu talepleri incelemekte ve ileride vuku bulacak istekler meyanmda göz önüne 
alınmak üzere biriktirmektedir. 


KONGRE 


Sağlık-İş Eskişehir İl Kongresi 
yapıldı 


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Eskişehir Şubesi yıllık kong: 
resi, ay içinde yapılmıştır. Genel 
Başkan Abdullah Uzunal'ın da hazır bulunduğu kongre, olgun bir hava içinde geçmiş Uzunal, yaptığı konuşmayla alkış toplamıştır. 


Abdullah Uzunal, konuşmasında, 
sendika sorunları, işçi hakları ve 
sağlık kurumlarında çalışan işçilerin 
uğradıkları güçlükler üzerinde durmuştur. 


Seçimler sonucunda, Şube Başkanlığına Abdullah Doğan, İkinci 
Başkanlığa da Satılmış Ayna seçilmişlerdir. Kongrede, örgütlenme 
çalışmalarında ileri adımlar atıldığı ve Eskişehir'deki tüm sağlık işçilerinin yakında sendikalı olacağı 
gelirtilmiştir. 


SÖZLEŞME 


Besin-İş yeni bir toplu 
sözleşme imzaladı 


Besin-İş Sendikası, 1236 işçisini 
kapsıyan bir toplu sözleşme imzalamıştır Et ve Balık Kurumu ile 
Besin-İş Sendikası arasında altı aydan beri devam eden toplu pazarlık, ara sıra çıkan anlaşmazlıkların, 
grevin kapısından dönen tarafların 
iyi niyeti sayesinde halli sonucu 
olumlu yönde sonuçlanabilmiştir. 


Toplu sözleşme, taraflarca, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, Tarım 
Bakanı Turhan Şahin, Belediye Başkanı Halil Sezai Erkut'un da hazır 
bulunduğu bir törende imzalanmıştır. Bakanlar ve Belediye Başkanı 
ile sendika yöneticileri tarafından 
yapılan konuşmalarda, uyuşmazlığın 
halli ve sözleşmenin imzalanmasından duyulan memnunluk belirtil 
miştir. 

Toplu iş sözleşmesiyle işçiye 
sağlanan haklar şunlardır : 


İşçilerin yevmiyelerine 50-125 
kuruş arasında zam yapılmış, böylelikle ortalama 10 lira 50 kuruş 
olan yevmiyeler, ortalama 12 lira 
50 kuruşa yükselmiştir. Bu zam, 
1965 yılı ocak ayında işçilere bir 
daha uygulanacak ve böylelikle işçiler daha da fazla ücret alma imkânına sahip olabileceklerdir. 


Öte yandan, işçinin ölümü halinde ailesine iki aylık tufarında 
ölüm yardımı yapılacak, hastalanan 
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işçiye, yılda iki ayı geçmemek şartıyla yevmiyesinin beşte biri tazminat olarak ödenecektir. Ayrıca işçilere seminerlere katılıma, evlenme 
hallerinde de yılda altı aya kadar 
ücretli izin verilmesi de sözleşmeyle karar altına alınmıştır. 


PAZARLIK 


Tez, Büro-İş toplu pazarlıkta 


Türkiye Tezgâhtar ve Büro İşçileri Sendikası, (Tez, Büro-İş) ile Kızılay Genel Müdürlüğü arasında 
toplu pazarlığa başlanmıştır. 


Kızılay Genel Merkezi'nde başlyan toplu pazarlığa, kanuni formaliteleri evvelce hazırlıyan sendika 
temsilcileri hazırlıklı gitmişler ve 
yazılı olarak hazırladıkları isteklerini Genel Müdürlük temsilcilerine vermişlerdir, Kızılay Genel Mü" 
dürlüğü, istekleri incelemek amacıyla mehil istemiştir. 200 Civarında 
sendikalıyı kapsayacak görüşmenin 
iyi bir hava içinde başladığı, sendika çevrelerinde ifade edilmektedir. 


İŞVERENLER 


12 işveren sendikacı, 
Amerika'ya gitti. 


Türkiye İşveren Sendikaları 
Birliği'ne mensup çeşitli sınai ve ti 
cari birliklerden on iki işveren, bu 
ay içinde uçakla Amerika'ya gitmiş 
lerdir. Bu işverenler, Birleşik Amerika Uluslararası Kalkınma Teşkilâtı tarafından düzenlenen beş haftalık bir seminere katılacaklar ve 
muhtemelen önümüzdeki ay içinde 
yurda döneceklerdir. 

Amerika'ya hareket edenler, 

cam sanayiinden Müfit Erenli, İşverenler Sendikalar Birliği'nden 
Rasla Hadi, Hukuk Müşaviri Aydın 
Aybıyık, Basın işvereni Naşit Uluğ, 
ilâç sanayiinde Faik Bilgi, otel ve 
lokantalar sanayiinden Hüsnü Çınar, İşverenler Sendikalar Birliği'nden Doğan Aykan, seramik sanayyinden Tarım Binat, gıda sanayiinden Doğan Aykan, seramik sanayiinden Tarık Binat, gıda sanaylin- 
den Mehmet Özbey İşverenler 
Sendikaları Birliği'nden Mehmet 
Yasa'dır. 
Bu işverenler, Amerika'da toplu 
sözleşme tekniği, uyuşmazlığa hazırlanma, arabuluculuk ve hakem 
çalışmalarıyla ilgili konularda eğitileceklerdir. 


PROGRAM 


Türkiye Basm-İş Ankara 
Şubesi programı açıklandı 


Türkiye Gazeteciler ve Basın Sa 
nayii İşçileri Sendikası (Türkiye 
Basın-İş (Ankara Yönetim Kurulu'na 
seçilen yeni üyeler, ay içinde yaptıkları toplantılarının ilkinde görev 
bölümü yapmışlar ve 1500'e yakın üyeli büyük merkez şubeye faaliyet programı hazırlamışlardır. 


Seçimler sonucunda başkanlığa 
Beyhan Cenkçi, ikinci başkanlığa 
Muzaffer Kılık, sekreterliğe Orhan 
Aydınlar, tekilât sekreterliğine Zeki 
Sözer, saymanlığa Enver Sağıroğlu 
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ve veznedarlığa da İsmail Özkan seçilmişlerdir. 

Merkez Şube yönetim kurulu, 
yapılmış ve bundan sonra yapılacak olan toplu pazarlık ve sözleşmeleri sendika baştemsilcileri vasıtasıyla incelemek, bitenlerin nasıl 
uygunlandığını belirlemek ve yeni 
sözleşmelerin hazırlanması konusunda da ekipler teşkil etmek yolunda kararlara varmıştır. 

Bu arada, yılın gazetecilerinin 
seçilmesi için bir yarışma açılmasına da karar verilmiştir. Sendika, 
teşkilat, gelir, toplu sözleşme ve 
eğitim komiteleri seçmiş ve bu komitelere aldıkları görevler bildiril- 


“ə 


SÖZLEŞME 


Genel Hizmetler Sendikası 
Gaziantep te toplu sözleşme 
imzaladı 


Türkiye Genel Hizmetler Sendikası Gaziantep Şubesi ile Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü arasın 
da bir süreden beri devam eden pazarlık olumlu şekilde sonuçlanmış 
ve sendika ile işveren arasında sözleşme imzalanmıştır. 


Sözleşme ile işçilere sağlanan 
haklar özetle şunlardır : 
1 — İşçilere iş emniyeti ve iş 


garantisi, 

2 — Eskiden 2 lira olan yemek 
bedelinin 325 kuruşa çıkarılması, 

3 — Yıllık izinlerin yılda 3-6 
gün arasında artırılması, 

4 — Zehirleyici işlerde çalışan 


işçilere her gün 1 kilo süt yoğurt 
verilmesi, 
5 — Giyim ve koruyucu iş el 


bisesi, ayakkabı, meşin ceket ve kaput verilmesi, 

6 — Ağır vasıta zammı verilmesi, 

7 — Mali yılbaşına kadar 5 lira 
ve mâl yılbaşından itibaren de 
10 lira çocuk zamı verilmesi, 


zü 
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8 — Bütün üyelere seyyanen 2 
lira günlük zam yapılması, 


9 — İş görememezlik raporu alan veya emekliye ayrılan işçilere 
her çalışma yılı için 15 günlük kıdem tazminatı verilmesi, 


10 — İşçinin ölümü halinde, çalışmış olduğu her yıl için son aldığı aylığın 10 günlüğü tutarında tazminatın ailesine verilmesi... 


Görüldüğü gibi işçilere mükemmel denebilecek haklar sağlayan bu sözleşme, 1 Ekim 1964 tarihinden itibaren yürürlüüğe girecek- 


- 


PRODÜKTİVİTE 


Tarım-İş'in sözleşmeleri 
devlete kâr sağlıyor 


Türkiye Tarım ve Sanayi İşçileri Sendikası ile Altınova Devlet 
Üretme Çiftliği arasında, bundan 
bir süre önce imzalanan toplu sözleşme sonucunda, bu işyerindeki iş 
verimliliğinin (prodüktivite) önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir. 


Örneğin, 1963 yılındaki buğday 
üretimi 20.452 ton iken, bu yılki üre 
tim, 22.539 tona fırlamıştır. Bu arada, daha fazla buğday elde edilmesine rağmen, firenin de daha az olduğu bildirilmektedir. 


Bu konuda kendisiyle görüşen 
bir gazeteciye, Türkiye Tarım ve Tarım Sanayiî İşçileri Sendikası Al 
tinova Şube Başkanı Hakkı Tekbiyık, şunları söylemiştir : 


«Sözleşme, her iki tarafa da geniş çapta hak ve imkânlar tanımıştır. Eskiden geceyarılarma kadar 
çalışan işçi, 274, 275 sayılı kanunlarının uygulanması ile, işçi haysiyetine yakışır şekilde çalışmaya başlamış ve hakkını arar olmuştur, Son 
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toplu sözleşme ile bize verilen hakla 
ra karşılık, biz de randımanı artırmak için elimizden geldiği kadar ça 
lışıyoruz. Nitekim, bu yıl verilenin 
karşılığını, fazlası ile devlete verdik. 
Gelecek yıllarda istediğimiz hakların verilmesi, bu çalışmamızı kamçılayacak, hem işçi daha iyi şartlar altında çalışacak, hem de devlet bunun karşılığını fazlasıyla alacaktır.» 


KROM 


Krom üretimi arttı 


Geçen yıl krom üretiminde çıkan krizin bu yıl tamamen atlatıldığı bildirilmektedir. Yetkili kaynaklar tarafından ifade edildiğine 
göre, bu yılki üretimimizin büyük 
kısmına şimdiden alıcı çıkmıştır. 


Bakanlığıyla ilgili incelemeler-- 
de bulunmak üzere Guleman'a giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'a, Etibadk Krom 
İşletmesi Müdürü Hüseyin Öztek 
tarafından şu bilgi verilmiştir : 


«— Yabancı ülkelerde yeni 
krom yataklarının bulunması ve 
Sovyet Rusya'nın krom fiatlarında 
damping yapması yüzünden, Türk 
kromlarının ikinci dereceye düşmesi sonucu meydana gelen kriz, bu 
yıl bulunan yeni çalışma metodları 
sayesinde önlenmiş, krom üretimi, 
geçen yıllara oranla yüzde 150 artmıştır. Bu yıl üretilen 140 bin ton 
kromun tamamına daha şimdiden 
alıcı çıkmıştır. 


Bu arada, 1965 yılı için de daha 


şimdiden 154 bin ton krom satışa 
hazır hale getirilmiştir.» 


YARDIM 


Yapı-İş ve Ağaç-İş birleşmek 
istiyor. 


Uluslararası Yapı ve İnşaat 
Sendikaları Federasyonu Genel Sek 
reteri Arne Hagen'in Danimarka'da, 
Gunter Herden'e verdiği bir demeç- 
te, «Türkiye'de Yapı-İş'ten başka 
hiçbir teşekküle yardım yapılmı 


.yacağını bildirmesi üzerine, Ulus- 


lararası Yapı-İş'ten yardım alabilecek durumda olan sendikalar derhal alağanüstü toplantılar yapmışlar 
ve kendi durumlarını görüşmüşlerdir. Merkezi Ayancık'ta bulunan 
Ağaç-İş Sendikası, yardım talebine 
red cevabı verilmesinden sonra yaptığı toplantıda, Yaprı-İş'le birleşme 
yolunda karara varamamıştır. Bu 
arada, merkezleri İstanbul'da bulunan iki Tam-İş (kontrplâk sanayii) 
sendikası da Yapıİşle birleşmek 
yolunda karar almışlardır. Ancak, 
yine yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği, bu birleşmeye engel teşkil etmektedir. 


Söz konusu sendikaların, İşkolları Yönetmeliği'nin iptali için müracaatta bulunacakları öğrenilmiştir. 


MESAİLER 


Karayolları işcilerini fazla 
mesaileri tam olarak ödenecek 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 
kendi bünyesinde çalışan işçilerin 
yaptıkları fazla mesai ücretlerinin 
tam olarak ödeneceğini bildiren bir 
bildiri yayınlanmıştır. 
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TÜRK - İŞ 


Türk-İş Eğitim Merkezi, 1965 
yılı eğitim programını belirlemiştir. Yürütme Kurulu tarafından da 
onaylanan bu progiamın uygulanmasıyla, 1964 yılı içinde de eğitim 
programlarına hızla devam edilmiş 
olacaktır. 

1965 Programı, 8 milli 14 bölge 
ve 26 mahalli semineri kapsamak 
tadır. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı (OECD) ve Amerikan Yardım 
Kurulu (AID) gibi yabancı yardım 
kaynaklarının olanaklarıyla paralel 
olarak düzenlenen bu programa ek 
olarak, eğer mâli olanaklar sağlanabilirse, biri milli olmak üzere 3 kadınlar semineri ve bir gençler semineri de düzenlenmesine çalışılacak- 
Tir. 

Eğitim merkezi, 1965 Türk-İş 
Eğitim çalışmalarının amacını şöytece belirlemektedir ; 

1 — Sendika liderlerine, yürürlükteki iş kanunları, ilgili diğer ka 
nunlar ve bunların uygulanış şekik 
leri hakkında bilgi vermek, 

2 — Eğitimi daha alt kademele 
re götürebilmek amacıyla, daha önce yapılan seminerlere katılan sen- 


dike yöneticilerinden öğretmenler 
yetiştirmek, 
3 — Üst kademe sendika yöne- 


ticilerine, Türkiye'deki sosyal - ekonomik hayat ve Türk sendika hareketinin geleceği hakkında genel bil 
gi vererek, üst kademelerde böyle 
eğitim organizasyonları yapmak, 

4 — Verilmesi düşünülen kadınlar seminerleriyle, özellikle tütün, 
müskirat, tekstil ve harp sanayii 
gibi kadın işçilerin kesif bulunduğu iş kollarında, kadın işçilerimizin 
sendikacılık prensiplerini benimse- 
| meleri olanağını sağlamak, böylece 
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1965 EĞİTİM 
PROGRAMI BELİRLENDİ 


kadın sendika temsilcileri ve örgüt 
çüler yetişmesi yardımcı olmak, 

5 — Yine verilmesi düşünülen 
bir gençlik semineriyle, sendikal 
prensiplerin genç işçilere benimse 
tilmesine yardımcı olmak. (Bu seminerin, özellikle işçi sayısının kabarık olduğu İstanbul veya İzmir 


gibi merkezlerden birimde yapılmasına çalışılacaktır.) 
GENEL PRENSİPLER 

1965 seminerlerinden sadece 
milli yüzeyde olanlarına yabancı 


uyruklu öğretmenler getirilecektir. 
Bu öğretmenler, yurda geldikleri zaman en aşağı 15 gün süreyle Türkiye'de alıkonacaklar ve böylelikle iki 
veya üç mahalli seminerde de bun- 


Haberler 


lardan yararlanma olanağı sağlanmış olacaktır. Bölge seminerlerinde 
ise daha çok yerli öğretmenler ders 
verecektir. Bu seminerlerde ders 
verecek öğretmen sayısı 4 olacaktır. 
Seminerlerde görüşülecek konu 
lar ise, eğitim merkezi tarafından 
şöyle belirlenmiştir : 
Milii seminerlerde : 
Ekonomik araştırma ve sendikalar, Avrupa Ortak Pazarı, Toplu 
sözleşmelerle ilgili genel sorunlar, 
işçi-işveren ilişkileri ve bu ilişkilerin nasıl geliştirileceği, Milli eği 
tim ve sendikalar, 5 Yıllık Kalkınma Planı, amaçları, planın uygulanışında sendikaların rolü, Para po 
litikası, enflâsyon, deflasyon, 
Bölge seminerlerinde : 
Sosyal Sigortalar Kanunu, Yeni 
İş Kanunu, İş uyuşmazlıkları, insani ilişkiler ve sendikalar, Topluluğa 
karşı konuşma ve yazışma şekilleri, 
eğitimde sendikaların rolü, 
Mahalli seminerlerde : 
Sendika ve sendikacılık, Sendikaların sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmadaki rolü, Sendikalar 
ve demokrasi, Toplu Sözleşmenin 
önemi, Sendikalar, ekonomik ve siyasi baskı organları, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt haklarını düzenliyen kanunlar, İş uyuşmazlıkları ve sendika temsilciliği kurumu. 


Türk-İş 1964 Eğitim programı uyarınca düzenlenen izmir 


bölge 
seminerinden sonra, misafir sendikacılar ve talebeler, YAPL-İŞ'in din. 
lenme kampında beraber yemek yerlerken. 
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AMERİKA 


Amerika Birleşik Devletleri 
Genel Seçimleri 3 Kasımda 
yapılıyor 


Son defa 1960 sonlarında yapılan genel seçimlerden bu yana 
Amerika”da bir çok siyasi değişiklikler olmuştur. Bunların en önemlisi muhakkak ki, Başkan Kennedy” 
nin katli olayıdır. Bu cinayet yalnız 
Amerika'yı değil bütün dünyayı 
elemlendirmiş ve Kennedy'nin ar- 


Demokrat Başkan 
L. B. Johnson 


22 


.. a 
Dünyada 


kəz 


— 


dından, Amerikan yasalarına göre 
otomatikman başkan olan Johnson'- 


un ilerdeki tutumunun ne olacağı 
merakla izlenmişti. 


Johnson, Kennedy öldürüldüğün- 
den birkaç saat sonra, hemen başkan olur olmaz, verdiği ilk beyanatta Kennedy'nin politikasını takip edeceğini bildirmişti. Amerikan 
halkı gibi, bütün dünyada Johnson 
iyi bir politikacı olarak bilinmekle 
beraber, batı blokunun liderliğinde 
ne dereceye kadar muvaffak olacağı ilgi ile beklenmekteydi. Başlangçta, 'ohnson hakikaten Kennedy” 
nin politikasını takip etmişti.. Fakat, değişen ve verilecek kararların 
kıymetlendiği dünya olayları 
şısında Johnson, Kennedy'nin buna 
katiyet 


kar- 


benzer olaylar karşısında 
ve çabuklukla verdiği kararlar gibi 
olumlu bir tutum gösteremedi. Bir 
nun en açık misali, Kıbr.s olayların 
daki, «tavşana kaç - tazıya tut» politikasını gösterebiliriz, Öte yandan, 
Victman olaylarını, Panama hadiso 
lerini, Güney Amerika ülkeleri ile 
ilç! lerini, Nüleor s.ilahsızlanına 
konusunu, Cuba'da susuz bırakılan 
İli 


dolayısı ile tutumunu sayabiliriz. 


Amerikan üssünün yarattığ: 


Bütün bunlara rağmen, Ameri 
kan İşçi sendikaları ve biraz dür 
ya görüşü olan herkes 3 kasımda 
yapılacak seçimlerde Johnson'u des- 


tekliyeceklerini bildirmişlerdir. Bu- 


nun medenini Johnson'da değil, 
Cumhuriyetçilerin başkan adayı 
Goldwater'de buluyoruz. Amerika 


İşçi Sendikaları Federasyonu (AFL- 
CIO) başkanı George Meany yüzlerce radyo istasyonu tarafından ya 
İşçilerin 
Johnaçıklamış- 


yınlanan konuşmasında, 
neden Goldwater’ değil de 
son”u desteklediklerini 
tır. Şimdiye kadar yapılan 
veya gayri resmi araştırmalar ve 
yoklamalar Başkan 
Johnson'un ve başkan yardımcısı 
adayı Senatör Hubert H. Humphrey'in çok daha şanslı oldukları ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetçiler ara 
sında bile Johnson'u destekliyenlerin çıktığına bakılırsa, radikal sağcı 


resmi 


sonucunda 


Cumhuriyetçi başkan adayı 
Goldwater 


EYLÜL 


olan Goldwater'ın bilhassa ırk ayr 
rımı politikasını ve dünya barışını 
tehlikeye sokacak olan dış politika 
programını Amerikan halkının pek 
benimsemediği ortaya çıkmaktadır 
Şimdiye kadar yaptığı seçim propagandası konuşmaları ile bilhassa 
işçilerin ve işçi sendikalarının antipatisini kazanan Goldwater'a % 35 


şans dahi tanınmamaktadır. 


Amerika'da, ve batı blokunda 
olduğu gibi doğu bloku ülkelerinde 
de Amerikan Başkan ve yardımcı 
ları seçimi sonuçları merakla bek- 


lenmektedir. 


ARJANTİN 


Arjantin Genel İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Kurulu 
Toplandı 


Arjantin Genel İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (CTM), Genel Kurulu eylül ayı sonlarında Buenos 
Aires'te toplanmıştır. (Uluslararası 
Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonunun GüneyAmerika'daki mahalli 
kuruluşu olan ORİT ile sıkı bir işbirliği yapan Arjantin Konfederasyonu, son kongresinde işbirliği ve 
dayanışmanın sendikacılık anlavısında başta gelmesi gerektiğini kabul etmiştir. Her geçen gün biraz 
daha kuvvetlenen CTM, bilhassa 
aralarına sızabilen komunist unsurlardan temizlenmektedir. 


Uluslararası Hür İşçi Sendikaları bir bildirede, Kongodaki (Leo 
ri Ömer Becu, da kongreye başarı 
bir mesaj göndermiş ve 
demok- 


dileyen 
«Sendikac?lığın geleneksel 
ratik ruhunun bu kongre dolayısiyle CTM tarihinde yeni bir başlangıç noktası olarak belirleneceğini» 


ümit ettiğini söylemiştir. 
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KONGO 


Afrikalı Sendikacılar, Dış 
Müdahalelerin Kongo Krizini 


Arttırdığını İddia Ediyorlar. 


Nijeryalı ve Kongolu sendika 
liderleri eylül ayı için yayınladık 
ları bir bildiride, Kongodaki Leopoldville) huzursuz durumun Kongodaki komunist ajanların ve uluslararası komunist kuruluşların temsilcilerinin ekmeklerine yağ sürdügünü bildirmişlerdir. Ayni bildiride, 
Kongo hükümeti, batı blokuna men 
sup ülkelerden askeri yardım almak suretiyle bu genç cumhuriyet 
içinde soğuk harp tansiyonunu arttırmakla suçlanmıştır. Bildiriyi imzalayan Kongo Hür İşçi Sendikalaları Konffederasyonu Genel Sekreteri AR. Kithima ve sözcüleri G 
Vangu, H.P. Adebola ve L.L. Borha 
ile Birleşik Nijerya İşçi Sendikaları Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri bilhassa Komunist Çin'in Afrika ülkelerini ajanları vasıtası ile 
etkilemeye çalışmasını protesto etmişler ve bu konuda bütün dünya 
ülkelerini Afrika cumhuriyetlerini 
ve birliğini korumaya davet etmişlerdir. 


JAPONYA 


ICFTU Asya Sendikacılık 
Koleji Tarafından «Serbest 
Ekonomide İşçi Problemleri» 


konulu bir Seminer yapıldı. 


Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Kalkütta” 
daki Asya Sendikacılık Kolefi tarafından hazırlanan bir seminer, 
ICFTU Tokyo ofisinin yardımı ile 
Yugawara'da yapılmıştır. «Açık 
Ekonomide İşçi Problemleri» konulu seminerde, ICFTU yönetim kurulu üyesi Haruowada ile okyo ofisi direktör Eiichi Ochiai de ders 
vermişlerdir. 


HABEŞİSTAN 


Sendikacıları Yetiştirmek İçin 
Habeşistan'da Gece Seminerleri 


Yapılıyor. 


Addis Ababa'da bir buçuk aylık 
süre için yapılan sendikacıları yetiştirme gece seminerleri büyük bir 
ilgi görmüştür. Değişik birçok sendikalardan gelen 


iştirakçiçler, bu 


- M Vali nd 


“Uu. 


Uluslararası kuruluşların ORIT ve Brezilya Çalışma Kültür 
Enstitüsü tarafından tertiplenen seminere Güney Amerika ülke: 
lerinden katılan sendikalar öğretmenleri ile bir arada. 
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gere seminerlerinde ülkelerinde 
sendikacılığın problemlerini dile 
getirmişler ve öğretmenler tarafımdan da bu problemlerin hal yolları 
açıklanmıştır. Bu seminerlerin gördüğü büyük ilgiyi göz önüne alan 
yöneticiler, yakın zamanda bu bis 
çim seminerlerin daha sık yapılacağını, hür dünya sendika haklarına yeni kavuşan bu ülkede de yerleşmesine çalışacaklarını belirtmişlerdir. 


BELÇİKA 


Uluslararası Sosyalistler 
kuruluşlarının 100 ncü 
Yıldönümünü Kutladılar. 


Birliği 
ismi 


Uluslararası Çalışanlar 
olarak kurulan ve sonraları 
Uluslararası Sosyalistler olan işçi 
örgütü kuruluşunun yüzüncü yıldönümünü 5-6 Eylül günleri Brük 
sel'de yapılan kutlama töreni ile 
kutlamışlardır. 


Uluslararası kuruluşun yürütme 
kurulu yayınladığı bir bildiri ile 
«Halli gereken problemlerimiz artukça, diğer hür işçi kuruluşlariyle 
ve kendi aramızda, ICFTU ile yaptığımız gibi işbirliğini arttırmamız 
gereklidir» diyerek sendikalılaşma- 
da işbirliğinin rolüne değinmiştir. 


Kutlama töreninin son günü, 
70.000 den fazla insan sokaklarda 
gösteri yürüyüşünde bulunmuşlardır. Dört saatten fazla süren bu 
yürüyüşe ICFTU (Uluslararası Hür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 
temsilcileri, Belçika İsçi Sendikaları Federasyonu (FGTB) üyeleri ve 
Belçika Sosyalist Partisi mensuplari katılmışlardır. 


VİETNAM 


Savgon”da Yirmi Binden Fazla 
İşçi Genel Bir Greve Gittiler. 

Vietnam İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CVT), eylül ayı son 
larında 20.000 den fazla işçiyle gene' 
bir greve gitmiştir. Sendika ve İşçi 
haklarının korunmasını hedef tutan 
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bu grevi Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) 
da desteklediğini bildirmiştir. Grevciler, Saygon sokaklarında ve başkanlık sarayı önünde nümayişlerde 
bulunmuşlar, ellerindeki dövizler 
ve haykırışlariyle, ülke içinde askeri çatışmalara bir son verilmesini 
ve hepsinin üstünde grev hakkının 
redakte edilerek serbest bırakılmasını istemişlerdir. Bilindiği gibi, bu 
haklar güvenlik tedbirleri mülahazasiyle geçen ay içinde idareciler 
tarafından kısıtlanmıştı. Böylece, 
Saygon'da yapılan bu grev de teoride kalmış, kanunsuz bir grev olmuştur. 


BELÇİKA 


Belçika'da Yeni İşsizlik 
Sigortası Primleri tesbit edildi. 


Geçen aydan itibaren Belçika” 
da yeni İşsizlik Sigortası primleri 
tatbik edilmeye başlamıştır. Eski 
primlere nazaran çok daha iyi 
yaşama şartlarına kavuşacak olan 
işsiz Belçika'lı işçilerden evli olup ta 
karsı da çalışanlara günde 23,5 lira ödenecektir. Bekar erkekler işsiz kaldıklarında günde 23 lira, bekar kızlar ise, 175 lira işsizlik sigortası yardımı göreceklerdir. 


MORGAN WHITE PAPER 


Workers İİ, 219 Hohour talks on today o 
NEGOTIATION 


White Paper 


«Strike On FIRST: 


Police 
TAC — ə 


MORGAN: JAC REJECTS 


GÖVERNMENT OFFERS 


RUSH TALKS THE STRIKE GOES ON 


Strike — midnight tomorrow 


DEADLINE 


Country Paralysed By Strike 


MORGAN BONANZA 


Cabinet 


Meets Big strike enlers 


EFIANC 


POLICE USE TEARC) 
DEADLOCK 


More workers 
join big strike 


WORKERS 
ACCUSE 
THE GOVT 


March that led 
to trouble 


-xirike çulers lh Day 


crisis 


mass rally 


Ay içinde Nijerya'da başlayan grev hareketinin ve işçi kuruluşları 
nın Nijerya Hükümetinin baskı rejimi karşısındaki sert tutumunun 


dünya basınındaki akisleri. 
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Başkan Demirsoy seçimlerde oyunu kullanirken 


Tutanakları 


«Türkiye İşçi Sendikaları (Konfederasyonu"nun 
beşinci büyük kongresini açıyorum. 

Değerli o davetlilerimizi, delege (o arkadaşlarımı, 
yurdun her tarafında bu tarihi kongreyi izlemekte 
olan işçi kardeşlerimi, yürekten sevgi ve saygıyla selâmlarım. 


Aziz arkadaşlarım, 

Sendika hareketleriyle ilgilenenler o Türk-İş'in 
kuruluşunda, ana tüzük müzakerelerinin yeşil Bur 
sa'mızda yapıldığını ve o günün sendika önderlerinin 
geçici icra kurulunu seçerek dağıldıklarını tesbit 
etmişlerdir. 


O günden bu yana on iki yıl geçmek üzere iken, 
beşinci kongremiz konuklarını ve delegelerini, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik eden Bursa'mızın 
halkını, başlarında sayın valisi, değerli belediye reisi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, sendika yöneticileri, bağrına basmak için günlerdir yarış halindedirler. 

Türk misafirperverliğine has bu örnek davranış 


sebebiyle, kendilerine samimi tebrik ve teşekkürlerimi sunarım. 


Türk-İş'in 1964 yılı başında Bursa'da yapılan 
beşinci genel kurulundaki konuşmaları yayımlamağa devam ediyoruz. Bu sayımızda, Türk-İş Başkanı 
Seyfi Demirsoy un kongreyi açış konuşmasına aynen 
yer vermekteyiz. 


Aziz arkadaşlarım, 

Kongremize şeref veren misafirlerimizin sıralarına baktığımızda, Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri Federasyonu yöneticilerinin yokluğunu tesbit edeceksiniz. 


21 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrısta Rum'lar tarafından başlatılan tedhiş hareketlerinin hazin tab: 
loları dünyaca nefretle temaşa edildiği şu günlerde 
dahi, birçoklarımızın tanıdığı federasyon genel sekreteri Sayın Necati Taşkın'ın ve arkadaşlarının hayatta olup olmadıklarını öğrenememenin üzüntüsü 
içindeyiz. 

Sırası gelmişken, Rum'ların Kıbrıs Türkleri'ni 
imhayı hedef tutan hareketlerinin başlangıcında, hükümetimizin acele tedbir alması lüzumuna, Lâstik 
İş Kongresi'nde işaret etmiş olduğumuzu hatırlatahm. Memnuniyetle kaydetmeliyim ki, Kıbrıs'ta meş” 
um hadiselerin başlamasıyla, hükümetimizin cesurane kararları ve ondan sonraki basiretli tutumu, 
biz Türk işçilerini memnun bırakmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 

Hür dünyaya mensup işçi teşkilâtlarının faaliyeti, şu üç kelime ile özetlenmiştir : Barış, ekmek, hür- 
TİKEL ce 


35 


Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri meslektaşım Becu'dan, bu üç un 
surun Kıbrıs'ta sağlanmasının temini istenmiştir. 


Tarihlere Rum ırkı için yüz karası olarak geçe 
ceğinden asla şüphe etmediğim masum çoçuklarımızın, Nazi rejiminin temerküz kamplarında insanlığa 
yapılandan farksız şekilde öldürülmesi olayı, tarihte 
imparatorluklar devralmış, milletler yaratmış Büyük 
Türk Milleti'ni yürekten dağladı. 


Teselliyi, ancak Kıbrıs Türk'lerinin yakın ve u: 
zak istikbaldeki emniyetlerini garanti altına alacak 
görüşlerin tahakkukunda buluyoruz. Hükümetimizin bu konuda alacağı kararları tasvip ettiğimizi, 
desteklediğimizi, bütün dünyaya ilân ederiz. 


Değerli meslektaşlarım, 


Size önceden takdim ettiğimiz raporlarla, geçmiş 
üç sene içinde Türk sosyal sahasında kaydedilen ilerlemeyi tesbit edeceksiniz. Yapılamayanların da olduğunu esasen bilmektesiniz. Kongrenin mesaisi esnasında, önümüzdeki çalışma devresi için yönetici- 


lere yön verecek kararlar alacağımızdan şüphem 
yoktur. 
Ben, siz mücadeleci arkadaşlarımdan, yurdu- 


muzda güçlü ve mâli muhtariyeti haiz sendika ha-- 
reketinin vücut bulmasının temini yolunda ciddi 
mesainizi istiyorum. 


Bilmelisiniz ki, sendika hareketi hangi diyarda 
kuvvetle etkili ise, o memlekette demokrasi rejimi 
nin atisi emindir. Sizler, kararlarınızla genç, körpe 
Türk demokrasisine de büyük hizmetler etmiş olacak 
sınız. Müverrihler, bu kongreyi daha çok bu hüviyetiyle de yazacaklardır. 


Değerli arkadaşlarım, 


Beş aydır, toplu iş sözleşmeli, grevli, lokavtlı dü 
zenin içindeyiz. Önemli haklar elde ettik, Hakların, 
beraberinde sorumluluklar da getirdiğini, Türk-İş 
toplumu bilmektedir. Şimdi, bu hakların muhafazası için elbirliği yapmamızın gerektiğine inanıyorum, 


Ulaşılan merhaleyi hazmedemiyenler veya düzenin mihrakında seyretmemesi için zimni dahi olsa 
görüş birliğine varan zihniyeti, Türk-İş ismi perişan 
etmiye yeter ve artar bile. 


Bileceksiniz ki, «Biz demedik mi? Vaktikle söy 
lemedik mi? Henüz toplu iş sözleşmesi, grev düzeni erkendir. İşte dediğimiz çıktı...» diyenler çıkacak 
tır. Hatta, düzenin yerleşmemesi konusunda, su yüzüne çıkamayacak tertiplerle de karşılaşacağız. Böyle boş böbürlenmeler, balondan ibaret kalacaktır. 
Biz, bu balonları bir iğne darbesiyle söndürmeğe 
muktediriz. Normal dönmeğe başlıyan düzen dişlisini, tertiplerle ters döndürmeğe kimsenin gücü yet 


, 


meyecektir. Dişlinin tek dişini kırsalar kabahati, ne 
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ekonomimizin devlet kısmı yöneticileri ve ne de özel 
sektör mensuplarının toplu sözleşme düzeninde ara 
mamaları lazımdır. Bundan büyük hata olamaz. 


Devlet söktörü, pederşahi uyuşukluktan uyan 
malıdır, Alışılmış olan, «nasıl olsa zararımızı hazine 
karşılar...» zihniyeti itibar görmeyecektir. Elimizde 
taze misaller var bu konuda... 


İşletmelerin başına yaratıcıların, ehliyetlilerin 
getirilmesi şarttır. Sorumluluk yanında, yetkilerin de 
verilmesi elzemdir. 


Özel sektöre gelince, bu düzenin başlarına be 
lâlar getirdiğini söylemeleri hazindir. Hele, «Ben 
son apartmanıma varıncıya kadar satacağım. Fakat 
işçi taleplerini mükazereye yanaşmıyacağım...ə zihniyetini tasvip etmemize imkân yoktur. Batının çok 
geride bıraktığı bu insafsız düşünceye dönülemez 
Masaya oturacağız, konuşacağız. Talepte haklı isek, 
ısrar edeceğiz. Haklı değilsek vazgeçeceğiz. 


Taleplerimizi aşırı bulanlara seslenerek diyoruz 
ki, sermayenizin kaldıramıyacağı külfetlere sizi sokmağa çalışıyorsak, defterlerinizi açmağa hazır mısı- 


nız? 


Aiziz arkadaşlarım, işsizlik ve işgücü ihracı hakkında da görüşlerimi açıklamayı bir vazife sayarım. 
İşsizlik afeti, geçici veya sun'i hallerde işgücü sahip 
lerini ailede, cemiyette haysiyetli vatandaş muamelesi gördürecek olan işsizlik sigortası çalışmalarının 
ikmal edilmesi zamanı gelmiştir. 


İşsizliği kısmen önlemek maksadıyla, işgücü ihr 
racını geçici bir tedbir olarak görmekteyiz. 


Her gidişin bir dönüşü olacağını idrak etmiyecek 
devlet yöneticisi elbette düşünülemez. İşgücü ihracın 
da bulunduğumuz memleketlerin kendi kaynakları. 
nın, muhtaç oldukları işgücüne yetecek seviyeye 
ulaşmakta olduğunu sezinlemekteyiz. Buyurun, gidin 
size ihtiyacımız yoktur denileceği hatıra gelebilir 
Her iki halde de alınacak tedbirlerin, muhacir işçi 
lerimizi bağrımıza basacak nitelikte olmasını ve bu 
konuda çalışılması lâzımgeldiğini işaret etmek is 
terim. 


İşgücü ihracı, başta Almanya olmak üzere, Bel 
çika, İsviçre, Hollanda'da da 40 bin rakamına yak 
laşmıştır. Fransa ile de işgücü anlaşmasının imzalanacağı günler yaklaşmıştır. Bu sene sonuna doğru, 
bu rakamın 90 bini aşacağını ilgililer söylemektedirler. 


Gurbette bulunan 40 bin vatandaşımızın elde 
ettikleri kazançla Türk ekonomisine ettikleni hizmet, bildiğimize göre, yurdumuza otomobil, teyp, 
buzdolabı ve giyim eşyası sokmaktan ibaret kalmıştır. Şayet arkadaşlarımızın kazançları, biraz önce 
zikrettiğimiz maddelerle yurda intikal etmişse, neticeyi normal saymamıza imkân yoktur. 
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Bazı ekonomistlerin yaptığı hesaba göre, 40 bin 
işçimizin senelik gelirleri 45 milyon dolar kadardır. 
İşgücü ihracının 1964 yılında artacağını düşünerek 
bu rakamın kolaylıkla 100 milyon dolara yükseleceğini tahmin edebiliriz. 


İşte bu hükümle, kazancın büyük kısmının mem 
leketimize havalesi bakımından bazı tebdirler alma- 
nın mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Bulunacak 
tedbirlerle, dolambaçlı yollardan Türk parası veya 
mal getirtilmesi suretiyle heder olan dövizi yurt 
hazinesine kazandırmak kabildir. İlgili makamları 
bu konuda uyarmak isterim. 


Aziz meslektaşlarım, 


İşçi teşkilatları, her ileri hamleyi desteklemeyi 
prensip sayar. Bu prensipledir ki, hükümetin toprak 
reformu yapmayı düşünmesi, hazırlıklara ciddi şekilde başlamış olması, Türk Köylüsü ve topraksız 
tarım işçisini olduğu kadar, Türk-İş topluluğunu da 
sevindirmiştir. Bunu huzuru kalple söyliyebilirim. 
Bu arada, bir endişemi de belirtmeden geçemiye-- 
ceğim. Toprak reformunun aleyhindeki cereyanlar 
bu reformu gerçekleştirmeğe çalışan hemen her 
memleket idarecisinin karşısına bütün haşmetiyle 
dikilmiştir. Bizde de boyunu göstereceğinden, yıkıcı 
faaliyete geçeceğinden şüphem yoktur. Toprak re 
formuna, birbirine zıtmış gibi görünen kuvvetler 
birleşerek karşı çıktığında, hükümetin, atmakta ol 
duğu bu ileri adımı, bir müddet için geriye çekeceğinden endişe ediyorum. Halk dilindeki «Türk gibi 
başla, İngiliz gibi bitir...» sözüne önem verilerek ha: 
reket edildiğinde, hükümet, Türk işçilerini yanında 
destek olarak görecektir. 


1964 Yılının bu ilk ayının sonlarına doğru, yetkili hükümet ağızlarının vergi reformları üzerindeki 
şaşırtıcı, birbirini nakzedici beyanlarına, millet hesabına sevinmek mi, yoksa üzülmek mi lâzımgeldiğini kestirmek kabil olmamıştır. 


Bir taraftan Savın Başkan'ın «Geliri sabit va 
tandaş vergisini tam olarak ödiyecek, bunların yanında bir zümre ise hem kazanacak, hem vergi öde: 
miyecek... Bu, namuslu vatandaşın ceza görmesidir...» 
sözü inşirah verici olmuştur. Zira, yetkililerce zaman zaman ifade edildiğine göre, kaçırılan vergi tu 
tarı 3 milyar Türk Lirası'dır. Bu miktar, bütçemizin dörtte birine tekabül eser. Sıkı takiple, ve ko 
nacak vasıtasız vergilerle bütçe açığını kapamak, 
bütçe gelirini artırmak kabilken, diğer taraftan vasıtalı vergilere yüklenmek, sabit gelirlilere sürpriz 
teşkil etmiştir. 


Sabit gelirlileri cezalandrmaktan vazgeçecek devlet idarecilerinin ne zaman çıkıp ciddi söz vereceklerini merak ediyoruz. 


Bir yandan vasıtalı vergilere yeni yeni yüklenilirken işlenen bir temada, ücretlilerin, özellikle iş. 


çilerin ücret zammı talepleri enflâsyonu davet eder: 
miş fikrinin yaygın hale getirilmek istendiğine şa 
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hı oluyoruz. Hatta başka memleketlerden de misal 
ler verilmek isteniyor. Bu suretle işçinin ücret ta 
leplerini yapan sendikalarımızı halkın güveninden 
mahrum bırakmak istemektedirler. 


Koyduğu cüz'i döner sermaye ile müstehliki ve 
işçiyi adeta soyarak milyonlar kazanacak, sonra böyle 
denenmiş bayat taktiklerle halkın itibarından düşürecek yollara başvurulacak öyle mi? 


İşte yine sesleniyoruz bu oyun sahiplerine. 


Açın defterlerinizi, millet hakemlik yapsın. Bakalım gelirler adalete uygun şekilde taksim edilmekte midir, millet görsün, 


Değerli arkadaşlarım, 


Sendikaların hesapları açıktır. Kimseden perva: 
sı yok sendikacıların, Biz, herkesin böyle olmasını istiyoruz. Bilhassa millete karşı. 


Sayın Başbakan'ın «Herkesin verdiği gelir vergisinin ilân edileceği» sözüne, liberal ekonomi sevdalıları, politikacılar, ilim adamları, «Hangi memle: 
kette var? Nasıl olur böyle şey?» diye bir bardak 
suda fırtına kopardıklarını esef ile görüyor, tesbit 
ediyoruz. 

Evet beyler, verdiğiniz vergiyi millet bilecektir. 
Ne var gocunacak bunda? Batıda birçok müesseseler, bilânçolarını kendileri gazetelerle ilân ederler. 
Amerika'da tahsil eden ilim adamları, sizler bilmiyor musunuz bu hakikatleri? 


Devlet gemisinin sihhatle yürümesinde vergi 
adaleti şarttır. Sendikalar, vergi adaletinin gerçekleşmesinde gerçek peşinde koşanlarla bir olacaktır. 


Aziz arkadaşlarım, 


Türk-İş, memleketin her meselesinde söz sahibi 
olma yolundadır. Büyük bir topluluğun sözcüsü, tatbikatçısı ve temsilcisi olan Türk-İş, orta doğuda 
komşu Arap memleketlerinin sendika hareketleriyle 
ilgilenmek arzusunu taşımaktadır, Şimdilik, bu ko: 
nudaki teşebbüslerimizin semere vermediğini söylemekle yetineceğiz. 

Gönül rahatlığı içinde size söyliyeceğimiz şudur: 
Ortadoğunun istikrarlı devleti İsrail”in İşçi Konfederasyonu «Histadrut» ile münasebetlerimiz, gerek 
ICFTU camiasında her alanda ve gerekse karşılıklı 
eğitim ve fikir alış/- verişi alanında gün geçtikçe 
iyiye ve güzele doğru seyir takip etmiştir. 


Histadrut ile olan bu örnek omünabesebetleri 
Arap devletleri işçi sendikaları ile de geliştirdiğimiz- 
de, milletleri yakınlaştırmakta, devlet yöneticilerine 
de hizmet etmiş olacağız. Samimi arzumuz budur. 


Değerli arkadaşlarım, 


Sendika yöneticileri, iktisaden geri kalmış ülkelerin kalkınmasının plân ve programa vabeste olduğunda ittifak ederler. Sendikacılar, hazırlanacak plân 
ve programın, hedefte milli gelirin dağılışında, fırsat eşitliğinde sosyal adaletin gerçekleştirilebileceği 
nitelikte olmasını vazgeçilmez bir şart olarak öne 
sürerler. Plân fikri ortaya atıldığı günden bu yana, 
bu fikrin yaygın halk kitlelerine maledilmesi için 
sendikaların gösterdiği çabayı takdirle anmak isterim. 


Ulusumuzun, beşer senelik planlarla, her yönd: 
kalkınması hususunda kabul edilen ilk beş yıllık plânımızı, başta politikacılar olmak üzere, hemen her 
menfaat gurubu, bir tarafından tutmuş, yermek için 
elinden geleni yaptığını ibretle müşahede ediyoruz. 
Son günlerde, bazılarının da, plânda özel sektöre 
fazla yer verilmediğinden bahisle yaygara koparmalarını tasvip etmemize imkân yoktur. Özel sektör mü 
dafilerinin bilmedikleri, ya da bildikleri halde bilme 
mezlikten geldikleri bir hakikatı, izin verirseniz hatılatmak isterim. 


Amerikan Yardım Teşkilâtı tarafından Kalkınma 
Planinı incelemekle görevlendirilen Prot. oOEnos'un 
raporuna göz attığımızda milli gelirin yüzde 32'sinin 
nüfusun yüzde 2'sinde temerküz ettiğini görüyoruz. 
Buna karşılık, özel sektör yatırımlarının ise, Milli 
gelirin sadece 6-7'si oranında olduğu, bu zümrenin 
nasıl bir israf içinde olduğunun büyük delili değil 
midir? 

Gerçekler karşısında susmayı bilırlerse, millete 
hizmet ettiklerini kabul edeceğiz. Aksi haldeki tutumları devam ederse, milli gelirin yüzde 32”sini alan 
nüfusumuzun yüzde 2”sine daha üstün menfaatler 
temin etme çabası içinde oldukları kanaatına vara: 
cağız ve karşılarına çıkacağız. 


Sevgili meslektaşlarım, 


Mühim gördüğüm bir hususta daha dikkatinizi 
çekeceğim. Bildiğimiz 224 Sayılı Sosyalizasyon Kanunu Muş ilimizde tatbikat halindedir. Sosyalizasyon Kanununun şimdiki durumu ve geleceği 
üzerindeki endişelerimizi ilgililere intikal ettirdiğimizde, kanunun tatbik kabiliyeti olmadığını söylemişlerdir. Bu kanun hakkında ileride tutulacak yolu tespit etmenizi rica ederim. 


Değerli meslektaşlarım, 


Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Otuz sekiz 
aylık mesaimiz sırasında özü - sözü bir olduğuna inan 
dığımız Çalışma Bakanı Sayın Bülent Ecevit”in sosyal konulardaki samimi davranışını takdirle anarım. 
Politikada ve devlet yöneticiliği ödevinde kendine en- 


gin başarılar dilerim. 


Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanunu'nun çıkmasında komisyon başkanlığı yapan Sayın Şeref Bakşık, komisyon sözcülüğü 
yapan Sayın Coşkun Kırca, partileri adına görüşlerini inanarak savunan Sayin Saim Kaygan, Orhan 
Apaydın, Sayın Amil Artüs'e teşekkür fırsatını bulduğum için bahtiyarım. 

Bu tarihi kongrede ebediyete göçmüş, Türk-İş'in 
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kuruluşunda ve onu takip eden kongrede emeği geçen Adil Kaptan'ı Süreyya Birol'u Tahsin Cengiz'i, 
Mazhar Morova'yı, devremiz içinde, vazife uğrunda 
bir trafik kazasında hayata gözlerini yuman ve ailesine sadece 160 kuruş bırakan idealist arkadaşım 
Aras'ın hatıraları önünde hürmetle eğilirim. 


Bu arada, sendikacılığın kuruluş ve onun takip 
senelerinde emeği geçip, şimdi köşelerine çekilmiş 
yaşlı meslektaşlarımı sevgiyle anarım. 


Arkadaşlarım, 


Kongremizin devamı müddetince yapıcı tenkit 
lerde bulunacağınızdan ve Türk sendikacılığının is 
tikbali hakkında olumlu kararlar alacağınızdan eminim. Bütün işçinin gözü, kulağı, şu anda Bursa'dadır. 
Yüzbinlerin temsilcisi olan sizlere engin başarı dileklerimi, sevgilerimi sunarım. 


Türkiye Işçi Sendikaları Konfederasyonu 
Başkanı Seyfi Demirsoy'un konuşması, kong: 
reye katılan delegeler, dinleyiciler, basın mensupları ve yerli ve yabancı konuklar tarafından 
dikkatle izlenmiş ve bitiminde şiddetle alkışlanmıştır. Başkanlık Divanı, daha sonra Bursa 
Valisi Safa Poyraz'a söz vermiştir. Şimdi, Poyrazın konuşmasını veriyoruz : 


Sayın Başkan, kıymetli misafirlerimiz, 

Türk işçiler grubunun Beşinci Devre toplantısı, 
Bursa'da yapılması hususundaki Genel Merkez tarafından alman cidden çok isabetli ve o kadar da duygulu karar üzerine Genel Başkan Sayın Seyfi Demir: 
soy tarafından açılmış bulunmaktadır. Ben, yüksek 
müsaadenizle, bu toplantıya şeref veren Sayın Ba 
kanlarımizı, kiymetli senatörlerimizi, milletvekille 
rimizi, dost, misafir işçi temsilcilerini, davetlileri 
Bursa Valisi olarak hoş geldiniz demek ve Burşa” 
mızda bu toplantının yapılmasında duyduğum içten 
teşekkürleri sunmak için söz almış bulunuyorum. 
İşbu toplantının Bursa'da yapılması, herşeyden evvel çok büyük mâna ve önem taşımaktadır. Malümunuzdur ki, Türk-İş Genel Kurul toplantılarının te 
meli bundan 12 sene evvel Bursa'da atılmış bulun: 
maktadır. Bu tarihi başlangıcın Bursa'da yapılmış 
olması, tarihi bir değer ifade edecektir. 


Siz, tabiatı lâhidi eşsizliği ile ve sinesinde en 
kıymetli sanat tarihi, abidatı ve camileriyle ecdat 
asârını saklayan imparatorluğun ilk merkezi Yeşil 
Bursamız, 20'nci asır iş hayatında, Türkiye'mizin ya: 
rnki kaderinde müreffeh yarınlarını hazırlıyan 
emeklerini var gücüyle harcayan ve ayni zamanda 
çalışmalarının hasılasını en değerli bir şekilde koru: 
ma ve birleşme, kaynaşma çabası gösteren işçi kardeşlerimizin Türk-İş Konfederasyonu gibi mutlu bir 
seviye-i tevcihenin başlangıcı olmak şerefini ibraz 
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etmenin mutluluğu ile Bursa daima övünecek, bu 
mazhariyetle, hiç şüphe etmiyorum ki, bütün Türk- 
İş âlemi de her zaman bahtiyarlık duyacaktır. 


Aziz işçi mümessilleri, 5 Yıllık Kalkınma Plânı'nın 
memleketimize getirdiği bu plânlı ve sistemli ça 
lışmaların, en değerli yatırımları olan insan varlı 
ğının başlıca uncuru olduğu münakaşa kabul etmez 
bir hakikattır. Bu davada, aziz yurdumuzun en ve 
rimli ve hayati kalkınmasını omuzlarına alan ve bu 
uğurda bütün varlıklarıyla çalışan Türk işçilerinin 
memleket kaderindeki hizmetleri milletçe daima 
dikkatle o izlenmiş, memleket hizmetlerine matuf 
gayretler, hem zaman takdirle karşılanmıştır. Bu 
millet şuurunda kökleşen işbu takdir duygusunun 
en hakiki tecelligâhı olan Büyük Millet Meclisi'nce 
ve mes'ul hükümet tarafından dava ehemmiyetle ele 
alınmış, Anayasa'nın en tabii ve sarih hükmü olan 
sosyal adalet ilkelerinin gerçekleşmesi yolunda çok 
yerinde mevzuat ve kanunlarla, her gün iş ve eme 
ğin karşılığı dahi adil ödenmesi yolunda bütün hazı 
lıkların ikmal edildiğini büyük bir memnuniyetle 
görmekteyiz. 


Faziletli Türk İşçisi'nin bu haklı mütabelatının 
teker teker tahakkuku onların her zaman vefa ve 
kadirle dolu varlıklarında ve makez bulacağına olan 
inancımız sonsuzdur. Hizmetlerinin en büyük karsılığını vatan ve memleket paralarıyla manâlandıran 
ve iyiliğini tertemiz alnında yakan teriyle mutlaka 
hakketmeye çalışan Türk işçisinin memleket kalkın: 
masındaki çalışmaları kadar emeğinin değerlendiril 
mesi hakkının istihsalindeki müşterek dayanışma ve 
birleşme yolundaki olgunluğunu hayranlıkla ve tak 
dirle ifade etmekten kendimi alamıyorum. 


Şu anda bu muhteşem ve vakur topluluğumuzu, 
bu davanın gerçekleşmesi yolunda en büyük teminat 
olarak irşat etmek isterim. Birçok milletlerin büyük 
mücadelelerle istihsaline çalıştığı bu hakların, bu 
kadar anlayış ve itidal içinde hedefine büyük bir 
emniyetle yürüten Türk işçi kardeşlerimizin önder 
leri olan siz sendikacı arkadalarımı hasseten ve 
hararetle tebrik etmek isterim. Kafası Atatürk ülküsüyle dopdolu, ruhu ve gönlü vatan o Sevgisiyle 
meşbu, davranışları, daima muhtacı olduğumuz milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde Türk yarınlarını hazırlayan işçi kardeşlerimizin bu çalışmalarında- 
ki olgunluğu her zaman takdirle müşahede etmiş, 
davalarına samimiyetle inanmış bir halk idare amiri 
olarak uhdemize düşen ve düşecek hizmetlerde her 
zaman yardımcı olma vazife anlay:şımızı, bu toplan 
tı vesilesiyle bir kere daha tekrar etmenin müstesna huzuru içinde kongreye başarılar diliyorum. Kong 
re mesailerinin dışında zamanlarını Bursa”mızın 
turistik ve tarihi yerlerini gezerek vakitlerini değerlen 
dirmelerini ve sevgili Bursa”mızdan en iyi hatıra- 


larla ayrılmaları yolundaki temennilerimi bir kere 
daha tekrarlıyarak hepinizi hürmetle selamlıyorum. 


Daha sonra Başkanlık Divanı Bursa Belediye Başkanı na söz vermiştir. Bursa Belediye Başkanı nın konuşmasına da aynen yer 
veriyoruz : 


Sayın bakanlar, senatörler ve mebus arkadaşlarım. Misafirlerimiz ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kongresi'nin çok değerli delegeleri kardeşlerim. 


Hür ve hürriyet aşığı bir milletin emeğiyle çalışarak memlekete büyük eserler kazandırmasına en 
büyük âmil olan ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu adı altında toplanan bir teşkilâm ulvi 
kongresine hitap etmek ve fırsatını bahsettiğinden 
kendimi ve temsil ettiğim Bursa hemşerilerini bah 
tiyar ve saadet içinde bulmaktayım. Her devresi bir 
tarih parçası olan ve demokrasiye sarsılmaz büyük 
bir azimle ve büyük imanla bağlı bulunan Bursa 
hemşehrilerimin ve başkanı bulunduğum Bursa Belediyesi adına yüksek kongreniz mensup ve davetlilerine hoş geldiniz demekle büyük bir şeref duymak- 


tayım. 


Bu münasebetle, kuruluşu Bursa'ya nasip olan 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Sinci Ge: 
nel Kurul Kongresi'nin de yapılışını büyük Türk Mil 
leti ve dolayısı ile Türk İşçisi'ne hayırlı, uğurlu ol 
masını diler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selâm 
arım. 


Fransa, İngiltere ve Almanya'da geçen asrın 
ikinci yarısından itibaren işçilere tanınmış olan 
grev hakkı, Anayasa”mızın 47'nci maddesine dayanılarak 15.7.1963 tarih ve 275 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile fiilen Türk Huku 
kunda tatbikata girmiştir. Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu, işçi ve işveren münasebetlerinde yeni bir devrin başlangıcı olmuştur. Kanun 
pek kısa bir zaman içinde Türkiye'mizde ilk tatbika 
tını, Bursa Belediyesi Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası ile, tarafların anlayışıyla, toplu iş sözleşmesi, 
27.11.1960 gününde vapılarak mevkii tatbikat olun 
muştur. Tarihin her sayfasında önderlik yapmış olan 
Bursa şehri, toplu sözleşmenin de ilk tatbikatını yapmakla büyük bir başarı baha kazanmıştır Bu tari 
hi aktin başarıyla sona ermesinde büyük hizmetleri 
sepken eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas. 
yonu Birinci Bölge Temsilcisi Sayın İsmail Topkar'a, 
Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Federasyonu ikinci Başkanı Sayın Mehmet Uzun'a, Bursa Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası İdare Heyeti'ne, ve mesai arkadaşlarıma 
huzurunuzda minnet ve şükranla teşekkür etmeyi bir 
borç ve vazife sayarım. Grev hakkının, gayesi içinde 
kullanılması, siyasi ve iktisadi intikal devresinde ve 


devamlılığı bakımından işçi sendikalarının üzerinde önemle durmaları icabeden mühim, çok mühim 
bir noktadır. Her grev, işçi, işveren ve memleket 
ekonomisi üzerinde az veya çok tahrip edici bir te 
sire sahip olacaktır. Bilhassa amme menfaatine kadim, memleket çapında tesiri olan işyerlerinde grev 
ilân edecek olan işçi sendikaları, amme oyunun mutlaka desteğini sağlamalıdır. Diğer bir ifadeyle, grev 
için ileri sürülen sebepler, amme oyunu tatmin €lmeli ve bir hakkın suistimali olarak ortaya çıkmamalıdır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçi 
sendikaları, tabiatıyla işçilerine azami hak ve ücreti 
sağlamıya çalışacaklardır. Eğer işveren anlayış gös 
termezse, işgücünü yükseltmek ve bunu grev tehdidiyle karşıya kabul ettirmek mümkündür. Fakat işverenin kârının normal olduğu hallerde, ücret vükseltilmesinin ana Şartı verim olmalıdır. Kârın normal 
olduğu ve işyerinin kâr etmediği işyerlerinde ücret 
yükseltilmesi, işverenin piyasadan çekilmesi ve işçi 
verine makine kullanması ve istihsal edilen malın fiatının artırılması sonucunu doğuracaktır, İlk iki ih 
timalde de işsizlik artacaktır. Üçüncü ihtimalde ise 
ücret -fiat mekanizmasının karşılıklı tesiri neticesi 
olarak, ammeyi alâkadar eden enflâsyon tehlikesi 
belirecektir. Bu tarihi şehrimizde yazılmakta olan 
büyük toplantı, eminim ki Türkiye ve dünya tari 
hinde işçiyle işveren arasındaki düzeni, yani emekle 
sermayenin muvazenelendirilmesini temin edecek 
ve insanlığın kaderine ışık tutacak medeniyet demokrasisinin akışına kudret ve canlılığına tesir ede: 
ceğine kat'iyen emin bulunmaktayım. Bu büyük top: 
İantının önemi, tarihinin löyik olduğu hürmet ve 
ehemmiyetini intisab ederek Türk sen'likacılık tari 
hine altın harflerle yazılmasına âmil olacak ve ebecdileştirebilecektir. Ezeldenberi birbirine bəğh ve 
aşık olan ve yekdiğerini tamamlıyan emek ve ser 
maye, demokrasi aşığı Türkiye İşçi Sendikaları Kon 
federasyonu'nun olumlu çolışmaları neticesinde bü 
yük milletimizin medeniyetin en kutsi, en ulvi noktasına varacağına ben, ve Bursalı hemşehrilerim mut 
lak inanmaktadırlar. 

Sözlerimi bitirirken, tekrar tarihi, yeşil ve şirin 
Hursa'mıza şeref verdiğinizden dolayı ho; geldiniz 
der, toplantının, milletimiz, memleketimiz ve temsil 
etmekte olduğumuz çok değerli işçi kardeşlerime 
uğurlu, hayırlı olmasını diler, huzurunuzdan hürmet 
ve muhabbetle ayrılırım. 


İzmir milletvekili Şeref Bakşık'ın konuşması: 


Siz değerli işçi delegesi ocıkadayşlarımı szlâmlıyarak söze başlamak isterim, Izmir milletvekili seçilmeden ve haklarla ilgili kanunun çıkarılmasından 
bir mütevazi komisyonun başkanı olmadan Önce, 
bir eski sendikacı iken yaşadığım ve duyduğum heyecanı, bu toplantı vesilesiyle yaşamış oluyorum. Bu 
eski heyecan ve zevkimi tekrar bana tattıran, lütuf 
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kâr daveti ile tattıran Türk-İş'in sayın liderlerine te 
şekkürlerimi peşinen arzederim. Kongrenizi dikkatle 
takip ediyoruz. Aldığımız neticeleri de dikkatle tesbit 
edeceğiz. Çıkardığımız kanunlarda, beğenmediğimiz, 
değiştirilmesini uygun gördüğümüz noktalar var ise 
bunları sizlere hizmet etmeyi şiar edinmiş insanlar 
olarak dikkatle tetkik edeceğiz, gerektiği zaman 
bunların tadili yoluna gideceğiz. Veya çıkarılması 
düşünülen kanunlar üzerinde düşünceleriniz var ise, 
dikkat ve titizlikle takip edecek ve gereken değişikliklerle, yeni hükümleri getirmeyi vazife sayacağız. 
Bizler, gerek hükümet içindeki çalışmalarla, gerek 
kom'syon çalışmalarında bakanla, daha sonra Tür 
kiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında Türk-İş 
temsilcileriyle yakından temas etmenin daima fayde 
sını görmüşüzdür. Sayın Genel Başkanınız Seyfi Demirsoy ve Sayın Genel Sekreteriniz Halil Tunç başta 
olmak üzere, bütün Türk-İş liderlerinin komisyon S 

rasında ve bilhassa meclis müzakerelerinde bizim 
üzerimizde yaptıkları tesirler, daima fikirlerin sizlerin haklarınıza ve menfaatlerinize en uygun şekilde 
çıxmasında büyük tesiri olmuştur. Hatta zaman za, 
man sert ve hiçbir zaman dostluklarımızı bozmayan 
tartışma ve fikir ayrılıklarımız olmuştur. Ama, kafr 
mıza uygun düşen birçok noktalarda bizi aydınlat 
mışlardır. Ve onların telkin ve tavsiyelerinden, yüksek heyetinizin bize yapacağı telkin ve tavsiyelere de 
uymayı yine ayni surette ve yine ayni vazife duygusu 
içinde faydalanmaya çalışacağız. Sayın arkadaşlarım, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 
yürürlüğe girişinden bu yana, yepyeni bir sosyal düzone girmiş bulunuyoruz. Nasıl 1945 yılından sonra, 
yani çok partili düzene girdikten bu yorma, Türk siyasi hayatı çeşitli deneme ve intihaptan geçmiş ise 
ve halen de geçmekte ise, şu bahis konusu ettiğim 
kanunların yürürlüğünde geçən bu baş aylık süre 
içinde de, tıpkı bunun gibi, Türk sosyal düzeni de, 
sosyal hayatında yeni bir deneme ve imtihandan 
geçmektedir. Bizler, toplu sözleşme mekanizmasının 
ve nihayet grev hakkının ve memleketin sosyal hayatında müsket tesiri olacağına inanıyorduk. Ama 
inanmanızı bilhassa isteriz ki, gerek hükümet içindeki çalışmalarda, gerek komisyon çalışmalarında, gerek meclis müzakerelerinde, biz daima grev hakkını savunan milletvekilleri ve hükümet mensupları 
daima tehlikeli bir silâhın peşinde olduğumuz ithamı 
ile karşılaşmışızdır. Daima bize, kötü niyetlisi olsun, şu veya bu menfaat esasına dayansın veya da: 
yanmasın, bize daima tehlikeli bir yolun yolcusu ol 
duğumuz ileri sürülmüş, ama kulis arasında siz 
Türk işçisine bu grev hakkını lâfta tanıyınız aslında kullanılmaz hile getirecek hükümleri koyunuz 
şeklinde telkin ve tavsiyelerle karşılaşımışızdır. Bu 
arkadaşların çoğu, menfaat hesapiarı yapanların 
dışında, birçokları da iyi niyetliydi. Bunlar çok defa 
yabancı memleketlerdə tatbik edilen, haddizatında 
istisna olan, fakat bir gazote hravadisi içind telebilocek mutad ve her zaman rastlanırmış gibi intibar 
nı veren, aslında istisnai olayları vesile yaparak ve 
bazı ahvalde samimiyetle inonarak, grevi intilAl, 
ayaklanma vasıtası olarak kabul ediyorlardı. Ama, 
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biz grev tabiatına olan inanışımızdan başka, Sevgili 
Türk İşçisi'nin itidalli ve sabırlı davranışının sağdu 
yusuna güveniyorduk. Ama sevgili işçi kardeşlerim 
biz nihayet Türk İşçisi'nin gerçekten bu grevi kes 
kin ve haşin bir sınıf kavgasında netice almak vas: 
tası olarak kullanmıyacağını, aksine sosyal barışı 
bir titri ve güvenilir vasıtası halinde istimal edile 
ceğine inanıyorduk. Ama nihayet biz de bu mücade 
leler sırasında bize bir tehlikeli yoldaşınız diyenler: 
karşı söz ve lâftan ileriye geçen bir delilimiz yoktu 
Nihayet bunları reddediyor, Türk İşçisime olan imanımızı bu şüpheci ve kuşkucu vatandaş ve siyasilorimize anlatmaktan başka sağduyulu ve gerçekten 
sosyal barışı seven işçiler olarak, bu itidalli davra 
nışlarınızla, bizi artık tamamen lâfımızdan, sözü 
müzden öteye götüren ve daha değerli şekilde ifadə? 
eden bir delildir. 


Artık bizler, şimdi o kanunlar müzakere edilirken, siz bir ayaklanmaya bu memleketi götürecek, 
bu memleketin iktisadi ve sosyal hayatını, siyasi hayatının altını üstüne getirecek bir tehlikeli yolun 
yolcularısınız diyen arkadaşlara, şimdi rahatça görüyorsunuz ki, Türk İşçisi grevi bir tehlikeli ve tah: 
rip edici vasıta olarak kullanmıyor, tamamen itidal 
li ve ölçülü bir yolun yolcusudur diyebilmekteyiz. Ve 
nihayet sayın arkadaşlarım, zamanın kuşkucu və 
şüpheci siyasileri, bugün susmıya mecbur kalmışlardır. Ama bu şüpheci ve kuşkucu siyasileri, nihayet 
susmıya mecbur edenler, sizler asil Türk İşçilerisiniz. 


Bu bakımdan sevgili arkadaşlarım, sizler nihayet sizin davanızı savunan insanları, bu noktada 
haklı çıkarmış bulunuyoruz, hak verdirmiş oluyorsunuz. Bu sebeple sizleri tebrik ederim. Ayrıca, siz 
yalnız bu insanlara, sizin haklarınızı savunmayı vazife edinmiş insanlara yalnız hak değil, ayni zamanda cesaret te verdiniz. 


Artık sizin bu beş aylık ciddi ve fiili sizin lehinize hüküm verdirmek bugünkü tatbikatımızdan sonra, 
sizin haklarınızı savunanlar, bugün daha haklı hale 
gelmişlerdir. İşte Sosyal Sigortalar Kanunu Millet 
Meclisi'nden çıkmıştır. Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edilmek üzeredir. İşte İş Kanunu Bakanlar Kurulu”nca Millet Meclisi'ne sevkedilmek üzeredir. Bütün bunlar ve buna benzer hakları daima alacaksı 
nız, çünkü bu haklara layık olduğunuzun fiili delille 
rini en sağlam bir surette verdiniz. Sayın arkadaşlarım, artık bu yeni çalışma düzeninden sonra, işçinin 
omuzuna basarak sadece ücret indirimi yoluyla kazanç sağlama yoluna artık paydos, Sermaye, bundan 
sonra hakkını alacaktır. Ama, emek te hakkını alacaktır ve bu sermaye ile emek, kalkınmanın ana vasfında iki kardeşi olarak elele birlikte yürüyecek ve 
Türk ekonomisini birlikte kalkındıracaktır. Sayın arkadaşlarım, sizler yalnız Türk İşçisi'nin, Türk sos 
yal hayatının değil, fakat ayni zamanda Türk siyasi 
hayatının da teminatlı birer bekçisisiniz. Biliyorsunuz, bütün bu haklarınız, 1961 Anayasa'sı ile teminat altına alınmış haklarınızdır. O halde siz, size bu 
hakları sağlıyan 1961 Anayasa”sına yürekten bağlı 


olmalısınız. Bundan da şu netice çıkar ki, 1961 Ana 
yasa'sına tercih edilecek hər türlü adi dikta heveslisi kişilere giriştiği ve girişeceği bir takım silâhlı 
ayaklanmalar tərtibi karşısında Türk demokrasisi: 
nin ve 1961 Türk Anayasa'sının müdafii olmalısınız. 
Büyük ve asil Türk İşçisi, geçirdiğimiz iki adi silâhlanma karşısında, Türk demokrasisinin, 1961 Anayasa'sının savunucusu ve bekçisi olduğunu isbat etmiştir. Fakat sayın arkadaşlarım, yalnız demokrasiyi, 
kabul edersiniz ki bir takım iptidai kuralların klâsik 
hürriyetleriyle demokrasi olmaz. Demokrasiyi muhafaza edebilmenin bir şartı da yurtta kalkınmış ci 
maktır. İşte bugün dikta heveslilerinin dikta için 
buldukları malzeme, demokrasi ile kalkınma Olm 
yacağı, demokratik rejim içinde hızla kalkınmanın 
sağlanamayacağı iddiasıdır. O halde demokratik rəjimi kurabilmek için hızla kalkınmaya mecburuz. 
Hızla kalkınmak, nihayet geniş yatırım yapmak, ya 
tırım seviyesini artırmak ve bu yatırımı verimli 
sahalara sür'atle aktarmaktır. Yatırımın kaynağı iki 
dir. Birincisi vergi yoludur, ikincisi enflasyon yoludur. Vergi yolu güç, ve hükümetler için çabuk şiköyete yol açan bir yoldur. İkinci enflasyon yolu isə 
hükümetlere kolay gelen ama aslında başta şiköyeti az olan, fakat sonunda memleketi felâkete götü 
ren yoldur. Enflâsyon ile aslında kalkınma olamaz) 
Enflasyon, bütün sermayeyi verimsiz sahalara akte 
rır, spekülâtıf bir takım teşebbüsleri de önler. Aslın 
da enflisyon bir gizli vergidir. Vatandaşın cebine 
uzanmış bir hırsız elidir. Ve aslında sosyal yaşayış 
kalkınma, entlâsyon ile olmaz. Aslında enflasyon 
sosyal adaletin de düşmanıdır. Enilâsyonla kalkınmak, kalkınmanın yükünü fakir vatandaşın omuzun? 
yüklemek, bunun karşısında kalkınmanın nimetir. 
bir avuç adama vermektir. O halde bir sosyal ada:. 
demekle, aslında enflasyon sosyal adaleti takip ed 
bir vasıta veya yoldur. İşte bizler, iki yol arasında 
enflasyon yolunu terk etmiş oluyoruz. Ciddi ve açık 
olarak memleketi hızlı kalkınma yoluna götürecek 
ve ayni zamanda sosyal adaleti sağlayacak metodu 
tatbik etmiş oluyoruz. 


Sayın arkadaşlar, bütün bu konularda görüyoruz 
ki, Türk-İşin raporu, biz siyaset adamlarına ciddi 
tavsiyeler yapmaktadır. Bunlar hiçbir zaman birer 
adi politika oyunu değildir, bunlar ciddi ve mes'uliyetini idrak etmiş büyük bir teşekkülün yapabileceği tavsiyelerdir. Emflasyon dedik meselâ, Türk İşçisi 
vaziyet almış, vergi reformlarını destekliyor. Esasen 
bütün dünya işçileri enflasyonun karşısındadır. 
Türk-İş te, nihayet adi politikaların üstünde, siyaset 
adamlarına ciddi tavsiyeler yapmaktadır. Tamamen 
bunda objektiftirler. Objektif olmak, hiçbir zaman 
fikirsizlik demek değildir ve takdir buyurursanız, bir 
zim getirdiğimiz Sendikalar Kanunu Tasarısı, kendi 
mesleki sınırları içinde kalmak şartı ile siyasetle 
meşgul olmayı, kendisine bir nevi vazife vermiştir. 
O halde siz büyük teşekküller, siyasi partilere daima 
ışık tutacak ve yol göstereceksiniz. 


Sevgili işçi kardeşlerim, nihayet sözlerimi bitirmek istiyorum. En sondaki beş aylık kısa ve değerli tatbikatınız, Türk İşçisi'nin dinamik, uyanık, itidalli, barışsever ve vatansever olduğunun delillerini 
vermiştir. Bu güzel delilin karşısında Türk İşçisi, 
kendisini yeni beklemekte olan haklara kavuşmakta 
haklıdır. Ve en kısa zamanda, parlamentonun üyeleri olarak bizler, bu hakları en kısa zamanda sizle” 
vermeyi vazife edineceğiz. Sözlerimi bitirirken, hep: 
nizi saygı ile selâmlarım. 


Bursa Senatörü İhsan Sabri Çağlayangil : 


Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel 
Kurulu'nun Sayın Başkanı, değerli misafirler, kıymetli delege arkadaşlarım, 


Türk İşçis”nin kaderine çok güzel yönler vereco. 
ğine hiç şüphemiz olmıyan bu büyük ve tarihi 
kongrede hazır bulunmanın zevkini hep beraber pay: 
laşıyoruz. Bana söz fırsatı ve imkânı verilince, bu 
şerefi elbette reddedemezdim. Ama, dâvayı bu ka 
dar iyi incelemiş, teferruatına vakıf hatiplerin heyecanlı konuşmalarından sonra, hazırlıksız olarak yül: 
sek huzurunuza çıkmak mecburiyetiyle karşılaştığım 
için maksatlarımızı arzularımız dahilinde ifade edəmez isek, bizleri mazur görmenizi, kusurlarımızı bağışlamanızı rica edeceğim. 


İşverenle işçi arasındaki hak alma, hak tanım 
mücadelesinin uzun bir tarihi vardır. Bu, bölgels: 
göre çetin ve hatta kanlı mücadelelere sebep teşk: 
etmiştir. 


Bizim memleketimizde ise, böylesine önemli bi: 
davanın iyi niyetli, güler yüzlü kardeşim, konukse 
ver meslektaşım Fahri Akkutlu gibi değerli bir dev 
let mümessili, işçinin güven ve ilmadını kazanmış. 
genç, sevimli, dinamik bir bakan Sayın Bülent Ec 
vit, işçi davalarına daima en büyük hassasiyeti gös 
termiş, işçi haklarını tanımakta büyük saygı göste. 
ren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhtelif siyasi 
teşekküllerine mensup ve senatörleri bu dâvayı 
daima izlemiş şerefli Türk basını, idealist idareciler 
ve değerli delegeler elinde usta kuyumcu eline düş 
müş mücevher gibi, büyük bir itina ile incelene in 
celene en mütekâmil şeklini bulacağına ve bu kon 
grenin başarıya ulaşacağına elbette ki inanıyorur 
Kongremiz, büyük olgunluk ve vekâr içinde cereyan 
ediyor. Bundan iftihar duymamak mümkün değildi. 
Bunun başka sebebi, kanımızda dolaşan kandan, P 
şımızdaki bayraktan cenge hazımızdan, Türk'lüğü 
müzden geliyor. Türk, büyük millettir ve ona böylesi 
yaraşır. Biz, beş bin sene evvelinden beri devlet idare ettik. Bizim cetlerimizden süzülüp gelen, kendi 
bünyemizde adetik bir hal alan adalet ve halk şuuru 
vardır. Biz, kimsenin hakkına el uzatmayız ve hakkımıza da kimseye el uzattırmayız, bunu şiar edinmiş bir milletiz. Türk toplumu artık her emanet işin 


sermayenin imkanları ve işçilerin ilgisiyle göirişilmiş o tüm müteşebbis olduğunu anlamıştır. Her ekonomik işten elde edilecek kazancın, gene emek sahibi ve devlet arasında kabul ettiği usullere kalmadığı 
gibi, devlet hakkını, sakınan, kaçıran iş sahibinin 
de bu vatanda barınacak yeri yoktur. Şunu da kabul ediyoruz ki, işçilerimiz de nalıncı keseri gibi karın aslan payı üzerine oturmak davasında değildir. 
Bir taraftan devlet, işveren ve işçinin haklarını göl 
geliyecek, işin gelişmesini önliyecek bir politika ta 
kip edemez. Davanın çıkar yolu, bu üç kararın, ba 
rış ve neş'e içinde yaşamağa niyet ve kararlı üç ikiz 
kardeş gibi, birbirlerini destekliyecek yolu bulabil 
melerindedir. Servete hiddet değil, hürmet etmesini, 
haset değil gıpta etmesini öğrenmiyenler, bundan 
çoktan mahrum olur. 


Bugün işçinin en büyük hayati davası, servet ve 
sermayenin inkâr edildiği totaliter âlemde, dünyada 
servetin en muazzam şekilde teraküm ettiği, sermayenin en iyi şekilde kullanıldığı Amerika gibi memleketlerde yaşıyor. Orada otomobili olana kızmak 
kimsenin aklından geçmez. Herkesin hedefi otomo 
bil sahibi olmaktır. İşçinin haklarını korumak, bu 
uğurda savaşmak, ne kadar zevkli ve şerefli bir gö 
revse, işverenin devletin haklarını savunanları düşman sayan zihniyetin memleketimizde yer bulmadı. 
ğını görmenin sevinç ve iftiharı içindeyiz. 


Sayın Türk-İş Başkanı'nın, işçi haklarının korun: 
ması için her şeyden evvel işverenin menfaatlerinin 
korunması lâzım geldiği yolundaki beyanlarını da 
büyük takdir hisleriyle dinledim. Muhterem arka 
daşlar, hepimiz fedakâr Türk İşçisinin dünyanın en 
müreffeh sınıfı, en mutlu zümresi haline gelmesini 
gönülden isteriz. Hepimizin müşterek gayesi budur. 
Bu gayeye daha çabuk, daha iyi yollardan varmanın 
çaresini konuşurken, bu yollara kem gözle de bak 
mak doğru olmaz. Meselâ bugün devletin elinde 134 
tane işyerine ayrılmış muhtelif iktisadi devlet teşekkülleri için yatırılmış para yekünu 50 milyar Türk 
Lirası'dır. Bu para, bu milletin öz varlığından çıkar 
tıp ödediği paralardır. 50 Milyarlık sermaye ile ya 
tırıma girişmiş devlet, çıkıp samimiyetle ben sene- 
de yarım milyar zarar ediyorum diyor. Bütün arkadaşlar burada yatırımları müdafaa ettiler. Dünyada 
reformu müdafaa etmiyecek bir zihniyetin, iyiye, 
doğruya, güzele giden bir zihniyetin karşısına dura 
cak akıl sahibi insan veya teşkilât olurum, ama çıkıp 
desem ki, devlete benden 1 milyar vergi istiyeceğin 
yerde, milletin sana verdiği bu 50 milyar sermayeyi 
daha başka şartlarla çoğaltmanın yolunu aramıyacak 
mısın? 


Bu 50 milyarı yüzde 5 faizle versen, 2,5 milyar 
lira eder. Yarım milyar da zarardan kurtulursun, 3 
milyarlık yatırım imkânına sahip olursun. Gel de 
şunu beraber düşünelim, yeni vergilere gitmeden ön 
ce bir hal çaresi araştıralım dersem reform düşmanı, gerici ve hain mi olurum? 

Sayın bakan buyurdular ki, en kolay yatırım 
han, hamam, apartman işidir. Bu korkak iştir, cesur 
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olan iş görür, işe yatırır. Ne kadar doğru... Yüzde 
yüz kendileriyle beraberim. Veya şöyle bir fikir or 
taya atan birisiyle karşılaşırsam, bugün el emeği, insan gücünün en ucuz olduğu Türkiyede o kadar 
ucuz ki, ihraç ediyoruz. Ham madde ucuz, el emeği 
de ucuz, ham madde istihsali de ucuz. Sermayeyi yeni kuruyoruz. Garbın 30 - 40 sene evvel ayni serme 
yeyi kurmuş köhne makinelerinden, bu verimsiz 
metruklerinin kusurundan kurtulmuşuz. El emeği 
ucuz, ham madde ucuz, sermaye mütekâmil, güzei 
sermaye yatırımı yapıyoruz. Çünkü devlet olarak 
üzerine konmuş isabetsiz takdirlerden ve fazla vergi 
korkusundan. Başka bir adamın beş kuruşa aldığı 
vergiyi, ben devlet olarak elli beş kuruşa alırsam, 
başka adam sermayeye yüzde dört faiz verirken ben 
yüzde on beş alırsam, başka adam sermaye kredisi. 
ni bir buçuk sene vade ile verirken, ben 95 gün diye 
tutturursam ve bu yüzden yatırımlardan zarar edersem, ondan sonra millet bana para ver, yatırım yapayım diyemem. Millet sorar o zaman adama, daha 
çok zarar etmek için mi benden borç istiyorsun der. 
Böyle bir düşünceyi gelin beraber, bu mevzuyu ko 
nuşalım, uyarlığı var mıdır, tatbikatı var mudır, veya şu tarafını da düşünelim deyince reforma muka 
vemet eden kimseler mi olur? 


Sevgili arkadaşlarım, dünya karpuz gibi ikiye 
ayrılmış. Bir tarafta demir perde âlemi, bir tarafta 
demokrasi bloku. Bunların kendi nizamlarına göre 
ayrı âlemleri var. Biz karar vermişiz, memleketimi 
zin, milletimizin mukadderatını demokraside bulmu 
şuz. Niyetliyiz, kararlıyız ama demokratik blok için; 
de oturalım, metodları onlar gibi almayalım, vergi 
ambarlarımızı reformcu tazyik gruplarına veya Şu, 
bu teşekküllere malederek yapmaya kalkalım, seçim 
sistemimizi gölgelemek için çareler arayalım, bu ol 
maz. Demokratik şartlar içinde alınan ve tatbik edilen kararlar nelerse, bu zihniyet içinde kalmıya mecburuz. Tıpkı mütevazi kabın su seviyesini muhafaza 
eder gibi, onlar özel teşebbüse hangi kolaylıkları gösteriyorlarsa, bizim de ayni kolaylıkları göstermemize, onlar işçi haklarında ne derece ileriye gitmişlersə, 
bizim de ayni seviyeye çıkmamıza ihtiyaç vardır 
Toprak reformunu kim istemez? Size bir hatıram 
anlatayım. 1956 senesinde Amerika'ya beş vali tetkikata gittik, 2,5 ay kaldık. İş bitti, dönüyoruz. Ziraat 
Nazırı ile görüşüyoruz. Adam bize, Amerika'nın bu 
kadar yüksek standarta erişmesi için hangi yoldan 
faydalandığına dair ne hükme vardığımızı sordu. Aklımız erdiği kadar izah ettik, memnun oldu. Bendeniz de, onun o günkü Ziraat Vekili ile çekilmiş bir 
resmini görerek, Siz Türkiye”ye gitmişsiniz, bizim 
kalkınmamız için ne düşünüyorsunuz, samimi olarak 
fikriniz nedir diye sordum. Samimi cevap vereyim 
mi, dedi, rica ettim. Bir memleketin en kıymetli sermayesi nüfusudur dedi. Nüfusunu iyi kullanmayan 
millet, kalkınma yolunda büyük bir terakki kaydedemez. Siz, nüfusunuzun yüzde yetmişini toprağa 
kaptırmışsınız, ziraat diye bağlamışsınız. Geriye kalmış yüzde 30, bunun yüzde 15 kalkınma yapacağına 
inanmıyorum dedi. 


Sevgili arkadaşlarım, toprak dağıtmak demek, 
toprakla uğraşırken, dış sahalarda da iş bulup, sanayi hayatına çıkmış vatandaşlara dön geri, sans 
toprak verelim, tekrar ziraat hayatına gir demekle 
toprak reformu olmaz. 


Toprak reformu, toprak dağıtmak demek değil 
dir. Toprak reformu üç buutludur. Bunun pazarını, 
kredisini, mülkiyetini beraber sağlayalım dersek, 
toprak reformunu memleket ihtiyaçlarına en uygun 
şekilde yaraştırmak için, yaptırmak için fikir müca: 
delesine girişir isek, bunlar reform aleyhinde olmaz. 


(Gürültüler, Başkan müdahale ediyor.) 
Arkadaşlar, 


Başkan — (Rica ederim Mehmet Bey. Mehmet 
Alpdündar oturduğu yerden konuşuyor) — Anlaşılmiyor — (Sizi sükünete davet ediyorum. Türk-İş'in 
Beşinci Kongresi'nin bu nezahetini kaçırmıya hiçbir 
hakkınız yok.) Mehmet Alpdündar oturduğu yerden 
konuşmıya devam ediyor. — Anlaşılmıyor — gürül 
tüler ve yuh sesleri — 


Çağlayangil — Yok birşey... Ben meselenin ilmi 
sahasını münakaşa ediyorum. 


Başkan — (Mehmet Bey, çok rica ediyorum, konuşmalara...) -anlaşılmıyor- 


Çağlayangil — Üzülenin... -anlaşılmıyor, gürültü 


devam ediyor-.. Toprak reformunu kongreye geti 
ren ben değilim. Toprak reformu konuşulduğu için, 
bu mevzuda muhtelif fikirler söylendiği için, bu fikirlere muvazi olmıyan bir takım fikirleri de söylüyoruz.... (gürültü devam ediyor) 


Muhterem arkadaşlarım, herkesin gayesi, işçisiyle, dar gelirlisiyle, köylüsüyle, müreffeh bir Türk 
Vatanı yaratmaktır. Bunu sağlamak için milletçe 
elele vererek, her türlü hislerden azade, en iyi, en 
güzel en doğru yolu bulmanın çabası içindeyiz. Hiç 
oirimizin diğerinin vatanperverliğini inhisarı içine al 
maya hakkı olamaz. Hepimiz bu milletin, bu topra 
ğın çocuklarıyız. Hepimiz elele, çilekeş bir milletten 
güleryüzlü bir millet yaratmak azmindeyiz. Onun 
için birbimizi kırmadan, incitmeden, birbirimiz? 
kızmadan, inanarak, güvenerek, çekişerek, davaları 
mız üzerinde acı da olsa tartışarak en iyi, en güzel, 
en doğru yolu bulmıya mecburuz. Sizin kongreniz, 
bana bu bakımdan bu ümidi verdi. 


Her fikrin açıkça konuşulduğu, her birinin açıkça ifade edildiği, her derdin devasıyla birlikte orte 
ya konduğu bir yerde muhakkak ki netice hayırlı 
olacaktır. 


Ben, huzurunuzdan, Türk İşçisi'ne duyduğum if 
tiharı, minnetle, hayranlıkla yad ederek ve Türk İş 
çisi'nin komünizme olan düşmanlığını burada teşhis 
etmenin vekarı içinde ayrılıyorum. Hepinizi hürmet 
le selâmlarım. 
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SİZ DE 


iŞCi ARKADAŞLARINIZLA BERABER 
BiR SENDİKAYA GİRİN 


Sendika kuvvet demektir. 


been kim d 


0.— 


Odun parcaları teker teker keleyliklo kirilebiləcəği halde, 


Biraraya gatirHdikleri tekdirde çek sağlam olurlar ve köleylhkle kirilemazlar, 


Sendika vasıtasiyla daha iyi bir cemiyet 


teessüs ettirilmesine yardımcı olabilirsiniz. 


SENDİKALAR KURMAYA YARDIM EDİN. 
SENDİKAYA KATILIN. 


TOPLULUĞUNUZU iYi BiR SENDIKA YAPIN. 
VE ÖYLE MUHAFAZA EDİN. 
iYi BiR SENDIKA UYESi OLUN. 


bear me ei 


DEMOKRATİK CEMİYETLERDE Bilgi Me rkezi 
SENDİKACILIK 


| Gerek demokrasimizin kuvvetlenmesi ve gerekse demokratik müesseselerin kurulması, de- 

| mokratik düzen içinde sendika yöneticilerimizle işçilerimize düşen ödevlerin iyi anlaşılması- 
na bağlıdır. 


Demokrat Cemiyetlerde Sendikacılık adlı 


kitabımız, bu yolda işçi toplumuna hizmet e- ee Lİ 
edebilecek niteliktedir. 

: : =m 
SIZ VE SENDIKALAR 


Sendika üyelerine üyelik vecıbelerini ve sendikaların faaliyetlerini resimlerle izah eden bu 
kitabın halen ikinci baskısı yapılmaktadır. 


GREV NİÇİN, NASIL, NE ZAMAN? 
Yeni girilen düzende haklarımızın en isti- 


fadeli surette nasıl kullanılabileceğini anlatan 
bu kitap, sendikacılarımıza yararlı olmaktadır. 


İŞYERİNDE İŞVERENLERLE İŞÇİLER 
ARASINDA DANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ 


| Bu yayınımızla, çeşitli Avrupa memleketle- 
| rinde işçi - işveren komitelerinin faaliyetleri 
hakkında geniş izahat verilmektedir. 


" TOPLU PAZARLIK 


Yeni girilen düzende, Türkiye İşçi Sendi 
kaları Konfederasyonu toplu pazarlıkla ilgili 
birçok seminer düzenliyerek, sendika yöneticilerini bu konuda aydınlatmaya çalışmıştır. Bu 
kitap, eğitilmekte olan yöneticilere rehber ola 
cak niteliktedir 


IŞÇİLER İÇİN TEMEL İKTISADI 
BİLGİLER 

Memleketimizin ekonomik durumunu sen 
dikalar açısından ele alan ve işçi kardeş'eriniz 
için her türlü iktisadi bilgiyi ihtiva eden bu 
kitap ayrıca beş renkli, bir çok pano, resim ve 
istatistiklerle istifadenize sunulmuştur. 


SENDİKACILIK EĞİTİMİ 

Yeni girilen çalışma hayatımızda, sendikalara düsen mes'uliyeti, ancak sendika yönetici 
si ve üyelerini yetiştirmekle karş"layabiliriz. 
Sendika yöneticilerinin işçi ve işveren münasebetleriyle başlıyan sosyal hayata giriş ve temsil 
ettiği topluluğun sulh içinde yüksek hayat se 
viyesine eriştirilebilmesi. ancak eğitim faliyetleriyle gerçekleştirilebilir. 


SENDİKA TEMSİLCİSİ 

Türk İşçisi ve sendikacısına birçok tavsi 
velerde bulunmakta olan bir kitap. Yeni girilen 
düzende sendika temsilcilerimizin omuzlarına 
yüklenen büyük mes'uliyeti etraflıca anlatmak- 
ta. Sendika Temsilcisinin görevleri nelerdir? 
Şikayet nedir? Şikâyetler Nasıl Halledilebilir? 
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Kuvvettir 


İsçinin | 
Kuvveti 
Sendikadır 


Sendikaya Katılın 


